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15  Şubat  Ortadoğu  ve 
Kürtler  için  tüm  yaşamın  karartılmaya  çalışıldığı  bir  dönem.  Genel  insanlık  için  İsa’dan  önce  ve sonra  olarak  ayrışan  tarihin  anlamı neyse,  Ortadoğu  ve  Kürt  halkı  içinde  komplo  öncesi  ve  sonrası  aynı anlamı  taşımaktadır.  Öyle  ki  15  Şubat  1999  tarihi  sonrası  olmayan  ama hep  öncesiyle  anılacak  bir  tarih  olmayla  karşı  karşıya  kalmıştı  Kürtlerin  var  olma  ile  yok  olma  mücadele  tarihi  içerisinde.  Ta  ki  bu günlere  ulaşıncaya  kadar... 
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aktüel  ? 

NASA’nın  Genç  Beyni  Kürt  Kızı  Işkın 

İngiltere’nin  başkenti  Londra’da  yaşayan,  Elbistanlı  Kürt  kızı  Işkın  Has,  ödev  olarak hazırladığı  bir  yazı  nedeniyle  Queen  Mary  Üniversitesi  tarafından  ödüllendirildi. 


Londra’da  yaşayan  Maraş-Elbistanlı  17  yaşındaki  Kürt  kızı  Işkın Has,  Queen  Mary  Üniversitesi tarafından  ödüllendirildi.  Amerikan  Ulusal  Havacılık  ve  Uzay 
Dairesi  (NASA)’nın  genç  beyinleri  keşfetmek  amacıyla  düzenlediği  Cassini  Projesi kapsamında  Işkın  Has’a  16-18  yaş  grubu arasında  en  iyi  araştırmacı  ve  gözlemci ödülü  verildi. 

Ödülü  parlamentoda  Milletvekili  Richard  Garriott’un  elinden  alan  Has,  küçük yaştan  beri  kanserle  ilgili  araştırmalar  yapan bir  doktor  olmayı  hedeflediğini  söyledi.  Işkın  Has,  bu  ödül  ile  birlikte  NASA  için  çalışabilecek  bir  bilim  kadını  olmayı  da  düşünmeye  başladığını  belirtti. 

Bu  araştırmayı  yarışmaya  katılmak  için hazırlamadığını,  öğretmeninin  ders  konusu olarak  verdiği  bir  ödev  olduğunu  düşündüğünü  belirten  Has,  “Benim  yarışma  ile  ilgili  bilgim  yoktu.  Bu  araştırmayı  öğretmenimizin  bizden  istediği  bir  ödev  konusu  olarak  düşündüm  ve  yazdım.  Kendisine  verdikten  kısa  bir  süre  sonra  yazıyı  NASA’nın düzenlediği  bu  yarışmaya  göndermek  istediğini  söyleyen  öğretmenim,  kısa  bir  süre 


sonra  da  yarışmayı  kazandığımı  belirten  bir mail  attı  bana”  diye konuştu. 

Has:  En  Büyük 

Şansım  Ailem 

Elbistan’dan  göç ederek  İngiltere’ye gelen  Işkın  Has,  başarısının  altındaki  en  büyük  etkeni  ailesi  olarak  gösteriyor.  Okuması  konusunda  anne ve  babasından  büyük destek  aldığını  belirten  Has,  İngiltere’deki birçok  aile  gibi  parçalanmış  bir  aile  yapısına  sahip  olsaydı  belki de  bu  başarıyı  elde  edemeyeceğini  vurguluyor. 

En  büyük  şansının  ailesi  olduğunu  söyleyen  Has,  “Annem  ve  babam  şu  an  10  yaşında  olan  kardeşim  ve  benim  geleceğimiz için  büyük  çabalar  sarf  ettiler.  Güzel  bir  aile  ortamında  yetişmemize  ve  derslerimize yoğunlaşmamıza  yardımcı  oldular.  Parçalanmış  bir  aile  yapısında  bunları  yapmanın 


imkanı  yok  diye  düşünüyorum.  Özellikle İngiltere’de  zor  koşullarda  yaşam  savaşı  veren  ailemin,  buradaki  Türkiyeli  birçok  aile gibi  yozlaşmanın  içerisine  dahil  olmadan kendilerini  ve  çocuklarını  koruyan  bir  yapıyla  bize  sarılmaları  ve  yol  gösterici  olmaları  en  büyük  şansım  diye  sürekli  düşünmüşümdür”  dedi. 

Güneşin  etrafındaki  dokuz  gezegenden biri  olan  Satürn  ile  ilgili  yapılan  bir  araştır¬ 


mayı  konu  alan  yarışma,  genç  beyinlerin  gezegenleri  ne  kadar  tanıdığını  ve  bu  gezegenlerle  ilgili  yapılan  araştırmaları  ne  kadar inceledikleriyle  ilgili  bir  ön  çalışma  niteliği taşıyor. 

İleriki  yıllarda  yapılacak  araştırmalarda etkili  olabilecek  bilgilere  de  genç  beyinler sayesinde  ulaşmayı  hedefleyen  NASA,  bu yarışmada  Satürn’ün  çevresinde  tespit  edilen  üç  ayı  inceleyen  satellite  yani  uyduların, bu  gezegeni  daha  iyi  tanımak  için  hangi ayın  incelenmesinin  doğru  olacağını  sorguluyor. 

Konuyla  ilgili  yaptığı  araştırmalar  çerçevesinde  yazdığı  yazıyı  sözlü  olarak  da  parlamentoda  düzenlenen  bir  konferansta  aktarması  istenen  Işkın  Has,  “Ufkumu  genişleten  bu  araştırmanın  aynı  zamanda  geleceği¬ me  yön  vereceği  aklımın  ucundan  geçmez¬ di.  Bu  yarışmayı  kazanmış  olmak  kendime güvenimin  artmasına  neden  oldu.  Artık  yapabilir  miyim  düşüncesi  beynimde  yok  diyebilirim.  Artık  yaparım  diye  düşünmeye başladım”  diyerek,  bu  tür  yarışmaların gençlerin  önünü  açtığını  ve  teşvik  ettiğini vurguladı. 

ANF  News  Agency 


Samanyolu  Tahmin 
Edilenden  Daha  Büyük 


ABD’nin  Kaliforniya  Eyaleti¬ nin  Long  Beach  kentinde düzenlenen  Amerikan  Astronomi  Vakfı’nın  toplantısında  sunulan  bulgular,  Samanyolu  gök  adası¬ nın  komşu  ve  2,5  milyon  ışık  yılı uzaklıktaki  Andromeda  galaksisiyle aynı  ölçü  ve  kitleye  sahip  bulunduğunu  gösteriyor.  Araştırmayı  sunan Cambridge’deki  Harvard-Smithsonian  Astrofizik  Merkezinden  Mark Reid,  artık  Samanyolu’nun  Andromeda  galaksisinin  küçük  kardeşi  olduğunu  düşünmediklerini  belirterek,  “Şimdi  Samanyolu  ve  Andromeda’nın  aynı  ailenin  ikizleri  olduğunu  düşünüyoruz”  dedi. 

Daha  geniş  ve  yoğun  bir  Samanyolu’nun,  galaksiler  arasında  düşünülenden  daha  kuvvetli  çekim  gücü 


bulunduğu  anlamına  geldiğini  belirten  Reid,  bunun  da  iki  galaksinin  bilim  insanlarının  önceden  tahmin  ettiği  çarpışmalarının  daha  önce  olabileceği  anlamına  geldiğini,  ancak  bu çarpışmanın  2  ile  3  milyar  yıl  sonra olacağını  söyledi. 

Samanyolu’nun  ayrıca  merkezinin  etrafında  önceden  tahmin  edildiği  gibi  saatte  787  bin  km  hızla  değil,  909  bin  km  hızla  döndüğünü  belirten  Reid,  galaksinin  merkezinden 
28  bin  ışık  yılı  uzakta. 

Reid  toplantıdaki  sunumunda ayrıca,  Samanyolu’nun  iç  galaksisinin  bir  değil,  iki  daha  zayıf  kolu  ve iki  ön  spiral  kolu  bulunduğunu  bildirdi.  İç  galaksinin  spiral  olduğu  belirtildi. 


portakal.com 


Kalbiniz  İçin 

Hapşırmaksınız 


Uzmanlara  göre,  bazı  riskler  taşısa  da kalp  damarlarına kan  gitmesini  sağlayan hapşırık  kalp  için  faydalı. 

Vücudun  doğal  refleksi olan  hapşırık  sırasında ağızdan  çıkan  havanın  hızının  çok  yüksek  olduğunu  kaydeden  uzmanlar, bu  hızın  vücutta  oluşan yüksek  basınçtan  kaynaklandığını  belirtiyorlar. 

Hapşırmanın  üst  ve  alt solunum  yollarının  en önemli  savunma  mekanizmalarından  biri  olduğunu  belirten  uzmanlar, vücudun  doğal  refleksi olan  “hapşırık’  sırasında ağızdan  çıkan  havanın  hızının  çok  yüksek  olduğunu  söylüyor. 

Uzmanlara  göre,  bazı riskler  taşısa  da  kalp  damarlarına  kan  gitmesini  sağlayan  hapşırık kalp  için  faydalı.  Vücudun  doğal  refleksi olan  hapşırık  sırasında  ağızdan  çıkan  havanın  hızının  çok  yüksek  olduğunu  kaydeden  uzmanlar,  bu  hızın  vücutta  oluşan yüksek  basınçtan  kaynaklandığını  belirtiyorlar. 

Uzmanlara  göre  hapşırırken  karın  bölgesi  ve  beyin  ağırlıklı  olmak  üzere  vücutta  büyük  bir  basınç  ortaya  çıkıyor,  bu  basınç  nedeniyle  kalp  damarlarına  yoğun kan  gidiyor.  Basınç  nedeniyle  bayılmalar, hatta  hapşırığın  tutulması  durumunda  çok ciddi  sorunlar  ortaya  çıkabileceği  konusunda  uyaran  bilim  insanları,  kalp  uzmanlarının  sağlıklı  kalp  için  ‘hapşırığı  sevdiklerini’  hatırlatıyor. 


Tansiyon  hastalığı  ve  bayılma  tehlikesi  olmayan  kişilerin,  hapşırıkla  sağlıklı  bir kalbe  sahip  olabileceğini  belirten  uzmanlar  işleyişi  şu  sözlerle  anlatıyor:  “Hapşırırken  verilen  havanın  ve  içindeki  partiküllerin  çıkış  hızı  yaklaşık  140  km/saattir.  Kişi  hapşırdığı  zaman  beyin  damarları  genişler,  gözyaşı  ve  sinüs  kanalları  açılır,  kalp damarları  genişler,  akciğerlerde  normal solunumla  atılamayan  rezidüel  (ölü)  hava dışarı  atılır.  Kalbin  diyastol  (gevşeme)  sonu  dinlenme  süresi  artar.  Bir  anlamda kalp  milisaniyeler  düzeyinde  durur  ve tekrar  çalışmaya  başlar.  Muhtemelen  hapşıran  birine  ‘çok  yaşa’  denmesinin  nedeni de  budur.” 

Haber  Merkezi 
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Kürt  halkının  yürüttüğü  mücadeleye ve  uğrunda  kaybettiği  tüm  değerlere rağmen,  uluslar  arası  güçlerin  kapsamlı  yönelimlerine  karşı  koymakla  yüz  yüze kaldığı  önemli  bir  tarih.  Çünkü  KGK  Önderliği  Abdullah  Ocalan’ın  tutuklanarak  Türkiye  ye  teslim  edilmesi  karşısında  gelecek  kavramı  ortadan  kalkmış  durumdaydı.  Fakat  bunun  böyle  olmadığını,  geçen  yıllar  içerisinde Sayın  Abdullah  Öcalan’ın  İmralı  koşullarında geliştirdiği  savunmalar  kapsamında  çağımızı ve  tarihi  sorun  ve  çözümlerdeki  görüşlerinde takip  etmek  mümkün  olmuştu.  Yine  Kürt  örgütlenmeleri  ve  Kürt  halkının  yaşadığı  değişim  ve  ortaya  çıkardığı  gelişmelerle  yepyeni bir  sürece  girildiğini  ve  bu  sürecin  hala  devam  ettiğini  takip  edebilmekteyiz.  Biz  de uluslar  arası  komplonun  yıl  dönümü  dolayısıyla  bu  sayımızda  bunu  bir  kez  daha  çeşitli açılardan  ele  alarak  sizler  için  yayınlıyoruz. 

Demokratikleşme  hareketi  içerisinde önemli  bir  yer  tutan  yerel  seçimlere  iki  ay kaldı.  Şu  an  itibarıyla  adayların  yüzde  sekseninin  belli  olduğu  bir  yerel  seçim  çalışması yürütülüyor  Yürütülen  bu  çalışmalar  içerisinde  özellikle  kadınların  yerel  seçime  ilişkin düşünceleri  ve  yaptıkları  çalışmalara  ilişkin Sayın  Pelgüzar  Kaygusuz’a  yönelttiğimiz  soruların  cevaplarını  bu  sayımızda  bulabilirsiniz.  30  Mart  sabahı  tüm  bu  çalışmaların  bir sonucu  olarak  beklenen  tablo  ile  karşılaşma heyecanının  dorukta  olduğunu  okuyacaksınız. 

Kadınlar  tüm  egemenlikli  tarihe  rağmen mücadeleye  devam  ediyor.  Her  ne  kadar  bu tarih  yazılmayı  beklese  de,  sürecin  önemli çelişkilerle  devam  ettiğini  biliyoruz. 

Bu  sayımızın  5.  sayfasında  Yunanlı  feminist  Lita  Didomi  ile  yapılan  röportajı  beğenerek  okuyacağınızı,  aynı  zamanda  günümüz feminist  hareketin  içinde  bulunduğu  reel  duruma  ilişkin  sizi  bir  araştırmaya  iteceğini  düşünüyoruz. 

Tarihte  ve  günümüzde  yürütülen  kadın mücadeleleriyle  birlikte  her  yeni  günde  haber  ajanslarına  düşen  kadın  katliam  haberleri,  yürütülen  bu  mücadelenin  en  büyük  gerekçeleri  durumundadır.  Geçen  ayki  haber istatistikleri  arasında  en  çarpıcı  olanı  Güney Kürdistan’da  bir  ayda  katledilen  yüz  kadın haberi  olurken,  bu  ay  da  İspanya  gündemde¬ ki  yerini  aldı.  Ispanya’da  2000  yılından  bu  yana  toplam  576  kadın  öldürülürken,  2006’da 68,  2007’de  71,  2008’de  de  70  kadının  öldürüldüğü  düştü  haberlere. 

Almanya’da  nikahlı  olduğu  amcasının  oğlu  Önder  Baytekin  tarafından  yılbaşı  gecesi bıçaklanarak  öldürülen  18  yaşındaki  Mizgin Baytekinin  katledilmesi  karşısında  kadınların  neden  daha  fazla  mücadele  etmeleri  gerektiğini  bir  kez  daha  gösterdi. 

Tüm  bunların  yanı  sıra  Kürt  Kadın  Hareketinin  başlatmış  olduğu  “Namusumuz  Özgürlüğümüzdür’  kampanyası,  kampanya planlaması  doğrultusunda  yapılan  etkinliklerle  devam  ediyor.  Avrupa  da  yaşayan  Kürt kadınları  da  geçtiğimiz  süreç  içerisinde  gerek kadınlara  gerekse  erkeklere  dönük  bilinç 
yükseltme  çalışmaları  gerçekleştirdiler.  8 
Mart  Dünya  Emekçi  Kadınlar  Gününe  doğru  giderken  kampanya  çalışmaları  kapsamında  büyük  bir  hareketliliğin  yaşanacağını  düşünüyoruz. 

Yeni  bir  sayıda  daha  buluşuncaya  kadar artık  kadınlar  ölmesin,  kadınlar  daha  özgür ve  eşit  ortamlarda  kendi  iradeleriyle  yaşama hakkına  sahip  olsun  diyoruz. 

Hoşça  kalın!.. 


Diyalog  ve  Uzlaşıya  Dayalı 
Siyasete  İhtiyaç  Var 


Kapitalist  modernite  süreci  kavramakta  olsa  bile,  ne  yapısal,  ne de  ideolojik  olarak  21.  yüzyılın  temel  çelişkilerine  denk  bir  sistem 

yapılanmasına  gidebilmektedir. 


KJB  (Koma  Jinen  Bilind),  yaptığı  yazılı  açıklamada  içinden geçtiğimiz  süreci  değerlendirdi.  Genel  dünyanın  içinde bulunduğu  ekonomik  ve  siyasal  krizleri  değerlendiren  KJB  Örgütü, dünyanın  içinde  bulunduğu  ekonomik krize  ilişkin;  “Dünyamız  her  açıdan  hiç doğal  olmayan,  hızlı  ve  büyük  bir  fakirleşmeyi  yaşamaktadır.  Küresel  sermaye  sistemi  giderek  günlük  yaşamda  ve  siyasette belirgin  ve  sürekli  hale  gelen  ciddi  bir  tıkanmayı  yaşamaktadır.  En  son  yaşanan mali  kriz,  en  az  İkiz  Kulelere  yapılan  saldırı  kadar  sistemin  yaşadığı  kaos  da  önemli bir  dönüm  noktası  olmaktadır.  Mali  krizin reel  sektöre  yansımaları  ve  yarattığı  deprem  henüz  bir  bütün  olarak  ortaya  çıkmış değildir.  Sistem  kendi  içinde  ürettiği  bütün  hastalıkları  çarpıcı  bir  biçimde  dışarı atmaktadır.  Mali  krizle  birlikte  derinleşen  kaos  ve  tıkanmanın  kapitalist  modernitenin  yapısal  değişim  ve  dönüşüm  gücünden  yoksunluğundan  kaynaklandığı daha  net  bir  biçimde  ortaya  çıkmıştır” açıklamasında  bulundu. 

‘Kapitalist  modernite,  politikalarıyla tarihi  dönemeci  atlatacak  güce sahip  değildir’ 

Dünya  hegemonyasının  özünde  kapitalist  modernitenin,  güncel  çıkar  ve  politikalarla,  askeri  güç  dayatmalarıyla  bu  tarihi dönemeci  atlatacak  güce  sahip  olmadığını belirten  KJB,  sorunun  siyasal-askeri  olmadığını,  kökünde  ideolojik  ve  sistemin kendi  doğasından  kaynaklanan  sebepleri olduğunu  açıkladı.  Açıklamada  devamla şöyle  denildi:  “Kapitalist  modernite  süreci kavramakta  olsa  bile,  ne  yapısal  ne  de  ideolojik  olarak  21.  yüzyılın  temel  çelişkilerine  denk  bir  sistem  yapılanmasına  gidebilmektedir.  Küresel  sermaye  güçlerinin  belli  çözüm  arayışları  olsa  da,  sistem sürece  bir  bütün  olarak  hazırlıksız  durumdadır.  Sistemin  kendisini  üzerinde  oturttuğu  ulus-devletçilik,  milliyetçilik,  dincilik,  cinsiyetçilik  gibi  olgular,  çözülüş  ve kaos  sürecini  daha  da  derinleştirmekte, sistemi  daha  fazla  militarist  ve  faşist  bir  niteliğe  büründürmektedir;  bunlar  sistemin esnemesi  ve  uzlaşı  politikalarının  önüne 


geçmektedir.  Sistemin  kendi  analizcileri ulus-devlet  yapılanmalarının  sistemi  daralttığı,  aşılması  gerektiği,  hükümetler  üstü  bir  ekonomik  ve  siyasal  yapılanmaya, diyalog  ve  uzlaşıya  dayalı  siyasete  ihtiyaç olduğunu  vurgulamaktadırlar.  Dolayısıyla sistemin  şimdiye  kadar  devam  ettirdiği küresel  sermaye  güçleri  ile  statükocu ulus-devletçi  güçler  arasındaki  uzlaşının zorlaşacağı,  çelişkilerin  daha  fazla  öne  çıkacağı  beklenmektedir”. 

ABD  bölgede  şantajla,  askeri 

müdahaleyle  ve  statükocu  güçleri 

devreye  soktuysa  da  sonuç  alamadı 

ABD’nin  bölge  politikalarını  değerlendiren  KJB;  “ABD  BOP  çerçevesinde Irak  üzeri  bölgeye  müdahale  ederek  Türkiyeyi  de  kullanarak  alana  giriş  yapmak  istedi.  Statükocu  güçleri  önemli  oranda  kullandı,  Suriye’yi  teslim  aldı.  Fakat  gelinen noktada  İran’a  müdahaleyi  direkt  göze alabilecek  durumda  değildir;  böylesi  bir müdahale  maksadını  aşabilecek,  Ortadoğuda  ABD  etkinliğini  zayıflatacak  sonuçlar  yaratabilecektir.  Nihayetinde  ABD Irak’tan  geri  çekilerek  müdahale  hattını daha  çok  Afganistan  alanında  yoğunlaştırmaya  çalışıyor.  Denilebilir  ki,  ABD  bölgede  şantajla,  askeri  müdahale  ve  statükocu güçleri  devreye  soktuysa  da  sonuç  alamadı.  Bu  anlamda  bazı  politika  değişiklikleri¬ ne  gitmesi  beklenebilir.  İran’la  başta  olmak  üzere  bölgede  diyalog  ve  uzlaşı  politikaları  biraz  daha  öne  çıkabilir,  fakat özünde  bir  strateji  değişikliğinin  olmadığı ortada.  Bölgeyi  daha  fazla  kendine  bağlama,  hakimiyetini  güçlendirme  temelinde güncel  politikalarda  yöntem  ve  tarz  farklılığı  beklenebilir.  Daha  şimdiden  nitekim İran,  özgürlük  mücadelemize  karşı  yürüttüğü  saldırılarla  ABD’ye  aslında  uzlaşı  mesajları  vermektedir.  Dolayısıyla  hareketimize  yönelik  politikalarda  önümüzdeki süreçte  daha  yoğunluklu,  egemen  güçlerin  üzerinde  daha  fazla  uzlaşıp  biraraya geldiği  bir  saldırı  konseptinin  gündeme gelmesi  beklenebilir”  dedi. 

‘Kadın  mücadelesi  Güney’in 

demokratikleşmesinde  önemli  bir  rol 

oynayacaktır’ 


Güneyli  güçlerin  mevcut  bölge  politik dengelerinde  oynadığı  rolün  önemine  dikkat  çeken  KJB,  bu  güçlerin  daha  fazla  gerici  ittifak  içerisine  çekilerek  Özgürlük Hareketini  tasfiye  planlarına  dahil  edilmelerinin  bu  güçleri  çok  ciddi  bir  erime  sürecine  sürükleyeceğine  vurgu  yaparak,  bölgede  yürütülen  kadın  çalışmalarının  stratejik  önemine  dikkat  çekti:  “Özellikle  kadın  cephesinden  yürütülecek  çalışmaların stratejik  nitelikte,  hızla  ve  çok  etkili  olacağı,  Güney’in  demokratikleşmesinde  çok önemli  bir  rol  oynayacağı  ortaya  çıkmaktadır.  Bu  konuda  en  son  Kürt  Federal  Parlamentosunun  kadına  yönelik  çok-eşlilik kararı,  bizim  için  meşru  bir  demokratik mücadele  zeminidir.  Dincilik,  milliyetçilik,  cinsiyetçilik  kökenli  politikaların  en çok  kendisini  yansıttığı  ve  Güneyli  güçleri  de  en  zayıf  kılan  yön,  kadına  yaklaşım konusu  olmaktadır  ve  özünde  ideolojik bir  tutum  olmaktadır.  Güneyli  sivil  toplum  ve  kadın  örgütlerinin  bu  konuda  bir tutumu  olmadı  ya  da  zayıf  kaldı;  zaten  alternatif  bir  ideolojik  perspektife  de  sahip değiller.  Özünde  sisteme  bağımlı  örgütlerdir.  Fakat  Özgür  Kadın  Hareketi  olarak bu  konuda  yetersiz  kaldığımızı,  gerekli önem  ve  anlamla  yaklaşamadığımızı,  örgütlenme  ve  eylem  perspektifini  yeterince  oturtmadığımızı  görmek  gerekiyor. 
Güneyli  güçlerle  siyasi  mücadelede  özellikle  ideolojik  mücadeleye  ağırlık  vermek,  en  başta  Kadın  Özgürlük  İdeolojisi ekseninde  örgütlenme  ve  mücadelenin yükseltilmesi  zorunludur.  Güneyde,  kadın özgürlük  çizgisinde  ideolojik  mücadeleyi esas  almak  gerekiyor.  Devletleşmeye  giden  bir  alanda  özellikle  kadına  yaklaşım ve  aynı  zamanda  kadının  tutumu  ve  yaklaşımı  belirleyici  bir  rol  oynamaktadır.  İktidarın  ve  baskının  ilk  elden  geliştirileceği yer  ve  zemin  kadın  olmaktadır.  Son  olarak YJA  (Yekitiya  Jina  Azadj’nm  “Kimsenin Namusu  Değiliz;  Namusumuz  Özgürlüğümüzdür”  sloganı  ile  yürüttüğü  kampanyanın  bu  anlamda  her  dört  parçada  daha  örgütlü  ve  yaygın  bir  şekilde  oturtulmasının  önemli  sonuçları  ortaya  çıkaracağı şimdiden  belirtilebilir”  denildi. 
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Kadına  dair 


Kürt  Kadını  Onurludur 
Gururludur 

TRT’nin  Kürtçe  yayın  yapan  kanalı  açıldı.  Hayırlı  olsun  ya  da  olmasın  demek  açıkçası,  özgürlüğe  inanan her  insan  için  kolay  olmuyor.  Özgürlüğe  inanmış  ve bunun  için  yıllarca  mücadele  eden  bir  Kürt  kadını  olarak, devletin  vereceği  her  şeye  şüpheyle  bakmayı  öğrenmişim.  Bu şüpheli  bakışı  yaratan  da  devletin  kendisidir.  Devletten  hiçbir  şey  beklemeden  mücadele  ederek  her  şeyi  başarmayı,  kazanmayı  öğrenen  Kürt  halkı  için  ‘Kürtçe  televizyonun  anlamı ne  olabilir’  diye  sorulursa,  özgürlük  mücadelesinin  sonucudur derler.  Gerçek  budur.  Bugün  politika  gereği,  yerel  seçimlere yatırım  için  de  olsa  gelinen  aşamada  sessiz  sadesiz  Kürt  halkının  kimliğinin,  dilinin  kabulü  anlamını  taşıyan  Kürtçe  kanalın  nasıl  sonuçlar  ortaya  çıkaracağı  bilinmemektedir.  Halkımızın  son  yıllarda  kullandığı  gibi  namuslu  hiçbir  Kürt’ün  itibar etmediğine  ise  baştan  biliyor  ve  halkımıza  güveniyoruz. 

Binlerce  insanın  yaşamına  mal  olan  bir  mücadele  ile  ortaya  çıkan  tüm  değerler,  sanki  kendiliğinden  olmuş  gibi  yaklaşan  anlayış  sahiplerine  şunu  söylemek  gerekiyor.  Daha  düne kadar  Kürtler  adına  olan  her  şeyi  inkar  ederken  aniden  kafanıza  taş  mı  düştü  de  Kürtlerin  haklarından  bahsetmeye  başladınız.  Her  şeyin  bir  adabı  olur.  “İnkar  ettik,  fakat  PKK  kafamıza  vura  vura  her  şeyi  bize  kabul  ettirdi.”  Eh  bunu  da  söyleyemiyorsunuz,  hele  hele  bunları  daha  düne  kadar  inkar edenlerden  beklemek  zaten  yanlıştır.  Fakat  lafım  kendisini sanatçı  zannedenlere  olacaktır. 

Halkının  özgürlüğü  için  mücadele  eden  sanatçı  halkının gönlünde  yer  edinir,  tarihe  yazılır,  asırdan  aşıra  anlatılır  ve  bir dönemin  kimliği  haline  gelir.  Bir  dönemlerin  Yılmaz  Güney’i gibi. . .  Kürt  dilinin  yok  sayıldığı  en  yakın  tarihimizde  linç  edilerek,  sürgünlere  giderek  ülke  hasreti  ile  yaşamı  son  bulan Ahmet  Kaya  gibi...  Özgürlük  mücadelesinin  ortaya  çıkardığı değerlere  sahip  çıkarak,  saygı  göstererek  benim  dilimi  yok  sayıyorsanız  sizi  terk  ediyorum  cesaretini  gösteren  bir  kişilik olarak  belleğimize  yazıldı.  Ve  nice  sayabileceğimiz  daha  birçok  sanatçı  gibi. . .  Kürt  halkının  gelecek  nesline  örnek  olacak sanatçı  kişilikler.  Bir  de  günümüzde  iki  türkü  söylemekle  sanatçı  olduğunu  iddia  eden  kişiliklere  bakmak  gerekir. 

Kürt  özgürlük  hareketiyle  birlikte  gelişen,  güçlenen,  bilinçlenen,  Kürt  toplumu  tarafından  kabul  edilen  Kürt  kadının örgütlü  mücadelesi,  Kürt  kadınlarını  yaşamın  her  alanında kendine  güvenerek  katılımı  geliştirmiştir.  Bu  gelişime  sanki kendiliğinden  oluşmuş  gibi  davranan  ve  hala  kendisine  Kürt kadın  sanatçılar  diyenlere  ne  demek  gerekiyor?  Kürt  kadınları  onurludur,  gururludur.  Kürt  kadınları  Dersim  isyanında  teslimiyeti  kabul  etmeyerek  kayalardan  atılan  Beşe  gibidir.  Kürt kadını  Saddam  rejiminin  katliamı  karşısında  boyun  eğmeyen Leyla  Qasım  gibidir.  Kürt  kadını  işbirlikçiliğe,  teslimiyete  direnen  Beritan  gibidir.  Demek  ki  yeni  Kürt  politikasında  kadınlar  baş  aktör  yapılmak  isteniyor.  Bakın  Van  Milletvekili Gülşen  Orhan  ile  alay  edercesine  kanalın  açılışına  getirerek türkü  söylettiler.  TRT  6  için  de  öncelikle  aranan  kadınlar  oldu.  AKP  hükümeti  her  konuda  olduğu  gibi,  kadın  özgürlüğü konusunda  da  sahtekar  politikalarını  devreye  koymaktadır. 
Kadını  kullanmaktan  öteye,  kadın  özgürlüğü  konusunda  tek bir  anlayışı  yoktur. 

Rojin  ve  Nilüfer  ise  kanalın  as  program  yapımcılarıdır. 
Rojin  ve  Nilüfer  Ahmet  Kaya’nın  gösterdiği  asaleti  göstermediler.  Ahmet  Kaya  linç  karşısında  ülkeyi  terk  etmeyi  seçti. 
Ahmet  Kaya’nın  tutumu  Kürt  kimliği  ve  dilinin  yok  sayılması  karşısında  onurlu  bir  duruştu. 

Kuşkusuz  her  insan  özgürce  nerede,  nasıl  yer  alacağını belirler.  Söz  konusu  Kürtler  olunca  saflar  çok  keskindir. 
Çünkü  Kürtler  her  zaman  inkara  uğradı,  asimile  edildi,  katliamlarla  karşı  karşıya  kaldı.  Birdenbire  tüm  bunlar  unutulurcasına,  ya  biz  sizi  tanıdık  denilmesinin  karşısında  sessiz  kalıp  ve oyuna  katılmak  en  büyük  onursuzluk  olur.  Yasal  hiçbir  düzenleme  yapılmadan,  hukuksal  güvenceler  sağlanmadan  geliştirilen  her  adım  sadece  bir  oyundan  ibaret  olacaktır.  Bu oyun  karşısında  ilk  duracak  olanlar  ise  kadınlar  olmalıdır. 
Oyuna  katılanlar,  dahil  olanları  Kürt  halkı  hiçbir  zaman  unutmayacaktır.  Özgürlük  için  amansız  mücadele  eden  Kürt  kadınları  ise  asla  unutmayacaktır.  Umuyorum  ki  her  iki  Kürt  kadın  sanatçı  bu  oyuna  dahil  olmayı  sürdürmezler.  Kendilerine göre  taraflı  olmak  istemiyoruz  diyorlarsa  tarafsız  kalmayı  seçsinler  daha  onurlu  olacaktır.  Tarih  hiçbir  zaman  yanlışın  sonsuza  kadar  devam  etmesini  göstermemiştir.  Tarihsel  süreçler içinde  hakikat  her  zaman  yerini  bulur. 


Seçimlerde  iki  Taraf 
Vardır:  Devlet  ve  DTP 

Tüm  sistem  partileri  bölgede  AKP’  li  olduklarını açıklamışlardır.Yani  bu  seçimde  bir  tarafta  devlet  diğer  tarafta DTP  var.  Sistem  partilerinin  yeniden  bir  milli  mütabakat 

sağladıklarını  görüyoruz.’ 


Mart  ayında  tüm 
Türkiye  seçim sandıklarına  doğru yol  alacak.  Yerel seçimler  yaklaşırken  Türk  devleti  topyekün  saldırı konseptini  derinleştirmek  suretiyle kirli  politikalarını  hayata  geçirmeye devam  etmektedir.  Özellikle  Kürdistan’da  halkın  özgür  iradesini  engellemek  ve  ipotek  altında  almak için  var  gücüyle  seferber  olmaktadır. 
Kürt  halkına  karşı  her  türlü  faşizan uygulamanın  yanı  sıra  ekonomik,  siyasal  ve  sosyal  yönden  de  psikolojik savaşını  uygulamaktadır.  Bir  taraftan özgürlük  güçleri  karşısında  savaş  ve imha  stratejilerini  uygularken  bir  taraftan  da  sözde  Kürtçe  televizyon kanalı  açarak  halkımızın  kazanılmış değerlerini  yok  etmeye  çalışmaktadır.  Yaklaşmakta  olan  yerel  seçimlerin  hangi  koşullarda  gerçekleştiğine ilişkin  DTP  Merkez  Yürütme  Kurulu  ve  Seçim  Komisyonu  Üyesi  Sayın Pelgüzar  Kaygusuz  ile  görüştük. 

‘Sistem  seçimlerle  kendini yeniden  hakim  kılmak  istiyor’ 

Kaygusuz,  Mart  ayında  yapılacak yerel  seçimlerin  bir  önceki  seçimlerden  bazı  yönleriyle  farklılık  taşıdığını  ifade  etti.  Özellikle  Başbakan  Erdoğan’ın  ‘Diyarbakır  ve  Dersim’i  istiyorum’  ile  başlayan,  ‘ya  sev  ya  terk et’le  devam  eden  söylemlerinin  sistem  açısından  Kürtlere  yaklaşımını gösterdiğini  söyledi.  Gelinen  aşamada  seçimlerle  birlikte  AKP  şahsında sistemin  kendini  bölgede  yeniden hakim  kılmaya  çalıştığını  belirten Kaygusuz,  DTP’nin  elindeki  belediye  sayısını  azaltarak  Kürtlerin  mücadelesinin  marjinalleştiği,  temsiliyetin  kendilerinde  olduğu  mesajını vermek  istediklerini  ve  tüm  seçim stratejilerini  bunun  üzerinden  kurguladıklarını  ifade  etti.  Bu  bağlamda önümüzdeki  seçim  sürecinin  Kürt halkı  açısından  oldukça  önemli  olduğunu,  bir  anlamda  kendi  ispatının sürekliliği  ve  meşruluğunun  devamı açısından  önem  kazanan  bir  sürece evrildiğinin  altını  çizdi. 

‘Seçimler  adil  koşullarda gerçekleşmiyor’ 

Türkiye’de  bugüne  kadar  yapılan  hiçbir  seçimin  eşit  ve  adil  koşullarda  gerçekleşmediğini  belirten  Sayın  Pelgüzar  Kaygusuz,  sözlerini  şöyle  sürdürdü:  “Mart  ayında  yapılacak yerel  seçimlerin  bu  açıdan  en  eşitsiz geçecek  seçim  olacağını  rahatlıkla belirtebiliriz.  Devlet  bu  seçimleri yeni  bir  seferberlik  süreci  olarak  değerlendirmekte  ve  tüm  imkanlarını 


kullanmaktadır.  Ayrıca  bu  imkanlarını 
AKP’ye  sunarak  bu seferden  başarıyla çıkmayı  hedeflemektedir.  Tüm  sistem  partileri  bölgede  AKP’  li  olduklarını  açıklamışlardır.Yani  bu  seçimde bir  tarafta  devlet, diğer  tarafta  DTP var.  Sistem  partilerinin  yeniden  bir  milli  mutabakat  sağladıklarını  görüyoruz. 

Kürtler  söz  konusu olduğunda  tüm  sistemin,  kurumların ve  düzen  partilerinin  tartışmasız  bir araya  geldikleri  bir  kez  daha  açığa çıktı.  Bu  da  göstermektedir  ki  kendi aralarındaki  çelişkiler  iktidar  olmaya dayalıdır  ve  savaş  rantını  paylaşmak üzerinedir.” 

‘Gayri  ahlaki  yöntemler 

kullanılıyor’ 

Devlet  ve  sistem  partilerinin 
AKP’de  birleşerek  DTP’yi  yenilgiye uğratmayı  hedeflediklerini  belirten Pelgüzar  Kaygusuz;  sistemin  bunu başarmak  için  de  oldukça  gayri  ahlaki  yöntemlere  başvurduğunu  söyledi.  Kaygusuz  devamla;  “Örneğin  hiçbir  yasal  güvenceye  kavuşturulmayan  Kürt  kimliği  ve  dili  göstermelik bir  TRT  6’nın  açılmasıyla  halledilmiş  gibi  gösterilmeye  çalışılıyor.  Bununla  Kürtlerin  kandırılacağı  düşünülüyor.  Özünde  sorunun  çözümünü hedeflemeyen,  tümden  seçimlere dönük  atılan  bu  adım,  etik  değerlerden  uzak  bir  yaklaşımın  ifadesidir. 
Kürt  halkının  Kürtçe  talep  etmesi  ve konuşması  halen  suç  kapsamına  girerken,  hakeza  cezaevlerinde  aileleriyle  Kürtçe  konuşuldu  diye  disiplin cezalarına  çarptırılan  tutsakların  durumu  düşünüldüğünde  yapılanların sahteliği  daha  iyi  anlaşılmaktadır. 
Diğer  taraftan  devletin  mali  kaynakları  yoksullaştırılmış  halka,  beyaz  eş¬ ya,  yiyecek,  giyecek,  yakacak  vb. 
olarak  dağıtılıyor”  dedi.  Bu  tür  politikaların  özünde  sorunun  çözümünden  ziyade  seçim  yatırımı  anlamında kullanıldığının  altını  çizen  Kaygusuz,  insanların  önce  muhtaç  hale  getirilip  daha  sonra  bu  tarz  gayri  ahlaki yaklaşımlarla  etkilenmeye  çalışılmasının  kabul  edilemeyeceğini  söyledi. 

Geçen  seçimlerden  bu  yana  6 
milyon  seçmenin  açığa  çıktığına  dikkat  çeken  Pelgüzar  Kaygusuz  bir  buçuk  yıllık  bir  zaman  içerisinde  bu  kadar  seçmenin  nasıl  açığa  çıktığının kimse  tarafından  izaha  kavuşturul¬ 


madığını  belirtti.  Kaygusuz  devamla şu  değerlendirmelerde  bulundu: “Bölgede  bir  çok  ile  seçmen  kaydırıldığı  bilinmektedir.  Resmen  seçmen  nakli  yapılmıştır.  Valilerin,  emniyet  müdürlerinin  AKP’nin  birer yöneticisi  gibi  çalıştıkları  görülmektedir.  Devletin  tüm  resmi  kurumlan askeri  gücü  de  arkasına  alarak  seçim çalışmaları  yapmaktadır.  Bu  durumda  hangi  demokratik  koşullardan  ve adil  bir  seçimden  bahsedebilir?” 

‘Kadınlar  olarak  gücümüzü 

katlayacağız’ 

Kadınlar  olarak  bu  seçimlere  belli  bir  örgütlülük  ve  hazırlıkla  girdiklerini  belirten  Kaygusuz,  mevcut  belediye  sayılarını  iki  katma  çıkarmayı hedeflediklerini,  belediye  meclis  ve il  genel  meclis  üyeliklerinde  ise  %40 cinsiyet  kotasını  dolduracaklarını söyledi.  Kaygusuz  devamla  “mevcut gidişat,  ilgi  düzeyi  bu  hedeflere  ulaşacağımızı  gösteriyor”  dedi. 

‘Kürt  halkı  doğru  temsil  edilmek 

istiyor’ 

Halkın  ve  kadınların  bu  seçim sürecine  oldukça  ilgili  ve  hassas  yaklaştığına  dikkat  çeken  Kaygusuz, moralli  bir  sahiplenmenin  çalışmalarının  esasını  oluşturduğunu  söyledi. 
Kürt  halkının  demokratik  bir  bilinç edindiğini  bu  anlamda  aday  belirle¬ me  sürecine  de  bu  bilinçle  yaklaştığını  belirtti.  Aday  profili  belirlenirken  yıllardır  verilen  mücadelenin değer  ve  kültürünün  yarattığı  ölçülerin  esas  olduğunun  altını  çizen  Pelgüzar  Kaygusuz  sözlerini  şöyle  sürdürdü:  “Halkımız  ölçü  olarak  yıllardır  yürütülen  mücadele  değerlerine bağlı,  dürüst  ve  çalışkan  aday  profili istiyor.Yani  doğru  temsil  edilmek  istiyor.” 


Elif  Selver 
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‘Feministler  Yeni  Bir 

Mücadeleye  Hazırlanmalı’ 


Küresel  neo-liberal  politikalarla  paralel  olarak  cins  çelişkisi etrafında  şekillenen  ağır  sorunlar,  kadın  hareketlerinin arayışlarını  ve  gündemlerini de  belirlemeye  devam  ediyor.  Feminist kadın  örgütleri  her  geçen  gün  bu  ihtiyacı daha  fazla  hissetmekte,  karşı  karşıya  oldukları  tehlikenin  farkına  varmaktadırlar. 
Kadın  ve  genel  olarak  insan  hakları,  militarizm  ve  savaş-barış  eksenli  sorunlar  kadar  nasıl  bir  feminist  örgütlenme  soruları da  bu  gündemlerin  can  alıcı  yönünü  teşkil ediyor.  Bu  olgularla  paralel  olarak  görüştüğümüz  Yunanlı  Feninist  Lita  Didomi,  kadın  hareketlerinin  ne  tür  tehlikelerle  karşı  karşıya  olduğunu  anlattı. 


•  Kısaca  kendinizi  tanıtır  mısınız? 

Ben,  Yunanistan’dan  geliyorum  ve  sol bir  partinin  üyesiyim.  Parti  içerisinde  feminizm  politikasından  sorumluyum.  Biz aynı  zamanda  Avrupa  Sol  Partisinin  de üyesiyiz.  Avrupa  Sol  Partinin  Kadın  ağ’ı içerisinde  aktivist  olarak  yer  alıyorum.  Ve tabii  ki  Yunanistan  Sosyal  Forumunda  da aktif  yer  alıyorum.  30  yıl  önce  Almanya’da  Dresden  de  okudum.  O  zamanlar Doğu  Almanya’ya  yani  sosyalist  Almanya’ya  kaçak,  yani  illegal  bir  Komünist  olarak  girdim.  Aynı  dönemde  Yunanistan’daki  Komünist  Parti  yasaktı.  Önce Batı  Almanya’ya  geldim.  Sonra  da  gizli 
olarak  Doğu  Almanya’ya  gittim.  Orada  7 
yıl  kayboldum.  Sonrasında  yine  Yunanistan’a  geldim  ve  yeniden  legal  konumunu aldım.  Yani  Yunanistan’daki  diktatörlük döneminde  illegaldim. 

•En  son  Avrupa  Sosyal  Forumuna katıldınız,  izlenimleriniz  itibariyle kadınların  genel  katılımını  nasıl buldunuz?  Cins  çelişkisi  nerede duruyor  sizce? 

Bugün  21.  yy.  globalizm  ve  neo-liberal  küreselleşme  ile  kadın  haklarının  gittikçe  geri  alındığını  görüyoruz.  Neo-liberalizm  kadınlarının  karşıtı  bir  düzen  konumundadır.  Biz  kadınlar  olarak  sadece haklarımızı  kaybetmekle  yüz  yüze  değiliz.  Şu  ana  dek  yürüttüğümüz  mücadelemizin  kazanmalarının  da  ve  feminizm  değerlerimizi  de  kaybetme  gibi  bir  tehlike ile  karşı  karşıya  durduğumuz  bir  dönemi yaşıyoruz.  Bundan  kaynaklı  feminist  hareketler  artık  yanlız  yürüyemez.  Feminist hareketlerin  tüm  anti-militarist  ve  anti küreselci  hareketlerle  ittifak  halinde  mücadele  etmesi  gerekmektedir. 

•Feminist  hareketlerin  kazanmalarını ve  değerlerini  kaybetmekle  yüz  yüze kalmasında  kendisinden  kaynaklı nedenleri  nasıl  değerlendiriyorsunuz? 


Neden  böyle  bir  zaafıyet  yaşanıyor? 

Şunu  kast  ediyorum  aslında.  Neo-liberalizm  kadınlara  yoğunca  bir  saldırı  gerçekleştiriyor.  İki  yönlü  bir  saldırı  var.  Biri iş  sektöründe.  Yani  kadınların  iş  piyasasında  girebilecekleri  tüm  alanlar  özelleştiriliyor.  Mesela  çocuk  kreşleri  ya  da  huzur  evlerinin  hepsi  özelleştiriliyor.  Bu  da kadınların  yaşamlarını  olumsuz  etkiliyor. 
Diğer  bir  nokta  ise  neoliberalizmin  gerici bir  ideolojiye  sahip  olmasıdır.  Muhafazakar  politikacılar  ile  tutucu,  dinci  kesimler kadın  haklarına  var  güçleriyle  saldırıyorlar.  Örneğin,  Yunanistan’da  kadın  hareketinin  kazanmalarına  yoğunca  bir  saldırı mevcut.  Şu  an  birdenbire  diyorlar  ki,  ‘evlenirseniz  erkeğin  soyadını  alacaksınız’. 


Bu  da  nerden  çıkıyor?  20  yıldır  böyle  değil.  Neden  birden  değişiyor?  Polonya’da mesela,  Papa  gelip  kadınlara  ‘hayatınız tehlike  altında  olsa  bile,  kürtaj  yapmamalısınız’  diyor.  Yunanistan’daki  Ortodoks kilisesine  de  papa  aynı  talimatı  veriyor. 
Yani  biz  tehlikedeyiz.  Kadınlar  olarak  200 
yıl  geriye  düşüyoruz. 

•  Kadın  hareketlerinin  sistem  dışı arayışları  mı,  yoksa  sistem  içileşen kadın  hareketlerinin  eğilimleri  mi neoliberalizmin  kadın  değerlerine  bu kadar  saldırmasına  sebep  oluyor? 
Kadınların  eşit  olması,  mevcut  sistemden  daha  farklı  bir  sistemi  elde  edebilmeleri  ile  mümkündür.  Mesela  daha  farklı  bir topluma  ihtiyaç  var.  Bu  toplumda  hem  demokrasinin  hem  de  sosyal  eşitliğin  daha fazla  olması  gerekir.  Başka  türlü  mümkün değil.  Kapitalizm  içerisinde  bu  mümkün değil.  Onun  için  biz  kendi  ülkemizde  ve tabii  ki  her  tarafta  ‘başka  bir  dünya  mümkündür’  diyoruz.  Bu  ‘başka’  olan  dünya  da ancak  eşitlikle  mümkündür.  Ve  bence  bu süreçte,  bu  sisteme  karşı  saldırıya  da  geçmemiz  gerekiyor.  Savaşa  karşı  ve  barışın gelişmesi  için  de  savaşmamız  gerekiyor. 
Çünkü  savaş  en  kötü,  en  derin  diktatörlüktür.  Tabii  ki  savaşların  olduğu  yerde hiç  kimsenin  hakkı  yoktur,  hele  kadının hiç  yoktur.  Sadece  barışın  hakim  olduğu bir  dünyada  insanlar  istediği  gibi  yaşayabilir  ve  eşit  bir  konuma  gelebilirler.  Bazıları, bugün  savaşların  programlaştırıldığım  ve buna  karşı  hiç  bir  mücadelenin  etkili  olamayacağını  düşündüğünden  umudunu kaybediyor.  Ama  bu  doğru  değldir.  Umudu  yüksek  tuttuğumuz  ve  mücadelemizi de  yürüttüğümüz  taktirde  ancak  barışı  yaratabiliriz.  İnsanlar  Hitler’e  ve  Nazilere karşı  savaştılar  ve  yendiler.  Bizim  de  savaşmamız  gerekiyor. 

•  Peki  feministler  ne  yapmalı? 

Feministler  barış  için  çok  çabalamak. 


Barış  sadece  ‘savaşın  yok  olduğu’  bir  süreç  değildir.  Bugün  neoliberal  toplumda sosyal  bir  savaş  var.  Ve  biz  buna  karşı  mücadele  etmeliyiz.  Çünkü  bizim  istem  ve taleplerimiz  barış  ile  eş  değerdedir.  Kadınların  talepleri  barışa  çok  bağlıdır.  Bazı feministlerin  ‘biz  mağdurlarız,  savaşlarda tecavüze  uğruyoruz’  gibi  söylemleri  hiç hoşuma  gitmiyor.  Sadece  yakınma  gibi geliyor  bana.  Bir  şey  değiştirmek  istiyorsan,  buna  karşı  mücadele  et  o  zaman.  Savaşın  durmasını  istiyorsak  mücadele  edelim.  2009’da  sol  feministler  olarak  yapacağımız  toplantılarda  barış  için  bir  araya  geleceğiz.  ‘Sol  feministler’  diyorum.  Çünkü Avrupa’da  ‘yeni  feminizm’  diye  bir  teri¬ min  propagandası  yapılıyor.  Bu  sağcılıktır aslında.  Gerici,  neoliberal,  sağcı  feministler  tarafından  bu  yapılıyor.  Bunların  tek dertleri;  kariyeri  olan,  orta  sınıf  kadınların iktidar  olarak  yükselişlerini  sağlamak.  Ve sanki  tüm  kadınlar  isterlerse  ünlü,  kariyer sahibi  olabilirler  diye  düşünüyorlar.  Alakası  yok.  Mesela  göçmen  kadınları  hiç düşünmüyorlar.  Batıda  kadınlar  devlet  tarafından  o  kadar  sömürülüyorlar  ki  bunlar görülmüyor.  Bundan  kaynaklı  ‘solcu  feministler’  diyorum.  Ya  da  göçmen  kadınların  başlarını  kapatmasını  konuşuyorlar. 
Baş  örtü  takıyorlar  diye  haklarında  konuşuyorlar  ama  otellerde  de  çalıştırıyorlar. 
Sömürmek  budur. 

•  Sağcı  feminizm  kavramı  nerden 

çıktı?  Ne  zamandan  beri  feminizm 

literatüründe  böyle  bir  kavram 

kullanılıyor? 

Sadece  bir  feminist  akım  yok.  Eğer böyle  düşünürsek  yanılırız.  Solcular  var, ilerici  feministler  var.  Benim  gibi  mesela. 
Demin  dediğim  gibi  bu  sistem  içerisinde eşitlik  mümkün  değil.  Bizim  başka  bir topluma  ihtiyacımız  var.  Bunun  için  savaşacağız  tabii  ki.  Sağcı  feministler  ise  vatanları,  aileleri  ve  dinleri  için  mücadele ediyorlar.  Yunanistan’da  bu  böyledir. 
Orada  kadınların  aile  içerisinde  eşit  olması  için  hak  talep  ediyorlar.  Ama  fakir  kadınlar  onların  gündeminde  değil.  Beni daha  iyi  anlayabilmeniz  için  bir  örnek  vereceğim.  Sağcı  feministlerin  ve  bir  kadın bakanın  da  aralarında  bulunduğu  bir  tartışmaya  katıldım  Yunanistan’da.  Tartışmanın  konusu  kadınların  iş  ve  ailenin  ortaklaştırılabilmesiydi.  Kadın  bakan  birden  ‘hepimiz  aynı  durumdayız.  Ben  de kızımı  evde  bırakıp  geldim’  dedi.  Biz  aynı  mıyız?  Ben  bağırdım.  Bakanın  çocuğunu  evde  bırakabilme  koşulları  var.  Çünkü bakıcı  tutacak  parası  var.  Ama  başka  kadınların  bu  koşulu  yok.  Dolayısıyla  kendisini  örgütleme  imkanı  ve  işe  /  üretime katılma  koşulu  da  bu  şekilde  olmuyor. 
Çalışan  kadınlar  ise  maaşlarının  büyük bir  oranını  özel  olan  çocuk  kreşlerine  vermektedirler.  Ben  kadın  bakana  cevap verdim.  ‘Hayır.  Hepimiz  aynı  durumda değiliz’  dedim.  Bizim  burada  olmamızın nedeni  politikaya  girme  imkanımızın  olmasındandır.  Ama  başka  kadınların  bu imkanı  elinden  alınmıştır.  İşte  sağcı  feminizm  budur.  Ya  da  bu  sorun,  yani  kadınlar için  iş  ve  ailenin  ortaklaştırılabilmesinin hala  bir  sorun  olduğunu  dile  getirdiğimiz¬ de,  bize  ‘hayır,  bu  sadece  kadın  ve  erkeklerin  uydurmasıdır.  Onların  kafasındaki yorumdur.  Ekonomik  sorun  yok  ki’  diyorlar.  Doğru  tabii!  Bazı  sınıflar  için  ekonomik  problemler  yok!  İşte  bu  anlayışa  ben ‘sağcı  feministler’  diyorum. 


Rojda  Deniz 


Kadına  dair 


vildandirik@hotmail.de 


Çocuklar  Dinsiz  ve 
Dilsizdir 

Dünyaya  gelen  çocuklar  doğduğu  yer  dünyanın neresi  olursa  olsun,  rengi  ve  şekli  ne  olursa  olsun  tek  ortak  özellikte  buluşurlar.  Bu  da  dinsiz ve  dilsiz  olmalarıdır.  Dili  ilk  yıllarından  itibaren  inancı ise  büyüdükçe  onlara  veriliş  şekliyle  öğrenirler.  Kimi korkutarak,  kimi  sevdirerek,  kimi  abartarak  inandırır çocuğunu  kendi  inancına.  Yavaş  yavaş  şekillenir  çocuklar,  dini  diline,  dili  yaşamına  yansıyarak  dünyaya  bakış açılarını  oluştururlar.  İlk  yaşlarından  itibaren  önceleri anne  ve  babaları  sonra  öğretmenleri  derken  en  yakın çevreleri  tarafından  empoze  edilenleri  sorgulamadan alırlar,  çevreye  göre  en  doğru  en  yararlı  bilgiler  sorgulamadan  depolanır.  Sorgulayan,  reddeden  çocuklar  ise yaramazdırlar,  baş  edilemezdirler.  Onları  karanlık  bir gelecek  beklemektedir  büyüklere  göre.  Toplumsal  ve ahlaki  değerlere  ters  düşen,  içinde  yer  aldığı  toplumun inancı  doğrultusunda  yaşamayan  ya  da  başka  bir  inancı yaşamayı  seçen  gençler  ise  neredeyse  toplumlarından aforoz  edilirler. 

Evet,  çocuklar  dinsizdir,  dünyanın  oluşumuna,  devamına,  işleyişine  dair  hiç  bir  fikirleri  yoktur.  Ama  onların  adalet  anlayışı  tüm  inançların  üstünde  ve  sevgileri öyle  saftır  ki  çocukların  kuralları  ve  bakış  açılarına  göre dünya  yöneltilebilseydi,  sanırım  çok  daha  adil  bir  dünyamız  olurdu.  Bugün  çevrenizde  topluma  ayak  uyduramayan,  uyuşturucu  ya  da  alkol  sigara  gibi  bağımlılıkları olan  gençleri  tanıma  fırsatı  bulursanız  onların  çoğunun toplumdaki  samimiyetsiz  ilişkilere,  adil  olmayan  bir  düzene,  boğucu,  geri  toplumsal  ve  inançsal  kurallara  tepkileri  olduğunu  görebilirsiniz. 

Çocuklar  insanları  konuştukları  dile  ve  inandıkları dine  göre  de  ayırmazlar.  Birbirinin  dilini  anlamayan  iki çocuk  saatlerce  birlikte  oynayabilirler,  hem  de  birbirlerinin  dini  ve  ulusu  hiç  umurlarında  olmadan.  Yani  çocuklarda  önyargının  ‘ö’sü  bile  yoktur.  İki  yetişkin  ise aynı  dili  bile  konuşsalar  hemen  birbirlerine  nereli  olduklarını  sorar,  ilişkinin  devam  biçimine  ona  göre  karar verirler.  Aynı  yöreden  iseler  sevinir,  ama  sevmedikleri bir  il  çıkarsa  susmayı  tercih  eder  ya  da  konuşmalarına ölçülü  bir  şekilde  devam  ederler.  Kimisi  inancını  kimisi  ait  olduğu  ulusu  bile  söylememeyi  tercih  eder. 

Aslında  gelmek  istediğim  nokta,  tüm  bunlara  bağlı olarak  dünyanın  tüm  çocuklarına  hatta  geçimini  bedeniyle  kazanan  kadınların  çocuklarına  da  aynı  gözle bakmayı  becerebilmemizin  altını  çizmekti,  inancı,  ulusu,  dili  ayrıca  toplumsal  sınıfı  ne  olursa  olsun  onların  çocuk  olduğunu  bu  dünyada  yaşamaya  hakları  olduğunu, bu  dünyanın  her  şeyinde  herkes  kadar  hakları  olduğunu  kabul  edebilmek.  Onların  bizlerin  şablonu  olmak  istememelerini  saygıyla  karşılamak,  kendi  inançlarını oluşturmalarına,  dünyaya  bakış  açılarını  belirlemelerine olanak  tanımak  bağımsız  ve  özgür  iradeli  bireyler  olarak yetişmelerini  sağlamak  görevimiz  olmalı. 

Bizler  yetişkinler  olarak  bu  adil  bakış  açısına  sahip olabilirsek  eğer,  işte  o  zaman  Afrika’da  açlık  çeken  çocuklar,  savaşlarda  kimsesiz  kalan  çocuklar,  doğa  felaketlerinde  zarar  gören  çocuklar  sadece  TV’den  geçen birer  kare  olarak  kalmazlar.  Dünyada  yardıma  muhtaç milyonlarca  çocuğun  varlığı  bizleri  düşündürmeli.  Elbette  bireysel  yardımlar  dünyadaki  bu  sorunun  çözümü noktasında  belirleyici  değildir.  Bu  konuda  verilmesi  gereken  mücadele  tabii  ki  çok  daha  kapsamlıdır.  Ancak dünya  genelinde  güvenilirliğini  kanıtlamış  yardım  kuruluşları  aracılığıyla  yapılan  bireysel  yardımlarda  küçümsenmeyecek  kadar  önemlidir.  Her  bireyin  bir  yardıma  muhtaç  çocuğa  ulaşması  belki  de  ona  yeniden  bir yaşam  bağışlamak  anlamına  gelecektir. 

Bu  anlamda  herkesin  yapacağı  bir  şey  mutlaka  vardır.  Hiçbir  ayrıma  gitmeden  onların  sadece  çocuk  olduğunu  ve  yaşamaya  sizlerin  çocukları  kadar  hakları  olduğunu  hatırlayın  yeter. 

Sevgiyle  kalın. 
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Kürtler  Unutmadı! 


Her  halkın  tarihinde  direnişler, kahramanlıklar,  kara  günler vardır.  Kürtlerin  de,  tarihinde gelişen  pek  çok  direniş,  kahramanlık  ve  kara  günler  vardır. 
Kürtlerin  tarihinde  karşılaştığı  en  büyük  yıkım  ya  da  kara  gün  1 5  Şubat’tır.  Dünyada  bir halka  verilebilecek  en  büyük  acı,  o  halkın  değerleriyle  oynamak,  onurunu  rencide  etmektir.  Kürtler  bu  acıyı  15  Şubat  1999’da  Ulusal Önderleri  Abdullah  Öcalan’ın  esaret  altına  alınışıyla  iliklerine  kadar  yaşadı  ve  o  günü  asla unutmadı,  unutamayacak.  Abdullah  Öcalan, Kürt  halkının  onuru,  ulusal  değerlerinin  bileşkesidir.  Türk  Devletinin  Kürt  halkının  onuru, değerlerinin  bileşkesi  olan  Ulusal  Önderleri Abdullah  Öcalan’ı  kendi  bağırlarından  koparıp küçücük  bir  adanın  küçücük  hücresine  hapsetmesiyle  15  Şubat  Kürdistan  tarihine  kara bir  gün  olarak  girdi. 

Peki,  15  Şubat  nasıl  gelişti?  15  Şubat’ın  yaratıcıları  neyi  amaçlamak  istedi? 

Her  büyük  hareket  bir  kişinin  ayağa  kalkmasıyla  başlar.  PKK  ve  onun  kurucusu  Abdullah  Öcalan,  Ortadoğu’nun  göbeğinde,  Türkiye’nin  başkentinde  Özgürlük  Hareketini  başlatırken,  hiç  kimsenin  aklına  bu  kadar  büyüyebilecek  bir  örgütlülük  ve  ulusal  direniş  gelmemişti.  Elbette  bu  sadece  bir  ulusal  hareket  değildi.  Geliştirdiği  ideoloji,  Ortadoğu’daki  güç dengelerini  sarsabilecek  nitelikte  ve  güçteydi. 
Ki  zamanla  bu  durum  daha  fazla  anlaşıldı  ve  bu ideolojinin  yaratıcısı  ve  uygulayıcısı  olan  Kürt Ulusal  Önderliğine  defalarca  suikastlar  düzenlenmeye  çalışıldı.  Bunun  için  ajan  sızmalar  yapıldı,  çeşitli  girişimlerde  bulunuldu.  En  fazla bilinen  yöntem  de  “PKK’ye  evet,  APO’ya  hayır”  tarzında  yapılan  içerden  tasfiye  yönelimleriydi.  Örgüt  içinde  örgütü  tasfiye  etme  çabaları sonuç  vermeyince,  1996  Mayıs’ında  dışarıdan en  kapsamlı  saldırı  geliştirildi.  Kürt  Ulusal  Önderliği  bu  saldırıyı  atlatsa  da,  imha  ve  yok  etme çabaları  çeşitli  aralıklarla  devam  etti. 

PKK,  30-35  yıl  boyunca  yürüttüğü  özgürlük mücadelesi  boyunca  beş  kez  ateşkes  çağrısında bulundu. 

Ateşkesler  Süreci 

1993  Ateşkesi: 

Türk  devleti,  1992  yılı  boyunca,  Kuzey Kürdistan’da  Kürt  Özgürlük  Mücadelesini  bitirmek  için  her  türlü  saldırıyı  geliştirdi.  Halka saldırdı,  Şırnak’ta  katliam  geliştirdi.  Aynı  yılın sonbaharında  Türkiye  Devleti,  Güney  Kürdistan  güçleriyle  birleşerek  PKK’ye  saldırdı.  Bu saldırı  tam  45  günlük  bir  savaşa  dönüştü.  Yoğunluklu  savaşa  rağmen  Kürt  sorununda  demokratik  bir  çözüm  için  ateşkes  ilan  edildiği açıklandı.  Aynı  dönemde  devlet  içinde  soruna yaklaşımdaki  farklı  görüşler  daha  da  belirginleşti.  Savaşı  tırmandırmak  isteyen  kesim  ile  bunun  karşısında  olan  kesimin  çatışması  Özal’ın tasfiyesiyle  sonuçlandı.  19  Mart  1993  yılında, 


Kürdistan  Demokratik  Konfederalizm  Önderi  Abdullah  Öcalan  Bekaa’da  bir  toplantı  düzenleyerek ilk  defa  tek  taraflı  ateşkes  ilan  etti. 
21  Mart’tan  15  Nisan’a  kadar  bir 
aylık  ilan  edilen  ateşkes,  15  Nisan’da  yeniden  değerlendirilerek, bir  ay  daha  uzatıldı.  Bu  bir  aylık  süreçte  Türkiye  Cumhurbaşkanı 
Turgut  Özal  şaibeli  bir  şekilde  öldü.  Şemdin  Sakık’ın  denetiminde terhis  olan  silahsız  33  asker  vuruldu.  Şemdin  Sakık’a  bu  bilginin  Yeşil  kod  isimli  Mahmut  Yıldırım  tarafından  verildiği,  Özal’ın  şaibeli ölümü  ve  33  askerin  öldürülmesi olayı,  KCK  Önderliği  Abdullah 
Öcalan  tarafından  provokasyon  olarak  değerlendirildi  ve  tek  taraflı ateşkes  sona  erdi. 

1995  ateşkesi: 

1993  yılından,  1995  yılına  kadar,  Türkiye  kirli  savaşı  her  boyutuyla  derinleştirerek,  PKK’nin  gelişip  güçlenmesini  engellemeye  çalıştı.  Bunu  başaramayınca  ABD  başta  olmak  üzere  uluslar  arası  güçlere özgürlük  hareketini  ve  onun  önderliğini  imha etmek  için  baskı  uygulamaya  başladı.  1995  yılında  ABD  ve  İngiltere  öncülüğünde  geliştirilen  Dublin  sürecinde  Türkiye  hem  ABD’nin hem  de  İngiltere’nin  siyasal  desteğini  arkasına alarak  KDP  ve  YNK  ile  anlaştı  ve  PKK’ye  yeni bir  savaş  açma  hazırlığına  girişti.  Bunu  fark eden  PKK  öncülüğü,  Dublin  sürecini  boşa  çıkarmak  için  26  Ağustos  1995’te  KDP  ve  YNK güçlerine  savaş  açtı  ve  Dublin  süreci  boşa  çıkarıldı.  Bu  savaş  tam  üç  ay  sürdü.  1 1  Aralık’ta  Demokratik  Konfederalizm  Önderliği  Abdullah Öcalan’ın  yaptığı  ateşkesle  bu  savaş  son  buldu. 
Fakat  ateşkes  sadece  KDP  ve  YNK’ye  dönük değil,  aynı  zamanda  Kürt  sorununun  siyasal  çözümü  için  Türk  devletine  yönelik  olarak  da  tek taraflı  ateşkes  olarak  ilan  edildi.  TC  Devletinin ateşkese  cevabı,  Kürt  halkına  karşı  daha  fazla 
baskı  ve  daha  fazla  operasyon  oldu.  Özellikle  6 
Mayıs  1996’da  Tansu  Çiller-Doğan  Güreş  ekibinin,  Kürt  Ulusal  Önderliğine  karşı  geliştirdiği suikast  girişimi  ateşkesin  devamını  olanaksız hale  getirdi  ve  ateşkes  son  buldu. 


1998  Ateşkesi: 

1998  yılı  1  Eylül’ünde  yapılan  üçüncü  ateşkes,  aslında  incelemeye  değer  bir  konu.  Bir komplonun  nasıl  geliştirilip  bir  halkın  umutlarının  nasıl  yok  edilmeye  çalışıldığının  açık  bir kanıtı.  Enikonu  değerlendirilmesi  gereken  bu ateşkes  sürecine  geliş  son  derece  sinsice  planlanan  uluslar  arası  bir  komplo  sürecinin,  hatta  bir 
3.  Dünya  Savaşma  neden  olabilecek  bir  sürecin başlangıcıdır.  Ortadoğu’da  devreye  konulan  yeni  savaş  stratejisi  özgürlük  hareketi  ne  karşı  açılan  savaş  tırmandırılarak  geliştirilmek  istendi. 
Özellikle  Kürt  Halk  Önderi  Abdullah  Öcalan’nın  imha  edilmek  ve  özgürlük  hareketinin bitirilmek  istendiği  bir  savaş  planı  devredeydi. 
Ortadoğu’da  yaşanacak  halklar  savaşı  bu  plan üzerinden  geliştirilecekti.  Yönelimleri  gören 


KCK  Önderliği  tüm  bu  oyunları  boşa  çıkarmak ve  savaşa  savaşla  cevap  vermemek  için,  özellikle  de  yaşanacak  olan  bir  katliamın  önüne  geçmek  için,  1  Eylül  1998  Dünya  Barış  Gününde tek  taraflı  üçüncü  ateşkes  sürecini  başlattı.  Bu dönem  Türk  devleti  içerisindeki  savaş  kliğinin daha  fazla  güçlenmeye  çalıştığı  bir  dönem  oldu. 
Nitekim  Türkiye  Devleti  bir  ay  dolmadan  tüm hazırlıklarını  tamamlayarak  planını  açığa  vurdu. 
Aslında  bu  plan,  sadece  Türk  Devletine  ait  değildi;  bölge  devletlerinin  ve  uluslar  arası  güçlerin  de  dahil  olduğu  bir  plandı.  Orgeneral  Atilla Ateş,  Ekim  ayı  başlarında,  Hatay’ın  Suriye  sınırında  savurduğu  tehditlerle  tehlikeli  bir  sürecin startını  vermiş  oldu.  Bir  tarafta  Atilla  Ateş  tehditler  savururken,  öbür  tarafta  sözde  tatbikat amaçlı  Akdeniz’de  konumlanan  ABD  ve  İsrail savaş  gemileri  Türkiye  ile  Suriye  arasında  çıkabilecek  olası  savaşın  sinyallerini  bekliyordu. 
Nitekim  Suriye  üzerindeki  baskılar  her  geçen gün  daha  da  arttı.  Mevcut  gelişmeleri  değerlendiren  Kürt  Ulusal  Önderliği,  Suriye’de  kalınması  halinde  bir  bölge  savaşının  hatta  bir  dünya  savaşının  patlak  vereceğini  öngörerek  9 
Ekim  1998  günü  Suriye’yi  terk  etmek  zorunda kaldı.  Böylelikle  komplonun  uluslar  arası  ayağı devreye  girmiş  oldu. 

Uluslar  arası  komploya  rağmen  PKK  ateşkes  sürecini  devam  ettirdi.  Fakat  Türkiye  Devletinin  geliştirdiği  büyük  operasyonlar,  yoğun baskılar  karşısında  fiiliyatta  ateşkes  ortadan kalktı. 

9  Ekim  1998  yılı  komplosunu  çok  yakından 
takip  eden  Türkiye  zindanlarındaki  PKK’li  tutsaklardan  Murat  Kaya  komployu  protesto amaçlı  ‘Güneşimizi  Karalamazsınız’  sloganıyla bedenini  ateşe  verdiğinde  Kürdistan  tarihine geçecek  “Ateşten  Günler”  sürecinin  öncülüğünü  yapmış  oldu.  Bu  süreçte  100’ü  aşkın Kürdistanlı  bedenini  ateşe  verirken  66  kişi  de yaşamını  yitirdi.  Kürdistan  halkı  dünyanın  her yerinde  ayağa  kalkarak  Ulusal  Önderliğine  sahip  çıkmaya  çalıştı.  Avrupa,  tarihinde  görmediği  Kürt  direnişleriyle  çalkalandı.  Kürdistan Ulusal  Önderliği,  Yunanistan’dan  sonra  İtalya’ya  geldiğinde  25  bin  Kürdistanlı  tarihin  tanık  olabileceği  en  uzun  oturma  eylemini  gerçekleştirdi.  Kürt  Halkı  Önderliğine,  onuruna, değerlerine  sahip  çıkabilmek  için  gece-gündüz nöbet  tuttu. 

Önce  Yunanistan,  ardından  İtalya,  sonra  da Rusya’ya  gitmek  zorunda  bırakılan  Kürt  Ulusal Önderi  Abdullah  Öcalan,  en  son  Yunanistan  hükümetinin  çeşitli  hile  ve  dolaplarıyla  1 5  Şubat 1999’da  Kenya’da  esir  alınıp,  Türkiye’ye  teslim edildi.  Bu  sürecin  gelişim  seyrini;  “sahte  dost, 


yetersiz  yoldaşlık”  tanımıyla  ifade  eden  Öcalan, komplonun  boyutlarını,  nedenlerini  şöyle  açıklıyordu  Özgür  İnsan  Savunmalarında:  “Şüphesiz  komplo  ve  ihanette  suçu  sadece  Atina  oligarşisine  yüklemek  doğru  değildir.  Çok  tarafı  vardır.  ABD’nin  hesaplarından  AB’nin  hesaplarına, bazı  Arap  ülkelerinin  tutumundan  İsrail’in  ve Rusya’nın  çıkarlarına  kadar  çok  sayıda  devlet düzeyinde  siyasi  gücün  rol  oynadığını  belirtmek gerekir.  Neden  sorusuna  verilecek  yanıt,  şüphesiz  Kürt  olgusundaki  zayıflıklar  ve  ucuz  hesaplara  kurban  edilebilecek  özelliklere  sahip  olmasıdır.  Kürdistan  ve  içindeki  Kürt  toplumsal  olgusu  o  hale  getirilmiştir  ki,  kırk  haramilerin  soygun  düzeninden  bile  daha  geri  insanlık  dışı  uygulamalara  sahne  olmuştur.  Ne  doğru  düzgün 


hesap  alanı  ne  de  soranı  vardır.  En  başta  kendine  karşı  katmerli  ihaneti  ve  yabancılaşmayı  yaşayan  sözde  Kürt  bireyi,  üstteki  işbirlikçisinden en  diptekine  kadar  kendi  öz  varlığına  karşı  ya kara  cahil,  ya  ukala-lafazan  ya  da  çok  bilinçli  ha¬ in  durumundadır.  Benim  çıkışımın  en  genel  anlamıyla  bir  özgürlük  hareketi  olma  imkanlarını ortaya  çıkarması,  bu  tabloyu  baştan  aşağıya  sarstı.  İşbirlikçisinden  tüm  stratejik  çıkar  sahibi devletlere  kadar  bir  araya  gelerek  tedbir  geliştirmeye  çalıştılar.  1990’lar  sonrası  bunun  yoğun  çabasına  tanıktır.  Özellikle  ABD,  AB,  Rusya  ve Ortadoğu  ülkeleri  çok  ilgilendiler.  Benim  basit bir  kukla  olarak  kullanılamayacak  durumda  olmam,  her  odağı  kendi  çıkarlarına  göre  bir  PKK ve  Kürt  politikası  geliştirmeye  itti.  Bu  politikaların  da  önünde  en  büyük  engel  olduğum  anlaşılınca,  beni  dışlamaya  ve  giderek  tasfiye  etmeye  niyetlendiler.  Asgari  temel  insan  hakları  ve demokratik  yaklaşımlar  esirgendi.  Kendi  Kürt işbirlikçilerine  alan  açmak  için  açık  veya  gizli  işbirlikçiliğine  yöneldiler.” 

9  Ekim  1998’de  fiilen  başlatılan  komplonun  15  Şubat  1999’ta  Öcalan’ın  esaretiyle  sonlanması,  Kürtlerin  yaşadığı  her  ülkede  çatışmalara  neden  oldu.  Türkiye’de  Türk-Kürt  çatışması  başladı.  Olaylar  kontrol  edilemeyecek  duruma  geldi.  PKK  bu  esnada  6.  Kongresini  yapıyordu  ve  bu  kongreden  topyekün  imhaya  karşı, topyekün  savaş  kararı  çıktı.  Ne  Türkiye’de,  ne de  başka  yerlerde  çatışmaların  önü  artık  alınamıyordu.  Zindanlar  cayır  cayır  yanıyordu.  Kürt halkı  büyük  bir  yasa  boğulmuştu.  İnsanlar dünyanın  buna  nasıl  seyirci  kaldığına  akıl  erdiremiyordu.  Bu  insanlığın  vicdanına  ne  olmuştu?  Bir  halka  böyle  bir  acı  yaşatılabilir  miydi? 
Bir  halkın  umutlarıyla,  özgürlük  değerleriyle, onuruyla  böyle  oynanabilir  miydi?  Gelecekte tarih  bu  günler  için  ne  yazacaktı? 

Yaşanan  çatışma  ve  savaş  ortamı  her  geçen gün  biraz  daha  büyüyordu.  Yüzyıllarca  birlikte yaşamış  iki  halk  boğaz  boğaza  gelmişti.  Sokaklarda  her  gün  linç  olayları  yaşanıyordu.  Kürt Halk  Önderi  Abdullah  Öcalan,  Kürt-Türk  çatışmasının  komplonun  bir  devamı  olduğunu, kendisinin  idamıyla,  Kürt  sorununun  derin  bir çıkmaza  saplanacağını,  belki  bir  50  yıl  daha  sürebilecek  bir  savaşa  doğru  sürüklendiğini  fark ederek,  2  Ağustos  1999  yılında  PKK’den  silahlı güçlerini  Türkiye’nin  sınırlarının  dışına  çekmesini  ve  yeni  bir  barış  sürecinin  başlatılmasını önerdi.  PKK,  yapılan  bu  öneriyi  değerlendirdi ve  2  Ağustos  1999  yılında  silahlı  güçlerini  sınırın  dışına  çekmeye  başladı.  1  Eyliil’de  de,  dördüncü  kez  tek  taraflı  ateşkes  ilan  etti.  PKK  gerillaları  yoğun  operasyonlar  altında  ve  kayıp verme  pahasına  da  olsa  geri  çekilmeyi  başardı. 
Bu  süreçte  ilan  edilen  ateşkes  1  Haziran  2004 
tarihine  kadar  devam  etti.  Tam  6  yıl  süren  bu ateşkes  sürecinde,  Türkiye’  devleti,  barış  için iğnenin  ucu  kadar  çaba  sarf  etmedi.  Aksine  bu ateşkesi,  PKK’nin  zayıflaması,  güçsüz  kalması olarak  değerlendirdi.  Fırsat  buldukça  da  esaret altında  bulunan  Kürt  Ulusal  Önderliğine  baskılar  uyguladı,  yavaş  yavaş  zehirleyerek  yok  etmeye  çalıştı.  En  son  2008  yılında  fiziki  yöneli¬ me  kalkıştı.  Bu  tutuma  karşı  Kürdistan  halkı sessiz  kalmayarak  90’lı  yıllardan  sonraki  en  büyük  serhıldan  sürecini  geliştirdi.  Bu  durum  karşısında  ne  yapacağını  bilemeyen  Türk  Devleti olayı  yalanlaşa  da,  gelişen  serhıldanların  önünü alamadı. 

1 5  Şubat  uluslar  arası  komplonun  geliştirilmesinin  üzerinden  tam  10  yıl  geçti.  Kürt  Halk Önderi  bu  komplonun  gelişimini  yaptığı  savunmalarla  engellese  de,  komplo  halen  sürüyor. 
Geçtiğimiz  yıl  Kürtler,  geliştirdikleri  serhıldanlarla  Önderliğine  sahip  çıktığını  her  açıdan  gösterdi.  Her  an  bu  komploya  karşı  bir  duruş,  bir karşı  koyuş  gerekli.  Komployu  başka  türlü  bertaraf  etmek,  kendi  özgürlüğüne,  onuruna  sahip çıkmak  Kürtler  açısından  mümkün  değil.  Buna ilişkin  KCK  Önderliği  “Başkalarını  ölümüne yargılamak  isteyenler  kendilerini  de  yargılayabilmelidir.  Başkalarını  savunmak  isteyenler  önce  kendilerini  savunmayı  bilmelidir.  Başkalarını  özgür  kılmak  isteyenler  de  önce  kendilerini özgür  kılmayı  bilmelidir.  Böylece  hiç  özgür doğmamış  çocuklarımızın  belki  de  özgür  doğma  hakları  bir  gerçeklik  haline  gelebilecektir’ demektedir. 


Rojbin  Sima  Cudi 


o 


Gençlerin  İlgi  Odağı 

Med  Kültür  Merkezi 


İsviçre’nin  Basel  Med  Kültür  Merkezine  gittiniz  mi  hiç?  Hemen  Basel SBB’nin  yanı  başında.  1996  yılında Hozan  Sefkan  Kültür  Sanat  Merkezi  olarak  açılmış,  Şimdiki  ismi  Med Kültür  Merkezi.  Med  Kültür  Merkezinin iç  duvarları  Mezopotamya  figürleriyle  süslenmiş.  Masa  ve  sandalyeler  olmasa,  kendinizi  bir  an  antik  bir  şehirde  sanırsınız. 
Sütunları  ağaç  kabuklarıyla  kaplanmış.  İçeriye  neolitik  bir  hava  veren  ocağın  üstündeki  ağaç  dalları,  bir  an  sizi  Kürdistan’a, memleketinizi  götürür.  Işıklandırma  sistemi  sizde  mistik  duygular  uyandırır.  Bütün bir  caddeyi  gören  pencerelerin  önünde kahve  içmek  ise  başka  bir  tat  verir  insana. 
Üstüne  sıcak  bir  sohbet  de  yakaladınız  mı, kimse  kaldıramaz  sizi  oradan. 


Bütün  marifeti  bu  mu?  Değil  tabii.  Bu çatı  altında  pek  çok  çalışma  yapılıyor.  Müzik,  tiyatro  ve  halk  oyunları. 

Med  Kültür  Merkezinde  çalışan  Fesih,  yapılan  çalışmaları  anlatıyor.  “Daha önceleri  pek  çok  çalışma  yapılmış,  fakat uzun  bir  süre  bazı  çalışmalar  durmuş.  Şimdi  biz  yeni  projelerle  kültür  merkezimizi canlandırmayı  amaçlıyoruz.  Şu  an  pek  çok çalışma  var.  Bunlara  bir  de  tiyatroyu  ekledik.  Tiyatro  çalışması  yeni.  Bir-iki  oyun sahneledik.  Çocukların  çok  hoşuna  gitti. 
Ayrıca  Kürtçe  dil  kursu  var.  İlk  başladığın¬ da  yoğun  bir  ilgi  oldu.  Halen  dil  kursuna talepler  var.  Bu  tamamlanınca  ikinci  dil kursunu  açacağız.  Ayrıca  çocuklar  için  yeni  halk  dans  grupları  oluşturduk.  Kültür Merkezimiz  için  de  projelerimiz  var.  Basel’de  yaşayan  Kürtlerin  taleplerine,  ihtiyaçlarına  göre  seminerler,  paneller  düzenlemek  istiyoruz.  Maraş  Katliamını  konu alan  bir  seminer  oldu.  Çok  iyi  geçti.  Kadınlara  dönük  de  “Namusumuz  Özgürlüğümüzdür”  semineri  verildi.  Bu  tür  çalışmalar  yapıldıkça  insanlarımızın  neye  ihtiyaçları  olduğu  daha  fazla  anlaşılıyor.  Özellikle  böyle  eğitici  çalışmalara  ağırlık  vermek  istiyoruz.  Gençler  için,  kadınlar  için, çocuklar  için  çok  faydalı  oluyor.  Fakat destek  çok  az.  Kendi  gücümüzle  bir  şeyler yapmaya  çalışıyoruz.  Özellikle  seminerler ve  paneller  için  genel  bir  destek  ve  duyarlılık  gerekiyor.  Önümüzdeki  dönemde  hedeflediğimiz  şeyler  var.  Kültür  Merkezimizdeki  çalışmalara  yenilikler  katarak  bir zenginlik  yaratmak  istiyoruz”  diyor. 

Müzik  çalışmaları 

Kültür  merkezimizin  en  can  alıcı  çalışması  müziktir.  Müzik;  yapan  için,  ruhun yansıması,  dinleyen  için  ise  gıdasıdır.  Bazen  keder,  bazen  mutluluk  verir.  İşte  Koma  Zazvaj’da  Kürt  kültürünün  geçmişten günümüze  akıp  gelen  yaşamını,  bir  halkın hüznünü,  sevincini,  onun  ruhunu  yansıtır sazın  teline.  Koma  Zazvaj  bu  çatı  altında kurulmuş.  Koma  Zazvaj ’ın  solisti  Rodi, uzun  süredir  bir  albüm  çalışması  yaptıkla¬ 


rını,  sevenlerine  güzel  bir  albüm  hazırladıklarını,  bazı  pürüz  ve  finansman  sorunları  da  aşılırsa  albümün  yakında  çıkacağını belirtiyor.  “Bu  albümden  elde  edeceğimiz gelirle,  kültür  çalışmalarımızı  daha  fazla geliştirmeyi,  zenginleştirmeyi  amaçlıyoruz”  diyor.  Tabii  albümün  ismini  vermek istemiyor  Rodi.  O  şimdilik  bir  sır.  Çıkınca bize  de  sürpriz  olacak. 

Halk  oyunları 

Med  Kültür  Merkezinin  zengin  çalışmalarından  biri  de  Kürt  halk  danslarıdır. 
Bir  halkın  geleneklerini,  yaşama  bakış  açısını  en  iyi  anlatan  şey,  o  halka  özgü  danslardır.  Bir  dansın  figürlerini  bilmek,  o  halkın  yaşam  felsefesini  bilmekle  eş  değerdir.  Bir  adımla,  ayağın  kaldırılışı,  yahut  ka¬ 


fanın  yanlara  çevrilişi  ya  da  bir  el  çırpışı, acıyı,  sevinci,  öfkeyi,  kederi,  mutluluğu barındırabilir.  Bir  halkın  yaşam  anlayışı, sanata  en  iyi  beden  diliyle  akıtılır.  İşte  Artemis  Ertokuş,  bu  sanatı  öğrenip-geliştiren  bir  genç  kız. 

Med  Kültür  Merkezinde  halk  dansları bölümünde  yer  alıyor.  7  yaşında  halk danslarına  başlayan  Artemis,  şu  an  18  yaşında.  1 1  yıldır  kurulan  Koma  Evina  Welat halk  dansları  grubunda  yer  alıyor.  Gençlik çalışmaları  da  yürüten  Artemis,  aynı  zamanda  1 5  kişilik  bir  gruba  halk  danslarını öğretiyor.  Hem  öğrenci,  hem  de  öğretmen olan  Artemis,  yaptığı  çalışmayı  anlatıyor: “Burada  dört  ayrı  halk  oyunları  grubu  var. 
Benim  içinde  yer  aldığım  Koma  Evina Welat  11  yıldır  çalışmalarını  istikrarlı  bir şekilde  yürütüyor.  Çok  güzel  bir  çalışma. 
Bu  yıl  Kürt  Halk  Dansları  Festivalinde  yarıştık  ve  grubumuz  birinci  oldu.”  Kendi başarılarını  yaptıkları  kamp  çalışmasına bağlayan  Artemis,  “kamplarda  özellikle halk  oyunları  dalında  öğretmenlik  yapabilmek  için  çalışıyoruz.  Ben  şimdi  4.  sınıfa  gidiyorum.  Amacımız,  bu  işte  daha  profesyonel  olabilmek.  Ayrıca  Kürt  kültürünü, halk  danslarıyla  İsviçre  genelinde  tanıtmak  istiyoruz.  İsviçre’de  1  Mayıs’ta  ve özellikle  kadınların  yaptığı  gecelerde  sahne  alıyoruz.  Bir  de  özel  düzenlenen  konserlerde  sahneye  çıkıyoruz.  Genel  olarak da,  Newroz,  festival  gibi  düzenlenen  etkinliklere  çağırıldığımızda  katılıyoruz”  diyor.  “Burada  birçok  öğretmen  yetiştirilmiş.  Bu  çok  güzel.  Kamp  çalışmalarımız çok  iyi.  Hem  kendimizi  tanıyoruz  orada, hem  de  kültürümüzü.  Yaptığımız  figürlerin  anlamını  öğreniyoruz.”  Gençlerin  kültür  çalışmasına  çok  yoğun  ilgilerinin  olduğunu  belirten  Artemis,  “Halk  oyunlarına çok  yoğun  ilgi  var.  Gelip  bakıyorlar.  “Aaa öğretmen  çok  genç.  Ne  kadar  güzel”  diyorlar.  İlgi  odağı  oluyoruz.  Gençlerin  bu tür  çalışmalar  yapması,  kültür  merkezini çekici  kılıyor,  cazip  hale  getiriyor.  Çok başvuru  var”  diye  de  ekliyor.  Şimdiye  kadar  tüm  kostümlerini  kendileri  hazırlamış 


Artemis.  Bu  yılki  halk  dansları  yarışmasına Maraş ’ın  geleneksel  kıyafetleriyle  katılmışlar.  “Biz  kumaşları  aldık,  burada  diktirdik.  Ama  çoğunlukla  kendimiz  hazırlıyoruz”  diyor.  Ayrıca  Kürdistan’a  gittiklerinde her  biri  bireysel  olarak  kostümlerine  uygun  malzemeler  alıyorlarmış.  “Biraz  zor oluyor  ama  buluyoruz”  diyor. 

Gençlik 

Kültürel  çalışmalara  yoğun  bir  ilgi  olsa da  gençlik  örgütlenmesine  ilginin  azlığından  bahsediyor  Artemis.  “Gençlik  dönemsel  olarak  hareketlilik  kazanıyor.  Özellikle Kürdistan’da  bir  olay  olduğunda  ya  da Kürt  gerillalarına  Türk  devleti  saldırdığın¬ da  gençler  hemen  hareketleniyor.  Merak ediyorlar,  bir  şeyler  yapmak  istiyorlar.  Bizim  buradaki  kültür  çalışmalarına  katılıyorlar.  Aradan  biraz  zaman  geçince  hevesleri  kaçıyor.  Bazılar  geliyor,  bazıları  gelmiyor.  Duygusal  katılıyorlar.”  Ayrıca  ailelerin  çocuklarını  kültür  merkezine  göndermek  istemediklerini,  bu  konuda  gençlerin çok  yoğun  bir  baskıya  maruz  kaldığını, gençlerin  bazen  ailelerinden  gizli  geldiklerini  anlatıyor  Artemis.  “Çok  fazla  bir  şey yapamıyoruz.  Genelde  aileler  çocuklarını göndermek  istemiyor.  Ama  kültür  çalışmaları  cazibeli,  gelmek  istiyorlar.  Şimdilik genç  kızların  sayısı  az.  Eskiden  ben  tektim.  Ama  şimdi  kızlar  daha  fazla.  Aile  baskısı  var,  korkuyorlar  buraya  gelmeye.  Kültüre  yine  de  hoş  görüyle  bakıyorlar,  ama yaşamdan,  politikadan  uzak  tutuyorlar. 
Tabii  gençler  buraya  gelmeyince,  diskoya gidiyorlar.  İsviçre’deki  tüm  diskoları  dolaşın,  bir  sürü  Kürt  genci  görürsünüz.  Aileler diskoya  gitmeye  izin  veriyor,  ama  buraya gelmelerine  izin  vermiyorlar.  Çocuklarını mücadeleden  uzak  tutmak  için  diskoya teşvik  ediyor.  Fakat  zamanla  gençler  diskoya,  şuraya  buraya  takılınca  kötü  alışkanlıklar  ediniyorlar,  farklı  şekillenmeler  oluyor.  Gençlerde  kendi  kültüründen  uzaklaşma  oluyor.  Sonra  aileler  gelip  “çocuklarımızla  ilgilenin,  yoksa  komple  kaybedeceğiz”  diyorlar.  Kültür  merkezimizden yardım  istiyorlar  çocukları  için.  Bu  çok  trajik  bir  durum.” 

işsizlik  ve  esrar 

İsviçre’de  siyasi  bir  partinin  gençlik kollarında  da  yer  alan  Artemis,  İsviçre gençliğinin  temel  sorunlarından  da  bahsediyor.  “İsviçre  gençliğinin  genel  sorunları işsizlik  ve  esrar  kullanımı.  En  son  yaptığımız  bir  tartışma  esrar  kullanımı  üzeriney¬ di.  Çözüm  olarak  yasal  olsun  diyorlar. 
Gençliğin  genel  görüşü  yasak  olan  bir  şeyin  özenti  geliştirdiğiydi.  Yani  yasal  olursa, belki  kullanılmaz  diye  düşünüyorlar.  Tabii  bir  de  bireysel  satışın  önü  alınmak  isteniyor.  Bir  yerden  satışı  olur,  daha  sağlıklı ve  tedbirli  olur  mantığından  hareketle gençlik  siyasi  partiye  böyle  bir  öneri  yaptı. 
Burada  yaş  kullanım  sınırı  olacak.  Denetim  olacak.  Şu  an  13-14  yaşlarında  çocuklar  rahatlıkla  bir  yerlerden  esrar  bulabiliyorlar.  Yani  genel  bir  denetim  olması,  kontrollü  olması,  buradaki  gençliğin  talebi.  Bir de  devlete  gelir  olur,  çünkü  bunu  devlet sağlayacak.  Gençlik  böyle  bir  çözüm  sundu  fakat  kabul  edilmedi.  Sol  parti  kabul etmedi.  Hollanda  örneği  orada  tartışıldı. 
Hollanda’da  da  bunun  bir  işe  yaramadığı belirtildi.  İsviçre’de  de  işe  yaramaz  dediler.  Farklı  ülkelerden  içicilerin  de  buraya gelip  buradan  alacağı,  daha  fazla  bir  teşvik olacağı  savunuldu.  Gençler  belki  İsviçre’¬ de  bu  daha  farklı  gelişir  diye  düşünüyor. 
Ama  ben  hiç  sanmıyorum.” diyor  Artemis. 


Reyhan  Cudi 


Gençlere  dair 


Alışmak  Körelmektir 

15  Şubat  komplosunun  10.  yılında  yine  uluslar  arası 
komployu  konuşuyoruz.  Şu  an  bile  o  günleri  düşündüğümüzde  aynı  duyguları  yaşıyoruz.  1 5  Şubat’ta  yaşananları, dolup  taşan  sokakları,  bir  halkın  haykırışlarını  duyuyoruz.  O günün  gençliğinin  dizginlenemeyen  öfkesinin  sokaklara  nasıl  yansıdığını  anımsıyoruz.  Çocuğu-genciyle,  kadım-erkeğiyle  bir  halkın  ayaklanışım  hatırlıyoruz.  Dünyanın  neresin¬ de  olursa  olsun,  tek  yürek  halinde  egemen  güçlere  meydan okuyan  Kürdistan  halkının,  Ulusal  Önderliğine  canı  pahasına  sahiplenişini  ve  zindanlarda  bedenlerini  ateşe  vererek “Güneşimizi  Karartamazsınız”  sloganını  atan  zindan  direnişçilerinin  sesini  duyuyoruz. 

Tüm  bunlara  rağmen  komplo  halen  sürüyor.  Çünkü komployu  gerçekleştiren  uluslar  arası  güçler  hedeflerine  ulaşabilmiş  değil.  Onlar  15  Şubat  komplosuyla  Ortadoğu’nun göbeğine  büyük  bir  mayın  döşemek  istedi.  Bu  oyunu  bozmak  için  olağanüstü  çaba  sarf  eden  Kürt  Halk  Önderi  Öcalan,  Ortadoğu’yu  terk  edip  Avrupa’ya  geçti.  Burada  da  yoğun baskı  altında  kaldı  ve  hiçbir  devlet  Kürt  Halk  Önderliğini kendi  ülkelerinde  tutabilme  gücünü,  cesaretini  gösteremedi. 
Yeryüzünde  Kürt  Halk  Önderliğinin,  kalabileceği  bir  karış özgür  toprak  bulunamadı.  Zaten  uluslar  arası  komplocuların da  hedefi  buydu.  Böylelikle  15  Şubat  1999  yılında,  Kürt Halk  Önderliğini,  MOSSAD’ın  denetiminde  olan  Kenya’ya doğru  çekip,  oradan  Türkiye’ye  teslim  ettiler.  Uluslar  arası güçlerin  beklentileri  Öcalan’ın  idam  edilmesi  ve  böylelikle Ortadoğu’da  sonu  gelmeyecek  bir  Türk-Kürt  çatışmasının yaşanmasıydı.  Öcalan,  geliştirdiği  savunmalarla  bunun  önünü  almaya  çalıştı.  Komplo  günümüze  kadar  çok  çeşitli  şekillerde  yürütüldü.  Bu  10  yılda  uygulanmak  istenen  diğer  bir politika  da,  Kürt  halkını  önderliklerinin  esaretine  alıştırmak, bu  durumu  sanki  sıradanmış  gibi  göstermek  ve  günlük  yaşamda  bunu  kanıksatmaktır. 

Alışmak  demek,  bir  durumu  kabul  etmek  demektir.  Zaman  içerisinde  benimsenen  durumun  artık  hissedilemez  dereceye  getirilmesidir.  Yani  bu  duruma  uyum  sağlama,  ayak uydurmakla  eşdeğerdir.  Kürt  halkını  İmralı  sürecine  alıştırmak,  tecrit  politikasına  bağlı  geliştirilmek  istendi.  Komployu kanıksamak,  yönelimler  karşısında  gerekli  meşru  savunma durumuna  geçmemek ,  tepkisiz,  saldırıları  kanıksayan  psikolojiler  yaratmak,  kendi  Kürt’ünü  yaratma  politikalarıyla  bağlantılıdır.  Tüm  direniş  odaklarıyla  birlikte  bu  politikaya  karşı sürekli  karşı  koyuş  içerisinde  olmak  önemlidir. 

Kürtler,  her  1 5  Şubat’ta  komploya  karşı  tepkisini  bir  kez daha  göstermek  için  eylemlerde  olmaya  devam  ediyor.  Uluslar  arası  komployu  düşünsel  olarak  her  geçen  gün  biraz  daha anlamaya  çalışmış,  aynı  zamanda  buna  karşı  durma  gücünü göstermiştir.  Bunlarla  birlikte  değinmek  istediğimiz  bir  konu var  ki,  o  da  Kürdistan’lı  gençliğinin  örgütlü  gücü  ve  takınacağı  tutumdur.  Örgütlenmiş  bir  gençliğin  yaşam  biçimi, bakış  açısı  son  derece  zengin  ve  geniştir.  Gençliği  diğer  toplum  yapılarından  ayıran  temel  özellik,  kolay  kolay  önüne  konulan  sistemi  içine  sindiremeyişidir.  Çabuk  karar  veren,  hızlı hareket  eden  gençlik,  değişken  yapısıyla  bazı  hatalara  düşse de  özünde  yenilikçidir.  Verili  toplum  yapılanmasına  her  zaman  temkinli  yaklaşır.  Böyle  bir  gençliğin  örgütlendirilmesi, ortak  bir  paydada  harekete  geçirilmesi  halinde  muazzam  bir güç  doğar.  Kürdistan  gençliği  için  de  olması  gereken  budur. 
Kürdistan  halkı  üzerinde  geliştirilen  sinsi  politikalara  karşı, oynanmak  istenen  oyunlara  karşı  durabilecek  güç,  örgütlenmiş,  bilinçli  hareket  eden  bir  Kürdistan  gençliğidir. 

TC  Devletinin  10  yıldır  Kürtlere  dayattığı,  “alış,  kabul et,  uyum  sağla,  refleks  gösterme,  benim  gibi  ol”,  tavrına  karşı verilebilecek  cevap;  dayatılanı  tanımamak  ve  varsa  bir  kader, onun  da  kendisinin  belirlemesidir.  Bu  konuda  Kürdistan gençliğine  büyük  roller  düşmektedir.  Komplonun  10.  yılında geniş  bir  örgütlülük  sağlayarak,  “Kürdistan  Ulusal  Önderliğinin  özgürlüğü,  bizim  özgürlüğümüzdür”  diyerek  sürece  sahip  çıkabilmelidir.  Bir  halk  için  en  önemli  şey;  kendi  onuruna,  değerlerine,  insan  olmaktan  doğan  haklarına  sahip  çıkabilmesidir.  Tersi  durum  ise,  bir  yıkım  ve  yok  olmadır.  Dünyada  hangi  toplum  bunu  kabul  etmiştir  ki? 

Bir  toplumun  temel  dinamiği  gençliktir.  Gençliğin  kabul etmediği,  benimsemediği  bir  durum  mutlaka  direnişle  karşılığını  bulur.  Kürdistan  gençliğinin  direnme,  mücadele  etme gücü  vardır,  bunun  sınanmasına  bile  gerek  yoktur.  Önemli olan  verili  olana  gelmemek,  yaşatılan  acıları,  esareti,  köleliği, kanıksamamak,  alışmamaktır.  Alışmak  körelmektir. 
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Tarihte  bilgeler  ve  peygamberler  en  büyük savaşın  insanın  kendi nefsiyle  yaptığı  savaş olduğunu  söylerler. 
Büyük  İskender’in,  kendi  rızasıyla Hindistan’dan  yanına  gelen  bilge Kalanos’un  şenlik  öncesinde  kendini  yakmak  istediğini  ve  ısrarla  eylemden  vazgeçmeyeceğini  görünce şöyle  dediği  söylenir:  “O  benden daha  büyük  rakiplerini  yenmiştir.” 
İskender  tarihin  en  büyük  savaşçısıdır.  O  bile  bilge  savaşçılığının kendininkinden  daha  büyük  anlam taşıdığını  bilmektedir.  Hz.  Muhammed’in  de  ordular  arası  savaşı  “cihad-ı  suğra:  küçük  savaş”  olarak  adlandırırken,  insanın  nefs  savaşını, bir  anlamda  iç  zihniyet  savaşını  “cihadı  ekber:  büyük  savaş”  olarak  adlandırması  aynı  anlama  gelmektedir.  Tutarlı  ve  gerçekten  dönüştüren  bir  özeleştiri  birey  için  en  büyük  savaş  anlamına  gelir.  Özeleştiri insanın  kendi  zaaflarına,  yetmezliklerine,  yanlışlıklarına  karşı  yürüttüğü  savaştır.  Daha  bilimsel  bir ifadeyle,  analitik  zekanın  duygusal zekanın  yanlış  olan  güdüsel  izlerini 


aşma,  onu  analitik  zekanın  doğru belirlediği  konuma  tabi  tutma  savaşıdır.  Zaten  aklın  gelişimi  dediğimiz  olay  da  budur.  İnsanla  hayvan arasındaki  fark,  aslında  analitik  zekanın  bilgelik  tarzında  gelişmesinden  kaynaklanır. 

Kürt  kimliğini  şüphesiz  genel insan  topluluklarının  kimliklerinde aşırı  bir  farklılık  olarak  tanımlayanlayız.  Çağların  genel  tanımlamaları  her  toplumsal  grup  kimliği  için benzerdir.  Özgünlük  farkı  ortaya koyarken,  gerisi  büyük  oranda  benzerliği  ifade  eder.  Kürt  kimliğinde¬ ki  özgünlük  tarihsel  ve  toplumsal biçimlenişiyle  belirlenir.  Savunmaların  büyük  bir  oranını  bu  özgünlüğün  tanımına  verdik.  Aşırı  bastırılmışlık,  tahakküm  güçlerinin  etkisi altında  biçimlenme  özgürlük  ve  özgünlüğü  büyük  oranda  sakatlamıştır.  Marjinal  olmaktan  çok  sakat,  patolojik  (hastalıklı)  bir  toplum  tipine daha  çok  benzetilmiştir.  Kişilik  çözümlemeleriyle  bu  patolojik  özellikleri  belirlemeye  çalıştık.  Giderilmesi  için  çok  büyük  eğitici  ve  pratik  tedbirler  geliştirdik.  Bu  anlamda PKK  sanıldığının  aksine  aslında çağdaş  insana  doğru  bir  normalizas- 


PKK;  Kürt  un  Çağdaş 
İnsan  Haline  Gelmesidir 


yonu  “Kürt’ün  çağdaş  insan  haline gelmesi”  ifade  eder.  Ne  kadar  başarılı  olup  olmadığı  tartışılabilir.  Ama toplumsal  anlamlarından  birinin  bu içerikte  olduğu  inkar  edilemez. 

Eğer  PKK  somutunda  dönüşüm çok  sancılı  oluyorsa,  bunun  temel etkeni  dayanmak  istediği  toplumsal zemindir.  Eğer  örgütsel  yapılanma demokratik  özellikler  taşıyorsa, toplumsal  zeminden  birçok  etkinin örgüt  içine  sızarak  yeni  oluşan  bireyi  etkileyeceği  ve  kendisinin  bir uzantısı  durumuna  çekeceği  beklenebilir.  Bu  durumda  ya  toplumsal özelliklerde  hiç  etkisi  olmaz,  duyarsız  kalınır,  o  zaman  örgütün  toplumdan  tecridi  kaçınılmaz  olur;  ya da  örgütsel  yapı  olduğu  gibi  toplumsal  uzantıların  bir  yansıması, benzeri  olur;  o  zaman  da  örgüt  hastalıklı  olur  veya  değiştirilmek  istenen  toplumdan  bir  farkı  kalmaz. 
Dengeli  ve  arzulanan  konum  ise, toplumsal  zeminden  gelen  etkileri örgütün  devrimci  değiştirici  etkileriyle  sentezleyip  daha  zengin  bir üst  oluşuma  sıçramaktır.  Devrimci örgütle  değiştirmek  istediği  toplum arasındaki  diyalektik  gelişme  bu çerçevede  gerçekleşir. 


Eleştiri  düşüncesi  gelişmenin diyalektik  işleviyle  ilgilidir.  Diyalektik  işleyiş  tarzı  uygun  olmayanı açığa  çıkarıp  gidermeyi  amaçlar. 
Gelişmenin  mecrasında  olmasını, doğasına  uygun  akışını  esas  alır. 
Özeleştiri  düşüncesi  ise,  gelişmenin  öznesi  “aktif  sağlayanı”  durumunda  olanın  olması  istenen,  sağlanması  gerekenle  uyuşmayan, amaca  taşımayan  durumlara,  olaylara,  süreçlere  yönelik  düşünceyi  ifade  eder.  Yani  diyalektiksel  gelişme¬ ye  denk  düşmeyen  başarısız  düşünce,  tasarı,  tavır  ve  hareketlere  son verip  doğru  olan  düşünce  ve  pratiğe bağlanmayı  ifade  eder. 

PKK’nin  çağdaş  normalizasyonu  sağladığını,  bunu  tam  başardığını  söylemek  zordur.  Bilakis  yapılan  değerlendirmelerde  de  görülmektedir  ki,  önemli  yanlışlıklar,  eksiklikler  göstermekle  kalmamış,  iç¬ te  ve  dışta  ağır  ihanetlere  de  konu olmuştur.  Dolayısıyla  kapsamlı eleştiri  özeleştiri  düşüncesini  sürekli  kullanmak  durumundadır. 
Eğer  eleştiri  özeleştiri  yapıp  pratik¬ te  beklenen  ortaya  çıkmamışsa,  demek  ki  bilgelerin  ‘nefis  savaşı’  dediği  savaş  gerçekten  yapılmamıştır. 


Yine  bilgelerin  dediği  gibi  ‘zevahiri, görünüşü  kurtarma’  adına  ya  bilerek  ya  bilmeyerek  kendini  ve  çevresini  kandırma  yoluna  gidilmiştir. 
Bu  ise  ilgili  özneyi  daha  zor  duruma sokar.  Suçlu  konumuna,  ikiyüzlü, yalancının  konumuna  düşürür.  O zaman  sadece  eleştiri  özeleştiriye değil,  daha  ağır  yaptırımlara  başvurmak  gerekir.  Bu  yaptırımlar  itiraflar,  teşhir  ve  tecritler,  cezaevine konmalar,  değişik  pratik  işlere  koşturmalar  dahil  birçok  biçimi  içerebilir.  Amaca  ulaşılıncaya  kadar  düzeltici  yaklaşımlar  devam  eder.  Örgüt  bunu  yapmazsa  özüne  ters düşmüş  olur,  amaç  ve  pratiğine  saygısızlık  etmiş  olur.  Çok  daha  ileri giderse  ihanete  düşmüş  sayılır.  İhanet  konumu  ise  bir  kişinin  mensup olduğu  toplum  veya  örgüt  karşısında  en  kötü  ve  tehlikeli  durumdur. 
İhanette  ısrar  kaçışla  sonuçlanmamışsa  açık  savaş  anlamına  gelir  ki, ya  fiziki  ya  da  fikri  olarak  ölme  ve öldürme  anlamına  gelir. 

KCK  Önderliği 
Abdullah  Öcalan 


Ortadoğu  Toplumundaki  Birey  İçin  Mutluluk 


KCK  Önderliği  ‘Dostluğu  bu  denli  kullanan  bir  kültüre,  uygarlığa  ve  devlete sahip  olmaktansa,  devletsiz  ilkel  komünal  toplumun  saf  ve  basit  ruhu içinde  kalarak,  toplumsal  özgürleşmeyi  bin  defa  daha  tercih  ederim. 

Böylesi  bir  halktan  olmayı  da  onur  sayarım'  demektedir. 


15  Şubat  1999  tarihi  sadece  Kürt 
halkı  açısından  değil,  5000  yıllık ataerkil  sistem  ezilenleri  açısından  an  be  an  ele  alınıp  çözümlenmesi  gereken  bir  dönüm  noktası  olarak görülmelidir.  ‘Abdullah  Öcalan’  kişiliği  ve  onun  yaşam  anlayışına  karşı  gerçekleşen  bir  komplo  olarak  yansıtılsa da,  bunu  da  aşan  bir  gerçekliğe  sahiptir  ve  bu  komplo  yazılı  tarih  boyunca ‘kaybetmeye’  mahkum  edilmişler için  büyük  önem  taşımaktadır.  Bu komplo  bir  halkın  Önderliği  ile  egemenlikçi  sistemin  hesaplaşması  kadar,  en  başta  ataerkil  tarihin  görmediği,  yok  saydığı,  emeklerini  çaldığı  kadının  egemenleriyle  hesaplaşmasını ifade  etmektedir. 

Kürdistan  Özgürlük  Hareketi’nin başlangıcından  itibaren  mücadele  süreci,  farklı  aşamalardan  geçerek  kendisini  insanlık  hareketi  olma  sürecine tabi  tutmuştur.  Başlangıçta  ne  kadar Kürdistan  olgusu  önde  olsa  da,  ataerkil  sistemin  maskeleri  her  dönemde adım  adım  düşürüldükçe,  sadece Kürdistan  boyutunda  değil,  insanlığa ait  tüm  değerlerin  nasıl  çalındığı,  egemenlerce  sahiplenildiği  ve  ‘hakikatlerin’  nasıl  çarpıtıldığı  görülmüştür.  Özgürlük  gerçeği  kendini,  Kürdistan topraklarında  ve  Kürt  kişiliğinde  tüm 


komploları  boşa  çıkararak  inşa  etmiştir.  Tüm  yargılar,  tüm  kavramlar,  tüm öğretilen  kurallar,  yasalar  tek  tek  sorgulanmaya  başlamıştır.  Sorun,  Kürdistan’ın  varlığı  olmakla  sınırlı  kalmamış,  21.  yüzyıla  girişin  başına  gelindiğinde,  Kürt  Halk  Önderi  Abdullah  Öcalan  sadece  bir  halkın  önderi olmaktan  öteye  bir  aşamaya  gelmiştir. 
Bu  hareketin  egemenler  açısından  en tehlikeli  iki  özelliği  öne  çıkmıştır: Ezilenler  için,  egemenlerin  devletçiiktidarcı  yönetim  sistemi  dışında  alternatif  bir  kendini  yönetme  ve  yaşamı  hakkında  karar  alma  düzeyine ulaşılması.  İkincisi  ise,  kadın  özgürlük  ideolojinin  artık  somutluk  kazanmasıdır.  Kürt  Halk  Önderi  Abdullah Öcalan  bu  iki  özgür  karakterden  vazgeçseydi,  sistem  O’nu  çok  rahatça kendi  sisteminde  yaşatacaktı  kuşkusuz.  Bu  noktada  teslim  alınamayan Öcalan  gerçeği,  21.  yüzyıla  girişte komplocu  sistemin  iki  alternatifini projelendirerek,  özgür  birey-özgür toplum  ve  bunun  temeli  olan  özgür kadın  ve  özgür  erkek  gerçekliğini, tüm  gericiliklerin  saldırı  ve  öfkesine karşın  savunmuş,  ortaya  koymuştur. 

Kadın  gerçekliği;  gerçeğin  ve  adaletin  savunucusu  olma  konusunda korkak  olmamalıdır.  Kendini  tanı¬ 


mak,  gerçekliğini  bilmek  kadar,  özgürlük,  büyük  bir  hakikat  savunuculuğunu  da  ister.  Hakikatlerin  dili,  yüreği  ve  eylemcisi  olmak,  kadın  açısından  var  olma  mücadelesinin  en  temel gerekliliği  olmaktadır.  Bu  nedenle, 
1 5  Şubat  komplosunu  anlamaya  çalışırken,  görevlerimizi  de  ortaya  çıkaracağımızı  bilmemiz  gerekiyor. 

Kürt  Halk  Önderi,  kendisine  yönelik  gerçekleştirilen  komployu  ele alırken,  bu  sistemle  çocukluğundan beri  bir  çatışma  ve  çelişki  içinde  olduğunu  belirtmekte  ve  ‘Ortadoğu  toplumundaki  birey  için  mutluluk,  gerçekleşmeyecek  bir  şey  gibidir.  En mutlu  olunması  gereken  gelinlik  güveylik  anları  bile,  bana  büyük  ve  iğrenç  günahların  başlangıcı  gibi  gelir¬ di.  Bir  yerlerde  büyük  eksiklik  ve yanlışlık  vardı.  Ama  nerede?  Belki  de kendimi  hatırladığımdan  beri,  çok  istense  de  hiç  kimsenin  dokunamayacak  yardımından  ötürü  bu  arayışı  tek başıma  yapmak  zorunda  olduğumu büyük  kaygı,  korku  ve  endişeler  biçiminde  fark  ediyordum.  Ucuz  ve yanlış  yaşamayacaktım.  Doğru  olmadan  yaşanmayacağına  göre,  doğrunun kendisi  nasıl  bulunacaktı?  Şimdi  gelinen  aşamada  bu  sorulara  cevap  verebilecek  güçteyim.  Komplonun  kendisi  ve  dayandığı  gerçekler,  cevabın netleşmesinde  hayli  etkili  oldular.  Bu cevabın  temelinde  içinde  doğup  şekillenilen  toplumun  ilk  elden  doğrudan  tanımlanması  vardı’  demektedir. 
15  Şubat  komplocuları  bu  anlamda 
aslında  hepimizin  yaşamını  belirlemeye  çalışan  güç  olmaktadır.  Doğduğumuz  andan  itibaren  bizlere  öğreti¬ 


len  bu  güce  teslim  olmak  olmuştur. 
Bu  komplocu  sistemin  kurallarından şüphe  etmemiz  toplumca  ayıp,  dince günah,  devletçe  yasak  kılınmıştır. 
Komplocu  sisteme  teslim  olanların sayısı  ne  kadar  çoğalırsa,  sistem  de kendini  o  kadar  rahat  ‘gerçek  ve  vazgeçilmez’  olarak  kabul  ettirmektedir. 
Hele  kadın  olarak  bu  yaşama  ilk  adımımızı  attığımız  andan  itibaren  ne kadar  çok  öfkemizden,  şüphelerimizden,  itirazlarımızdan,  arayışlarımızdan  vazgeçtik  acaba?  Yalanlar  bizlere nasıl  da  ‘gerçek’  diye  öğretildi  ve  bizler  susturulduk?  Komployu  boşa  çıkarma  sorumluluğumuzu  bu  temelde de  ele  alarak,  teslim  alınan  ruhta, duyguda,  düşüncede  her  hücremizi egemenlerin  elinden  teker  teker  geri almamız  önemli  olmaktadır. 

Bu  saldırılara  ve  kabul  edilmeme karşısında  Öcalan’ın  tavrı  çok  nettir; özgür  toplumsallaşmada,  özgür  insanda  ısrardır.  Gerçekleri  hangi  koşulda olunursa  olunsun  güçlü  savunmaktır. 
Onun  şahsında  ataerkil  sistem  uygarlığıyla,  onun  Ortadoğu,  Avrupa  ve Kürt  gericiliğinin  temsilcileriyle  özgür  insan  toplum  sistemi  çekişmekte, mücadele  etmektedir.  Buna  karşı kendi  şahsında  insanın  ve  özelde  yaşam  arayan  kadının  özgürlük  çalışmasının  azmi  ve  kararlılığı  ortaya  çıkmaktadır.  Komploya  ve  her  türlü  ihanete  verilen  cevap  bu  olmaktadır. 

Ataerkil  sistemin  komplocu  saldırılarına  karşı  büyütülen  diğer  bir  olgu da  özgür  toplumsal  yaşamın,  soylu dostluk  ve  arkadaşlıkları  yaratmak  olmaktadır.  Bunun  için  de,  ‘ben  hala toplumsal  yaşamın,  soylu  dostluk  ve 


arkadaşlıklar  olmadan  anlamlı  ve  yaşanmaya  değer  olmayacağına  dair inancımı  koruyorum’  demektedir. 
Ataerkil  sistemin  kirine  bulaşmış  bir kişilik,  kadın  ve  halk  olmanın  kabul edilemezliği  bir  kez  daha  ortaya  konulmuş  olmaktadır.  Bunun  için  de, ‘açık  belirtmeliyim  ki,  dostluğu  bu denli  kullanan  bir  kültüre,  uygarlığa ve  devlete  sahip  olmaktansa,  devletsiz  ilkel  komünal  toplumun  saf  ve  basit  ruhu  içinde  kalarak,  toplumsal  özgürleşmeyi  bin  defa  daha  tercih  ederim.  Böylesi  bir  halktan  olmayı  da onur  sayarım’  demektedir. 

1 5  Şubat  komplosunun  saldırıları 
halen  devam  etmektedir  ve  Kürt 
Halk  Önderi  İmralı’da  her  türlü  saldırılara  rağmen  bu  direniş  ve  özgür  yaşam  ilkelerini  yaşamsallaştırmaktadır. 
‘Ezilenlerin  tümünün,  bir  dağ  ve  orman  kovuğundan  çöl  kabilesine,  köleden  işçiye,  cinsiyet  ezileninden çevreciye,  çocuk,  genç  ve  yaşlı  katmanlaşmasına  kadar  bileşik  bir  sistem arayışına  hiçbir  dönemle  kıyaslanmayacak  kadar  ihtiyaç  vardır’  diyerek Demokratik,  Ekolojik,  Cinsiyet  Özgürlükçü  Toplum  Paradigması  projesini  kadın  özgürlük  projesi  temelinde bizlere  sunmuştur.  Kadın  kimliği,  bu 
gerçekliğin  gücünü  görmektedir.  15 
Şubat  komplosunu  ve  komplocularını boşa  çıkarmak,  bu  özgürlük  projesinin  dostluk  ve  yoldaşlık  gücüne  ulaşmaktan  geçtiği  çok  iyi  bilinmektedir. 
Tüm  mücadelemiz  bu  doğrultuda 
Kürt  halk  Önderiyle  ve  tarihin  kadın kahramanlarıyla  buluşmamızı  ve  başarmamızı  sağlayacaktır. 


Zelal  Amed 
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Filîme  Femînîst  ye  Kurd  ye  Destpeke 


Cara  peşî  ye  ku  di  derbare jinen  Kurd  de,  filîmekî  direj û  naveroka  we  siyasî  te çekirin  û  di  filîm  de  mijaren femînîzme  bale  dikişînin. 


Derhenera  Kurd  Şîrîn  Cîhanî  ya  Mehabadî,  jina 
Kurd,  bi  filîme  bi  nave 
“Ster  Nava  Roje  Bereng  in”,  derbasî  perde- 

ya  spî  kir. 

Filîm,  eşa  jinen  Kurd  yen  li  Iraqe  di dema  Besiyan  de  kerîn  zîndanan,  yen işkence  dîrîn  û  yen  kerîn  deste  bazirganen  mirovan  tine  ziman. 

Derhenera  Kurd  Şîrîn  Cîhanî  ya  ji Rojhilate  Kurdistane,  li  pişt  kameraye ev  filîme  direj  ye  destpeke  ye  bi  nave “Ster  Nava  Roje  Bereng  in”,  li  Başûre Kurdistane,  li  herema  Barzan,  Silemanî û  Hewlere  kişandiye.  Le  sererastkirina filîm  û  dawiya  wî  li  Misre  pek  hatiye. 
Derhener  Cîhanî  dibeje;  di  destpeka  filîm  de  bawerî  tine  bû,  digotin  “Ev  qîz e,  nikare  ji  bin  vî  barî  derkeve”.  Bi  taybetî  Cîhanî  qebûl  nake  ku  sînema  li  gora  nerîna  zilam  be  nirxandin.  Dibeje; he  jî  gelek  kes  baweriya  wan  bi  heza jine  nîne.  Cîhanî  dibeje;  di  ware  hüner de,  jin  dikarin  gaven  mezin  biavejin,  le mixabin  li  Kurdistane  derfeten  ji  jine  re harîn  naskirin  pir  kem  in. 

Qîzen  Kurd  dihatin  kirîn  û  firotin 

Ji  bo  ku  li  Başûre  Kurdistane  dest  bi 


xebata  filîmekî  direj  be kirin,  nezîkî saleke  dem  le diçe.  Cîhanî dibeje;  dive jin  hewldanen xwe  bi  do  mîıı  i n  û  ji  bo 

xwe  gavan  biavejin.  Dibeje;  di  dema Sedam  de,  gelek  qîzen  Kurd  şandin Misre  û  li  wir  firotin.  Ev  qîz  ji  aliye mafyaya  Ereb  ve  dihatin  kirîn  û  firotin. 
Bi  çave  koleyan  li  wan  dihat  nerîn;  malbaten  wan  dikuştin  û  qîzen  wan  jî  difirotin  welate  weke  Misre.  Cîhanî  dibeje; ji  ber  we,  me  xwest  em  li  Qahîreye  filîm  bikişînin. 

Bave  we  li  îrane  hat  darvekirin 

Hunermend  Şîrîn  Cîhanî,  di  sala 1979’an  de  hatiye  dine.  Di  temene  xwe ye  biçûk  de  mereqa  sînema  û  helbeste pe  re  çedibe  û  bi  alîkariya  diya  xwe dest  pe  dike.  He  Şîrîn  5  salî,  bave  w  e Elî  Cîhanî,  bi  henceta  ku  li  hemberî pastaran  ketiye  nava  çalakiyan,  li  Tehrane  hat  darvekirin.  Dayîka  we  Humeyra  bi  sere  xwe  Şîrîn,  xwîşka  w  e Şemzîn  û  birayekî  we  mezin  dike.  Biraye  Cîhane  he  li  Mehabade  dijî,  ew  jî 


nivîskare  çîrokan  û  helbestvan  e. 

Şîrîn  dibeje;  malbata  min  mereqa  wejeye dike.  Dibeje;  diya  min ji  me  dixwest  ku  em  bi  wejeye  ve  eleqedar  bibin.  Eleqeya  we  bandor  li  zarokan  jî  kir.  Cîhanî  ji  ber  zordestiya  rejîma  Irane,  ji  Mehabade  derketiye.  Se- dema  çûna  xwe  ya  Başûre  Kurdistane  jî wiha  tine  ziman:  ‘Ji  bo  ku  ez  bikarim xebaten  xwe  yen  hunerî  bikim,  ez  neçar  bûm  biçim  Başûre  Kurdistane.  Li wir  heta  demeke  ez  li  Kurdistan  TV  xebirîm.  Niha  ez  li  Zagros  TV  me  û  xebata  xwe  ya  filîman  didomînim.  Eğer  ez  li Irane  mabûma,  beguman  eze  bihatam girtin.  Derfeten  min  yen  derketina  Ewropa  jî  tinebûn.  Min  jî  got  eze  biçim Başûr  li  wir  ji  gele  xwe,  ji  welate  xwe  re bixebitim. 

Mereqa  helbest  û  sînemaye 

Pirtûkeke  Şîrîn  Cîhanî  ya  bi  nave “Semaya  di  Agir  de”  ya  helbestan  heye.  Ji  aliye  weşanen  Goran  ve  hatiye çapkirin,  le  ji  ber  zordestiyen  Irane  ge¬ 


lek  helbesten  we  tede  cih  negirtine. 
Piştî  hinge  heman  pirtûk  li  Hewlere  jî hat  çapkirin.  Digel  helbestan,  Şîrîn  Cîhanî  di  salen  dawî  de,  lez  daye  xebaten filîman  jî.  Berî  vî  filîme  dawiye,  îmze avetiye  bine  5  filîmen  din  jî.  Şîrîn  di  xebaten  xwe  yen  filîman  de,  bi  vegotina jiyana  du  helbestvanen  Kurd  yen  Rojhilarî  yen  bi  nave  Siwar  Ilxanîzade  û  Jila  Hüseynî  dest  pe  dike. 

Piştî  we  xebate  dest  bi  filîmen  direj dike.  Şîrîn  Cîhanî  ti  perwerdeya  sînemaye  nedîtiye.  Filîme  femînîst  ye  Şîrîn Cîhanî  ya  ciwan  ya  derhener  ya  ji  Rojhilate  Kurdistane,  ye  bi  nave  “Steren Welate  Min”,  li  İtalya,  ji  aliye  Fesrîvala Filîman  ya  Calabria  ve  xelata  taybet  ya jûrî  girt. 

Cara  destpeke  ye  ku  jineke  Kurd  ya derhener,  di  peşbirka  filîman,  ya  navneteweyî  de  xelate  digire.  Derhener Cîhanî  dibeje;  cara  yeke  ye  ku  derbare jina  Kurd  de  filîme  direj  û  naveroka  wî siyasî  û  mijaren  femînîzme  te  de,  te  çekirin. 


Navenda  Nûçeyan 


Denge  Dile  Mizgîn  Kî  Bihîst? 


Di  destpeka  her  salen  nû  de  em  heviyen  xwe  yen  kevn jî  nû  dikin  û  hinekî  din  li wan  zede  dikin.  Ji  ber  em dizanin  ku  mirov  bi  nerîn  û nezikatiya  xwe  ya  jiyane  dibe  mirov.  Le  mixabin  carna hin  bûyer  diqewimin  ku mirov  li  hemberî  wan  dicirife,  bi  hers  dibe.  Di  yek çare  de  weku  berfa  zozana ya  bi  ba  û  bahoz  dibare  ser heviyen  me  yen  germ.  We deme  mirov  hemû  jiyana xwe  carek  din  di  ber  çavan re  derbas  dike,  diponije  û  ji xwe  re  hin  pirsa  dike. 

Gelo  mirov  ji  bo  çi  dijî? 
Jiyana  mirov  bi  wate  ye ango  her  rojen  mirov  didirûve  hev  û  jiyana  bi  wate  ji bo  mirov  ne  girîng  e?  Gelo cîhanek  û  jiyanek  din  ya xweş  û  azad  gengaz  e? 

Li  keleka  mala  min  yan li  bajare  min  û  yan  jî  li  welatekî  din  dema  jiyan  tek diçe  “ez  dibejim  ma  çi  ji min  re,  an  hesten  min  yen 


mirovane  radibin  ser  piyan û  min  dixin  nav  liv  û  tevgere.  Bele  beguman  hinek dikarin  bejin  ‘ez  miroveke hestiyarim  û  li  hember  jiyana  xedar,  ya  be  rûmet,  ya zilmdar  disekinim.  Mafen miroven  bindest  diparezim, palpiştiye  didim  kesen  rastî cudakariyan  ten.  Dema  şîdet  li  jina  ten  kirin  ango  ten kuştin  ez  wiha  dizanim  ku parçeyek  ji  İaşe  min  jedibe. 
Dema  zarok  tî  û  birçî  li  kolanan  e  yan  jî  hedefa  şere qirej  in,  hemû  daneyen  İaşe min  radibin  ser  piyan hwd.”  Bi  rastî  jî  heger  hûn miroven  bi  vî  awayî  bin, mirov  dikare  beje,  “bele hindik  be  jî  we  mirovatiya xwe  jibîr  nekiriye. 

Le  hinek  bûyer  hene  ku mirov  dibeje  ev  ne  mirov in,  mirovatiya  xwe  ji  bîr  kirine.  Ev  mirovana  di  bin  kîjan  navî  de  bin  bila  bibin hemû  nirxen  mirovatiye  didin  aliyekî  û  keran  li  dile mirovan  dixin.  Yek  jî  hevi- 


ya  min  ya  herî  girîng  ew  bû ku  di  sala  nû  de  ti  jinek  bi taybetî  di  bin  nave  namûse de  neye  kuştin.  Niha  ev mijar  di  saya  gelek  aktîvîsten  jinan  de  jixwe  di  rojeve de  ye. 

Le  mixabin  he  di  destpeka  sala  nû  de  min  bihîst ku  Mizgîn  hat  kuştin.  Keçeke  he  18  salî,  li  Elmanya mezin  bûyî...  Bi  küre  ape xwe  re  bi  dare  zore  hatiye zewicandin.  Ye  ku  je  re  dibejin  m  ere  w  e  18  kera  li 
İaşe  w  e  dixe,  le  ve  yeke  jî bes  nabîne  ji  seyare  avetiye,  di  ser  İaşe  we  ye  birîndar  re  hatiye  û  çûye.  Piştre zilmdare  ku  ev  kiryar  kiriye diçe  teslîmî  polesa  dibe. 
Piştî  teslîmbûna  wî  hinek dikarin  bejin  edalet  hat  cih û  ewe  cezaye  xwe  bikşîne. 
Le  bi  rastî  jî  bi  teslîmbûna wî  re  gelo  sûcdar  hat  dîtin  û her  tişt  qediya?  Ez  bawer nakim.  Jiber  ku  kî  çi  dibeje bila  beje,  destpeke  malbata w  e  û  em  hemû  sûcdar  in  bi 


baweriya  min.  Ye  ku  ve nerîna  çewt  ku  jine  namûs dibîne  di  nav  xwe  de  dihewine  civak  bixwe  ye.  Heta carna  hin  kes  dibejin  “  helal  be  ji  wî  re,  çû  û  namûsa xwe  paqij  kir”. 

Beguman  Mizgîn  hîn  di destpeka  sale  de  nebû  ya dawî  jî.  Ji  her  çar  parçe  Kurdistane  û  ji  gelek  deveren cihane,  di  bin  naven  din  de be  jî  rojane  jin  ten  kuştin. 
Tene  bi  deng  derxistina beşeki  jinan  ango  civake  jî ev  pirsgirek  çareser  nabe. 
Hîn  gelek  jin  hene  ku  ew bixwe  di  kuştina  biryara  jinan  de  cih  digrin.  Di  aliyekî  de  ew  bixwe  jî  di  bin bandora  meran  de  dijîn, rastî  şîddete  ten  le  di  heman  deme  de  re  û  rebazen meran  yen  qirej  e  w  jî  dikarin  normal  bibînin.  Heta  di nav  wan  planan  de  cih  jî digrin. 

Baş  e  heta  ku  kiryaren  bi vî  awayî  normal  ben  dîtin,  li hember  wan  reaksiyonen 


tund  ne  nîşandan,  bi  taybetî  rexistinbûna  jinan  di her  alî  de  ne  avakirin  mirov dikare  peşiya  van  nezikati- yen  ne  mirovane  bigre. 

Jin  di  her  ware  jiyane  de di  bin  erîşeke  mezin  de  ne. 
Bedenen  wan,  ramanen wan  hatiye  parçe  parçe  kirin.  Bele  em  dibejin  koleya yekemîn  jin  e  û  piştre  jiyan tek  çûye.  Le  jineke  ku denge  dile  Mizginan  nebihîse,  xwe  nexe  şûna  w  e  û ranepere,  çawa  dikare  xwe ji  koletiye  rizgar  bike  an  jî jiyaneke  nû  ava  bike?  Bawer  dikim  ku  her  diçe  jinen denge  dile  Mizgîn  dibîhîsin zede  dibin.  Her  ku  zede  dibin  jî  heviyen  me  yen  berf dibare  ser  wan,  careke  din germ  dibin. 


Sibat  2009 
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Mejiyen  Neguhertî  Dibin  Pirsgirek 


Ev  çend  sal  in  ku  Elîf  Kaya  di  nav kar  û  baren  revebertiya  NÇM’e de  ye  û  di  nava  ve  saziya  çande de  xebaten  xwe  yen  hünere  dimeşîne.  Me  di  derbare  hünere de  li  ser  xebat  û  rola  jine  ya  di  nav  revebertiye  de  pe  re  axivîn.  Qasî  zorî  û  dezavantajiyen jinbûyine  avantaj  en  ve  jî  peyivîn. 

•  Dibe  ku  pirseke  klasik  be  le  eze bipirsim;  Elîf  Kaya  kî  ye  ? 

Ez  ji  Melediye  me.  Ji  malbateke  ku  di  nav çande  de  bûn  hatime  dine.  Min  li  Enqere  zanîngeh  xwend.  Li  wir  mîna  her  ciwanen  Kurd min  jî  bere  xwe  da  nava  şoreşe  û  tevlî  gerîla bûm.  Di  sala  1994’an  de  hatim  girtin  û  deh  salan  di  girtîgehe  de  mam.  Dema  ez  li  girtîgehe bala  min  li  ser  çand  û  hüner  bû  û  min  ji  muzîke  pir  hez  dikir.  Li  wir  min  xebaten  xwe  yen li  ser  çand  û  hünere  li  gorî  derfeten  xwe  yen di  girtîgehe  de  dimeşandin.  Piştî  ku  ez  hatim 


berdan  min  xebaten  xwe  li  NÇM  berdewam kir.  Ev  çar  sal  in  ku  ez  di  revebertiya  NÇM’e de  cih  digrim. 

•  Zorî  û  xweşiyen  jin  û  revebertiye  çine? 

Hewce  ye  jin  di  kîjan  asta  revebertiye 

de  be? 

Bingeha  jiyane  jin  ava  kiriye.  Le  ku  em werin  ser  bi  revebirine;  mer  nehiştiye  ku  we bingeha  ku  avakiriye  bi  reve  bibe.  Em  jixwe jin  in  û  di  dîroke  de  heya  niha  jin  çanda  civake  saz  dikin.  Di  gelek  helan  de  û  di  malbat, kuçe,  gund,  bajar  û  her  aliye  jiyane  de  jin  û  jiyan  du  peyven  ku  hev  temam  dikin.  Le  em werin  roja  me  ya  îro,  mixabin  nikarin  bejin  ku jin  çanda  niha  saz  dikin.  Serdestiya  mer  nehiştiye  ku  jin  hem  xwe  hem  jî  jiyana  xwe  bixwe  bi  reve  bibe  û  bixwe  tercîha  jiyana  xwe  bi¬ de. 

Le  me  di  van  salen  dawî  de  dît,  bi  derketina  tevgere  re  hin  tişt  hatin  guhertin  û  hedî hedî  jin  di  hemû  aliyen  civake  de  di  nav  sazî 


rexistinen  xwe  de  cih  digrin.  Cih  girtina  wan jî  dihele  ku  di  navbera  kesen  ku  mejiyen  xwe neguhertine  de  pirsgirek  derdikevin  .Carna dibe  ku  jin  li  hemberî  van  hehvestan  nikarin xwe  bînin  ziman  û  zehmetiyan  bikeşin.  Mer di  gelek  waran  de  xwe  bi  cîh  kiriye,  aliye  aborî  bigre  heya  kar  û  baren  çand  û  hünere  xwe dane  rûniştandin. 

•  Tu  tekîliya  saziyen  çand  en  Kurd  bi çave  reveber  çawa  dibînî? 

Di  serî  de  dive  mirov  bipirse,  gelo  îro  saziyen  me  yen  çande  rola  xwe  dilîzin  yan  nalîzin?  Di  roja  me  ya  îro  de  li  gorî  rih  û  nirxen  ve tevgere  tevdigerin  yan  na?  Li  gorî  min  na.  Li gorî  van  nirxen  li  jor  em  tevnagerin.  Tu  dibe- jî  eze  cihanekî  biguherînim.  Dema  ku  tu  van pirsan  ji  xwe  dikî,  li  hemberî  te  sîstemekî  ku li  dijî  çanda  gele  me  dikevin  nav  liv  û  tevgeren  qirej.  Di  van  deman  de  li  dijî  çande  bi  giştî  asîmîlasyonek  dijwar  heye  û  roj  bi  roj  ev yek  bi  peş  dikeve  û  hewce  ye  jî.  Em  dibejin ‘em  çanda  gelekî  diparezin  hewce  ye  em  li  dijî  van  li  berxwe  bidin.  Dibejin  hemû  sazî  di bin  sîwana  tekoşîna  gele  Kurd  de  kom  bibin. 
Ev  jî  tekiliyeke  xurt  bi  xwe  re  tîne.  Demek tekiliyen  me  bi  hev  re  qut  bûn  le  di  van  demen  dawî  de  em  nikarin  bejin  he  jî  tekiliyen me  qutîn.  Hedî  hedî  peşketinek  çedibe. 

•  Hin  gazind  hene.  Dibejin  kesen  ku  ji revebertiya  saziyan  fem  nakin  te  de  cih digrin  Tu  weke  revebir  wan  gazindan çawa  dinirxînî? 

Ez  ya  rast  bejim,  ev  yek  neheqiyeke  ku  ez tevlî  ve  nabim.  Ji  bo  xwe  bejim,  dema  ez  li girtîgehe  bûm,  bala  min  li  ser  beşa  mûzîke hebû  û  li  wir  min  carna  dema  xwe  bi  mûzîke re  derbas  dikir.  Yanî  jixwe  di  destpeka  karekî de  lazim  e.  Ku  nebe  mirov  nikare  di  van  helan  de  cih  bigre.  Di  demek  kurt  de  mirov  dixetime.  Yanî  hin  tişt  hene  ku  dem  je  dixwaze. 
Le  piştî  ez  ji  girtîgehe  derketim,  min  xwest  li cihekî  van  fikr  û  xwesteken  xwe  bînim  cih. 
Le  bele  min  weke  kesî  nikarîbû  ve  yeke  bikim.  Yanî  ez  ve  pirsa  ku  we  li  jor  pirsî  alîkî rast  û  alîkî  ji  ne  rast  dibînim.  Di  kîjan  alî  de rast  e?  Eğer  tu  xebatek  dimeşînî,  dive  tu  ji wan  helan  agahdar  bî.  Le  ev  yek  naye  we  wateye  ku  tu  vî  karî  nekî.  Li  gorî  nerîna  min  miroven  reveber  dikare  hemû  beşen  çande  bişopîne  û  ji  nez  ve  binase,  le  naye  ve  wateye  ku 


bixwe  pek  bîne.  Ev  yek  ne  mimkûne  ku  wek lîstikvanekî  bilîze,  wek  muzîsyenekî  li  amûrek  bixe.  Ev  bersiven  ku  min  li  jor  dayîn  ji  bo hemû  karan  pewîst  e.  Tene  ne  ji  bo  çand  û  saziyen  çande  pewîst  in.  Kî  xwe  û  tecrûbeyen xwe  nezî  kîjan  beşe  dibîne,  dikare  di  wan  helan  de  bi  peş  bixe.  Her  alî  hev  temam  dikin. 

•  Di  saziyen  me  yen  çande  de  piranî hevalen  mer  hene.  Dema  hûn  hin biryaran  digrin  û  dixwazin  li  ser  ve bingehe  gavan  bavejin.  Ji  bo  pekanîna  ve gelo  hûn  ji  hela  zilam  ve  beramberî nakokî  û  helwesten  hişk  ten? 

Mer  her  tim  dixwazin  heze  di  dest  xwe  de bigrin.  Di  van  helan  de  astengî  hene  û  ten  jiyandin  carna.  Ev  li  gor  kesan  te  guhertin.  Demek  bere  hîngî  ev  pirsgirek  pir  dihatin  dîtin. 
Le  piştî  demekî  mirov  dibe  xwedî  tecrübe,  ev yek  hedî  hedî  ji  hole  radibe.  Dema  mirov  nezan  be  pirsgireken  bi  vî  awayî  pir  diqewimin. 
Tene  ne  di  van  saziyen  me  yen  çande  de  bi giştî  di  saziyen  me  de  ev  pirsgirek  hebûn.  Niha  em  nikarin  bejin  ku  ev  pirsgirek  bi  tevahî ji  hole  rabûne.  Mînak;  weke  hevalen  jin  me biryar  girt  û  Mîhrîcana  Delîla  li  Farqîne  li  dar xist.  Hemû  bar  hevalen  jin  girtin  ser  milen xwe.  Di  dawî  de  dikarim  ve  bejim;  ku  jin  bi rexistin  bîn,  pirsgirek  bi  hesanî  dernakevin,  ji bin  bare  pirsgirekan  dikarin  rabin.  Ev  bi  riya rexistinî  te  çareserkirin.  Çi  mer  dibe  çi  jî  jin, ev  yek  bi  rexistinbûyinekî  xurt  ve  giredayî  ye. 

•  Hüner  û  aborî.  Tu  dikarî  hinek  qala  van her  du  aliyan  bikî?  Ev  herdû  çiqas  nezî hev  in? 

Pirsgireka  herî  zahmet  jî  ev  e.  Aborî  rebaza  jiyana  mirovan  wek  neynike  nişan  dide. 
Neynikek  rexistînî  û  neynikek  jî  tarza  jiyane ye.  Beguman  be  aborî  jî  jiyan  nabe.  Le  îdeolojî  jî  bi  aborî  nabin.  Hewce  ye  mirov  wan  ji hev  veqetîne.  Demekî  aborî  bû  armanc.  Tu çiqas  pere  bigrî  bûhaya  te  ewqas  bû.  Demekî bi  vî  awayî  bi  reve  diçû.  Le  ger  ku  xebat  were  meşandin,  pere  lazim  e.  Ev  rastiyekî  jiyane ye  û  di  roja  me  ya  îro  de  jiyan  bi  vî  awayî  dimeşe.  Li  aliyek  jî  dibejin  ev  saziyen  me  û  hunermenden  me  ne,  çawa  pere  dixwazin?  Yanî hewce  ye  ku  hevsengek  were  avakirin.  Di  van helan  de  dive  hiquqek  wekhev  were  avakirin. 


Reyhan  Sarhan 


Komîteya  YJA: 

Ew  Zilamtiyeke 


Çawa 


Komîteya  YJA  a  Ewrûpa  ya  Kampanya ‘Namûsa  me  Azadiya  me  ye’,  ji  aliye hevsere  xwe  ve  kuştina  Mizgîn  Baytekîn  a  18  salî,  bi  zimanekî  hişk  şermezar  kir 
û  pirsî:  ‘Ev  zilamtiyeke  çawa  ye  ku  jinekî  18 
salî  bi  zorî  dike  hevjina  xwe?  Ev  zilamtiyeke  çawa  ye  ku  jinekî  18  salî  dide  ber  keran? 

Li  Elmanya  ji  bo  bûyera  Mizgîn  Baytekîn  ku  şeva  sersale  ji  aliye  hevsere  xwe  ve  bi wehşiyane  hat  kuştin,  bertek  zede  dibin.  Di daxuyaniya  nivîskî  ya  Komîteya  YJA  a  Ewrûpa  ya  kampanyaya  ‘Namûsa  me  Azadiya me  ye’  de,  kuştina  Mizgîna  18  salî  bi  zimanekî  hişk  şermezar  kir. 

Komîteya  YJA  wiha  got:  ‘Nave  we  Mizgîn  e.  Me  dixwest  di  derbare  we  de  agahi- yen  mizgînî  bibihîsin  le  me  agahiya  mirina we  girt.  Jinekî  din  a  Kurd  bi  nave  ‘namûs  û hesûdî’  bi  xwînxwarî  hat  kuştin.  Xeleka  mirina  bi  hezaran  Jinen  mîna  Guldunyayan, Sezen  Yukselan,  Xatun  Surucuyan,  niha  jî 


Mizgîn  Baytekîn  pe  ve  bû.  Em  weke  jin  dipirsin;  ÇIMA?  Bedenen  jinen  mirîîspata  çi- ye? 

Mizgîn  Baytekîn  bi  zore  hat  zewicandin. 
Piştre  jî  bi  hovane  hat  kuştin.  Em  weke  jin dipirsin:  ÇIMA?  Jinekî  bi  zore  hatibe  zewicandin,  di  jiyana  xwe  de  çend  cara  te  kuştin? 
Jinekî  bi  zore  hatiye  zewicandin,  ji  zincîren kuştinan  ku  heya  dawiya  temene  xwe  bijî tene  yek  ji  ve  dijî.  Mirin,  xeleka  dawî  ya  herî xedar  ya  ve  kuştine  dibe. 

Bi  kuştinen  bi  nave  namûs  û  hesûdiye lîskekî  xwînî  te  peşandan.  Em  ve  rölen  kevneşop  ku  di  ve  lîska  xwînî  de  mer  dike  kujer,  civake  ere  dike  û  didehfıne,  jine  jî  dike cenaze  red  dikin.  Li  hemberî  îdeolojiya  serdestiya  zilam,  wekî  ku  di  me  de  qet  taybetmendiyekî  mirovî  nahele  ye  ku  me  ji  me  dûr dike,  me  dike  destgire  xwe,  bedeng  dihele û  diguherîne  bedenekî  mirî,  em  weke  jin  ji we  re  dibejin  edî  bes  e!.  U  em  weke  jin  di¬ 


ye? 


pirsin:  Ev  zilamtiyeke  çawa  ye  ku  jinekî  18  salî  dike  hevjina  xwe?  Ev  zilamtiyeke  çawa  ye  ku  jinekî  18  salî bedela  her  salen  xwe  ku  jiyaye  18  caran  dide  ber  kere?  Ev  zilamtiyeke  çawa  ye  ku  ve  jî  bes  nabîne  û  bi  seyare dipelixîne  û  dibûre?  Ev  zilamtiyekî çawa  ye  ku  ji  bo  cinawiren  ku  afiran- diye  çepik  dide?  Ji  ber  çi  dive  şûna şerm  bikin  pesna  xwe  didin?  Mer  û  civake  kevneşopî  ku  mafen  hemû  jinan a  jiyane  ya  bi  her  awayî  bi  xwe  ve  gire dide,  çavkaniyeke  şerme  a  kûr  e. 

Li  aliyekî  jinen  Kurd  en  destanen qehremaniye  diafirînin  hene,  li  aliye  din  jî her  roj  bi  nave  namûs  ten  kuştin  hene.  Rakirina  cenazeyen  wan  çi  bi  eş  e  ku  ev  yek trajediya  me  vedibeje. 

Em  civakekî  ne  ku  cenaze  radike,  civakekî  dijî  û  dide  jiyandin  disewirînin.  Dema peşve  diçin,  jiyanekî  ku  nîvçe  mayî  û  tijî  qe- 


rîn  û  nalîn  naxwazin.  Ji  zîhniyeten  bi  her awayî  ku  namûse  di  jine  de  dibîne  re  dibejin,  NA!  Jiyanekî  birûmet  bi  azadiye  dibe. 
Çi  civake  ku  namûsa  xwe  di  bedena  jine  de dibîne  nikare  azad  bibe’. 
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PE  Ji  bo  5.  Konferansa  Kurd 
Amade  Dibe 


Parlamentoya  Ewrûpa  (PE)  di  navbera  rojen  28-29’e  Çile  de  we  5. 
Konferansa  Kurd  ya  Navnetewî  li dar  bixe. 

Di  nava  sazgeren  konferansa  ku  îsal  we pencemîna  we  were  lidarxistin  de  Xwediye Xelata  Nobel  a  Aşitiye  Desmond  Tutuye  Efrîqaya  Başurî,  Şîrîn  Ebadî  ya  Xwediye  Xelata Nobel  a  Aştiye,  Elçiya  Konseya  Ewrûpa  a  Niyeta  Baş  û  Berdevke  Weqfa  Parastina  Hawire Bianca  Jagger,  Parlamentera  DEP’e  ya  Kevn û  Xwediye  Xelata  Azadiya  Ramane  a  Sakharov  Leyla  Zana,  Nivîskare  Profesör  Noam Chomsky  û  nivîskar  Yaşar  Kemal  heye. 

Konferans,  ji  bo  bîranîna  Harold  Pinter  a Xwediye  Xelata  Edebiyat  a  Nobele,  nivîskar û  ji  karbidesten  EUTCC’ye  ku  roja  24  Kanûna  2008’e  ji  qansere  jiyana  xwe  ji  dest  da  were  lidarxistin. 

Konferansa  ku  di  navbera  rojen  28-29’e Çile  li  avahiya  PE’e  de  were  lidarxistin  de Parlamentere  Partiya  Çepgir  a  PE’ye  Francis Wurtz,  Elçiya  Konseya  Ewropa  a  Niyeta  Baş û  Berdevke  Weqfa  Parastina  Hawire  Bianca Jagger,  Parlamentera  DEP’e  ya  Kevn  û  Xwediye  Xelata  Azadiya  Ramane  a  Sakharov Leyla  Zana  û  nivîskar  Yaşar  Kemal  jî  we  axaftinekî  bikin. 

Konferansa  ku  sernameya  ve  ya  bingehîn we  ‘Dema  Guhertine’  be,  we  Seroke  Komîsyona  Hemwelate  Tirkiye  a  Yekîtiya  Ewrûpaye  (EUTCC)  Kariane  Westrheim  destpeka axaftine  bike. 

Di  roja  ewil  a  konferanse  de  Seroke  Gruba  Çepgir  a  PE’ye  Francis  Wurtz  we  axaftinekî  bike: 


Di  roja  ewil  a  konferanse  de  rojev  gelek in.  Di  bin  sernameya  ‘Pevajoya  Tevlîbûna Tirkiye  li  Yekîtiya  Ewrûpa  û  Perspektîfa Navnetewî’  de  mijaren  ku  werin  bidestgirtin ew  in: 

‘Pevajoya  Tevlîbûna  Tirkiye  li  Yekîtiya Ewrûpa  (YE)  û  Perspektîfa  Navnetewî’,  ‘Di Peşketina  Ewrûpaya  Nû  de  Rola  Tirkiye’, Pevajoya  YE  a  Reforme-Bexta  Nirxandin  û Serkeftine’,  ‘Li  ser  Ketina  YE  Perspektîfen Kurd  û  Tirk’,  ‘Li  Hereme  di  Pekanîna  Guhertina  Demokratîk  de  Rola  Ewrûpa’  û  ‘Tirkiye,  YE  û  Tekiliyen  Navnetewî’. 

Di  roja  duyemîna  konferanse  de  ku  we sernameya  ve,  we  ‘Pevajoya  Tevlîbûna  Tirkiye  li  YE,  Mafe  Mirovan  û  Normen  Hiquqe’ be,  wan  mijaran  we  were  nirxandin. 

‘Erken  Tirkiye  en  Mafe  Mirovan  ya  Navnetewî’,  ‘Di  Veguhertina  Demokratîk  de  Rola  Civaken  Sivîl’,  ‘Mafen  Sivîl  û  Polîtîk  û  Pekanîna  Pîvangen  Kopenhag’e’,  ‘Di  Avakirina Demokrasiye  de  Rola  Jine’,  ‘Peşketina  Mafen  Çandî  û  Ziman’,  ‘Reformen  Zagonî  û Bandoren  ve  ya  Ketina  Pevajoya  YE’,  ‘Di  Pevajoya  Demokratîkbûne  de  Mafen  Civaka  Sivîl  a  Hindikayî’. 

Di  roja  duyemîna  konferanse  de  wekî  din di  bin  sernameya  ‘Rewşa  Pevçûna  Heyî  û Perspektîfen  Cewaz’  de  we  peşeroja  Tirkiye û  Kurdan  a  demokratîk  were  nirxandin.  Di  ve giredane  de  mijaren  ‘Bandoren  Operasyonen Derveyî  Sînor  li  Welaten  Cîran’,  ‘Ji  bo  Pirsgireka  Kurd  Dibetiya  Çareseriyen  Demokratîk û  Aştiyane’,  ‘Gelo  Tirkiye  bi  Kurdan  re  ji  bo Diyaloge  Amade  ye?’,  ‘Di  Pevajoyen  Aştiyan de  Cerben  Navnetewî’  werin  nîqaşkirin. 

Di  beşa  dawiya  konferanse  de  jî  mijare 


mafe  mirovan,  hindikayiyan  û  dade  we  were destgirtin.  Di  ve  beşe  de  mijaren  temsîla Kurdan  a  siyasî,  azadiya  wan  a  daxuyan  û  rexistine  were  nîqaşkirin. 

Piştî  konferanse  we  danezana  encame were  weşandin. 

Hin  bejekaren  ku  we  beşdare  konferanse bibin  ew  in: 

Seroke  EUTCC  Kariane  Westrheim,  Elçiya  Konseya  Ewrûpa  a  Niyeta  Baş  û  Berdevke  Weqfa  Parastina  Hawire  Bianca  Jagger,  Parlamentera  DEP’e  ya  Kevn  û  Xwediye Xelata  Azadiya  Ramane  a  Sakharov  Leyla Zana,  nivîskar  Yaşar  Kemal  (mesaja  bi  dîmen),  Seroke  Gruba  Çepgir  a  PE’ye  Francis Wurtz,  Serokvezîre  Hevalserok  Endame Grube  Lîberal  ya  PE  Andrew  Duff,  Hevalseroke  DTP’e  Ahmet  Türk,  Serkare  Projeya Mafe  Mirovan  ya  Kurdan  (KHRP)  Kerim  Yıldız,  Berendame  Parlamentera  PE  Songül  Karabulut,  Endame  Hîndekarî  ye  Zanîngeha Teknolojiye  a  Tennesse  Profesör  Michael  M. 


Gunter,  Parezger  Jon  Rud,  Parlamentere  Brîtanya  a  Partiya  Keskan  a  PE  Jean  Lambert, Seroke  Mazlum-Der  Ömer  Faruk  Gergerlioglu,  Parlamentere  PE  Pasqualina  Napoletano,  Parlamentere  PE  Sarah  Ludford,  Seroke Giştî  ya  IHD  Ozturk  Turkdogan,  Serkare Ewrûpa  ya  Di  Dema  Derbasbûna  Navnetewî de  Navenda  Dade  (ICTJ)  Dick  Oosting, Prof.  Dr.  Dirk  Rochtus,  Endama  Konseya Mafe  Mirovan  ya  DYE  Kathryn  Porter,  Endame  Lijneya  Komîsyona  Hemwelaten  Tirkiye  a  YE  Hans  Branscheidt,  Parezgere  Mafe Mirovan  Parezger  Brian  Currin  a  Efrîqayiya Başur,  Seroke  Lijneya  Revebir  a  Projeya Mafe  Kurdan  ya  Mirovî  Mark  Müller,  Asîstana  Yekitiya  Lekolînen  Hiquq  a  Zanîngeha Surry  Dr.  Susan  Breau,  Parlamentera  PE  ya Partiya  Eniya  Netewperest  a  Flaman  ya  Belçîka  Frieda  Brepoels  û  Parlamentera  Brîtanî Hywel  Williams. 


Devrîm  A.  Akçadağ  -  Rojîn  Felat 


Jinbûn  û  Merbûne  Çawa  Dibînin? 


Dema  mirov  di  bin  bandora hehvesta  kevneşop  a  tekiliyen  di  navbera  du  cinsan de  be  û  li  ser  esase  mandelkirine  û înkare  ve  yeke  bigire  dest  -  jixwe ev  li  her  du  aliyan  jî  gelekî  bi  tesîr e-  ev  yek  pirsgireke  zehmetir  dike û  ber  bi  çareseriye  ve  nabe.  Asta we/wî  ya  çand  û  perspektife  kem  e; ya  girîngtir  hewldan  û  tekoşîna we/wî  lawaz  e...  Pirsgirek  bi  ve  nezîkbûne  naye  çareserkirin.  Beriya her  tiştî  ev  te  maneya  xwe  di  ware tegihiştine  de  amade  nekirine.  Mirov  bi  kîjan  tegihiştina  sereke  nezî tekiliya  di  navbera  cinsan  de  bibe? 
Di  tegihiştine  de  tişta  peşî  te  bîra min  ev  e;  ‘bave  min  çawa  nezî  dayika  mi  dibû  yan  jî  dayika  min  çawa nezî  bave  min  dibû,  yan  jî  ev  tekilî li  kolanan,  di  televizyonan  de  bi  çi rengî  te  danîn,  ez  jî  ez  e  wisa  bi- 


kim’.  Aliye ve  ye  dîrokî,  ye azadiye  û şer  heye... 
Ferî  rezefilmen  televizyone, fümen  sînemaye bûye...  Nezîkbûne  ji vir,  ji  malbate  ferbûyî  û  yen bi  xwe  dizane.  Te zanîn  ev  nezîkbûn  çiqasî  bi  nexweşiyan  ketine.  Heta,  gelekî  eşkere  ye ku  ev  nexweşî  ji  aliye  faşîzme  ve  li ser  mirovan  ten  gur  kirin  in  û  nezîkbûnen  ji  serdema  despotîk  mayî  ne. 

Nezîkbûna  me  ya  felsefî  ji  van re  çi  ye?  Mer  jine,  jin  merî  çawa  dibîne?  Hûn  jinbûn  û  merbûne  çawa dibînin?  Der  bare  ve  mijare  de  helwesteke  we  ya  exlaqî  ya  bi  çi  rengî heye?  Hehvesten  mîna,  gelo  gelekî hişk  e,  gelo  gelekî  nerm  e,  gelo  gelekî  durû  ye,  yen  ku  awaye  nezîkbûna  kesan  bi  kesan  re  tînin  ziman, dikevine  kategoriyen  exlaqî.  Jin  li hemberî  mer  ji  bo  ku  bibe  xwedî hehvesteke  exlaqî,  dikeve  rewşen eceb.  Dîsa  mer  jî,  weke  jine  xwediye  gelek  hehvesten  exlaqî  ye. 

Baş  e,  gelo  hehvesta  rast  a  exlaqî  çi  ye?  Rezgirtin  di  çarçoveya  kîjan  pîvanan  de  ye?  Nezîkbûn  dive 


çawa  bibin?  Ji  ber  ku  em  behsa  çareseriya  şoreşger  dikin,  helbet  em  e bipirsin  tekiliya  van  bi  azadiye  re  çi ye?  Hezkirin  di  nava  çarçoveya  kîjan  pîvanan  de  ye  û  tekiliya  we  bi azadiye  re  çiqasî  heye?  Dive  bersiva  van  pirsan  hemûyan  were  dayîn. 

Mijara  jine  yek  ji  mijaren  ku herî  zede  veguheriye  gireka  kor  e. 
Tişta  dixwazim  fer  bibim  ev  e,  gelo dive  em  çiqasî  rewşa  we  ya  heyî  qebûl  bikin,  çiqasî  vekin.  Beguman  di bin  bandora  civake  ya  gelekî  bi  şid de,  girekeke  kesayetiye  ya  ferdî  mijara  ve  mesele  ye...  Hûn  jî  dizanin di  jiyane  de  hûn  zede  bi  tesîr  nînin. 
Hetta  hûn  nikarin  behne  bidin  û bistînin.  Jixwe  newerekî,  tirsonekî û  çaresernekirina  di  kesayetiya  jine de  zede  ye.  Hûn  di  kategoriya  kesen  ‘ne  ji  bo  xwe,  ji  bo  kesen  din  dijîn’  de  ne.  Tişta  hûn  dikin,  li  gorî kesen  din  e.  Li  gorî  daxwaz,  dildarî û  tegihiştinen  desthilatdarî  û  despotîk  yen  civaka  heyî  we  şikl  girti- ye  û  ev  civak  jî  civakek  e  ku  mer  tede  desthilatdar  e.  Berovajiya  ve  ev e;  dema  hûn  nerazî  dibin,  yan  jî  li ber  tiştekî  radibin  û  ji  we  re  te  gotin  ‘ji  male  reviya,  kete  kuç  û  kolanan,  bene  xwe  qetand’  we  deme  jî bi  awayekî  zede  nasnekirin  û  qebûlnekirina  qaîde  û  rezikan  derdikeve  hole.  Dinyayeke  bi  vî  rengî  di navbera  herduyan  de  ase  mayî;  weke  ku  rastî  nebe.  Hehvest  û  rabûn  û rûniştina  gelekan  ji  me  bi  van  du prensîban  te  destnîşankirin.  Ne  bi prensîba  azadiye. 


Dema  em  berçav  behsa  Kurdistane  dikin,  tekiliya  malbat  û  civake û  ya  malbat  û  siyasete  li  dinyaye herî  baş  me  raxist  ber  çavan.  Wekî din  me  rewşa  jine  di  nava  malbate de  gelekî  baş  raxist  ber  çavan.  Diyardeya  jine  çi  ye,  mirov  dive  çawa nezî  we  bibe,  bi  awayekî  tera  xwe zanistî  hatiye  nirxandin.  Malbat  û civak,  û  jin  û  malbat  diyardeyen  civakî  ne.  Le  dema  Kurdistan  li  ber çavan  be,  we  deme  aliyekî  ve  ye  gelekî  girîng  e  siyasî  jî  heye. 

Bala  xwe  bidine,  eğer  min  malbat  ji  hev  dernexista,  ez  tenegihiştama,  bela  xwe  ji  azadiye  vekin, dibû  ku  beriya  ez  bibim  14  salî  di şeren  nava  malbate  de  tek  biçûya  û wenda  bibûma.  Der  bare  ve  mijare de  ji  bo  ku  bibe  mînak  ez  zarokati- ya  xwe  bi  bîra  we  bixim;  hedefen mîna  çiyayan  mezin  datanîn  peşiya min.  Digotin  ‘bila  ev  zarok  mezin bibe,  ji  bo  rûmet  û  anora  malbata me  tole  hilîne,  wisa  bi  sîlehe  li  ser mirovan  deyne’.  Hîna  te  bîra  min; carinan  ji  bo  ku  ez  li  ve  nefikirim, min  digot  ‘ez  naxwazim  mezin  bibim’.  Min  digot  ‘ez  e  çawa  vî  dijminî  bikujim,  heza  min  ji  ku  heye, û  eğer  wisa  be  ez  e  zû  bimirim’.  Ha we  deme  min  dest  bi  siyasetkirine kir.  Dapîra  min  hebû,  digot  ‘çaven vî  yen  benamûsa  ne,  ditirsim  ji  bo malbate  şer  neke’.  Ya  rastî,  nabe  ku ev  yek  weke  ‘ez  zarokekî  bi  aqil bûm’  were  şîrovekirin.  Eğer  ez  weke  ‘zaroke  xas  û  xwerû’  ye  malbata xwe  mezin  bûbame,  ya  rastî  min  e 


nikarîbûya  gava  xwe  bavejim  derveyî  gund.  Hûn  ve  yeke  baş  dizanin ku  zaroken  malbaten  Kurdan  hemû bi  taybetî  bi  vî  awayî  weke  ‘küre xas  û  keça  xas’  a  malbate  ten  mezinkirin  û  ji  ber  ve  yeke  jî  hemû  beriya  mezin  bibin,  dikevin  nava  doze xwîniye,  şeren  malbatan,  mesele- yen  milk  û  eqaran  û  di  dozen  mirîşk û  seyan  de  ku  ji  serî  heta  binî  be mane  û  pûç  in,  tine  dibin,  diçin. 

Ha,  ji  ber  ve  yeke  min  biryar  da ku  ez  e  nekevim  nava  hewldaneke ku  bi  mirina  min  bi  dawî  bibe.  Ez  ji malbate  nerazî  û  bi  hers  bûm.  Bi malbate  re  min  bi  vî  rengî  dest  bi kişandina  qayîşe  kir  û  ve  rewşe paşe  jî  dewam  kir.  Weke  ku  hûn  dizanin  bi  de  û  bave  min  re,  paşe  bi gund  û  civake  re,  bi  mehtingeriya Tirk  re,  bi  dîn  û  felsefeye  re  nakokiyen  min  her  diçû  mezintir  û  zedetir  dibûn.  Taybetmendiyeke  min heye;  ez  xwe  naxapînim.  Dema  ez rasta  nakokiyeke  hatim,  heta  ku  ez gej  bibim  hewl  didim  we  çareser  bikim.  Heta  dawiye  ez  bi  ser  de  diçim,  sere  xwe  gelekî  pe  dieşînim. 
Ez  vebirî  dikarim  encameke  bi  dest bixim.  Fikra  Xwede  hindik  mabû min  bikuje.  Te  bîra  min;  ez  li  ser  vî esasî  ji  bo  çareseriye  nezî  sosyalîzme  bûm.  Hûn  dizanin,  em  he  jî hem  di  ware  teoriye  û  hem  jî  di ware  pratîkî  de  bi  berfirehî  li  ser sosyalîzme  radiwestin.  Ji  bo  azadiya cins  jî  rewş  ev  bû. 

Rebere  KCK 
Abdullah  Öcalan 
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Renate  Van  Der  Zee:  Een journaliste,  een  schrijfster, een  onderzoeker  met  een kennis  van  geschiedenis en  die  zich  bovendien  als 
“Ik  ben  een  feminist”  voorstelt.  Haar aandachtspunt  is  Vrouwen  Rechten. 
Twee  onderwerpen  waar  ze  tegenwoordig  aandacht  voor  besteed  zijn  de  volgende:  de  gruwelijke  moorden  op  vrouwen  die  als  Ere  moord  beschouwd  worden  en  de  zogenaamde  Ensest  relaties. 
Samen  met  haar  dochter  heeft  ze  ons  op een  heel  gastvrije  manier  verwelkomt. 

•  Waarom  houdt  u  zich  graag  bezig met  Vrouwen  Rechten? 

Ik  ben  opgegroeid  in  een  vrijzinnige familie  waarbij  ik  me  goed  voelde  en  die mij  aile  kansen  heeft  toegekend.  Door zo  vrij  te  mogen  leven,  heb  ik  gemerkt dat  ik  de  onderdrukking  van  andere  vrouwen  niet  kon  aanvaarden.  Tijdens mijn  studiejaren  heb  ik  stilaan  gemerkt dat  de  situatie  van  de  vrouwen  in  de  wereld  in  de  realiteit  niet  zo  goed  was,  zoals  men  dat  liet  horen.  Naargelang  de  informatie  die  ik  zamelde,  werd  ik  verbaasd  över  de  waarheid.  Ik  werd  er  stilaan kwaad  van  en  zo  begon  ik  meer  aandacht  te  besteden  aan  de  Vrouwen Rechten.  Wanneer  de  Ere  moord  op vrouwen  ook  in  mijn  vaderland  begon  te verschijnen  werd  mijn  woede  alsmaar groter.  In  2004  heb  ik  een  Koerdische vrouw  leren  kennen  die  langs  illegale wegen  in  mijn  land  was  komen  wonen. 
Ik  heb  een  reportage  gehouden  met  haar.  De  vrouw  was  is  Turkije  verkracht door  plaatselijke  politie  agenten  en  door de  verkrachting  werd  ze  niet  meer  aanvaard  door  haar  familie  en  werd  ze  bovendien  bedreigd  met  de  dood.  Haar  familie  vond  dat  ze  onteerd  waren.  De vrouw  was  op  de  vlucht  voor  de  dood naar  hier  gevlucht.  Dat  was  de  eerste  voorbeeld  die  ik  in  levende  lijve  had  ontmoet.  Ik  was  sterk  önder  de  indruk.  Ik heb  de  situatie  met  mijn  vrienden  besproken.  Mijn  vrienden  die  zagen  hoe verbaasd  ik  was,  vertelden  mij  dat  ik  daar  een  boek  över  kon  schrijven.  Mijn 


Een  Feminist’ 


motivatie  om  boeken  te  schrijven  begon dus  bij  deze  voorval. 

•  Kunt  u  ons  vertellen  wat  uw  boek 

inhoudt? 

De  inhoud  van  mijn  boek  gaat  över moorden  die  ten  ere  worden  gepleegd. 
Het  boek  gaat  als  volgt:  deze  gebeurtenis  gebeurt  niet  alleen  in  Batman  of Mardin  maar  ook  hier.  Turken  zeggen dat  dit  een  Koerdische  probleem  is.  Ne- en,  dit  is  niet  alleen  een  probleem  die bij  Koerden  voorkomt.  Deze  moorden worden  ook  in  Ankara  en  Europa  gepleegd. 

Een  van  mijn  andere  doelen  is  de overheid,  de  politicus,  de  burocraten  en heel  hun  omgeving  er  van  bewust  maken  dat  dat  dit  een  sirieuse  probleem  is. 

Zo  bijvoorbeeld  konden  politie agenten  Zeynep  Boral  haar  klachten  serieus  nemen  en  op  tijd  reageren.  Zij  zou nu  misschien  nog  leven.  Maar  de  doelgroepen  die  ik  net  vermeldde,  zijn  niet bewust  van  de  ernst  van  de  gebeurtenis. 
Daarom  heb  ik  dit  boek  geschreven. 

•  Hoe  beschrijft  u  de  “Eer”? 

Persoonlijk  betekent  Eer  voor  mij, de  man  die  de  vrouw  aanmoedigt,  haar niet  in  de  weg  staat,  haar  kansen  biedt, dat  hij  zijn  overwinning  van  een  vrouw zelfs  accepteert. 

De  redenen  voor  Ere  moorden  op vrouwen:  dit  heeft  te  maken  met  de systeem  die  er  heerst.  De  vrouw  wordt in  de  familie  en  de  maatschappij  niet  op de  juiste  manier  behandeld.  Dit  leidt  op zijn  beurt  tot  grote  problemen. 

•  Zijn  er  hier  momenteel  voldoende 

maatregelen  om  de  vrouwen  in  zulke 

situaties  te  beschermen? 

Voor  Nederland  kan  ik  de  volgende uitspraak  doen:  de  bevoegde  personen hielden  zich  niet  voldoende  bezig  met dit  gebeuren.  Ze  beseften  de  ernst  van de  situatie  niet.  Politie,  onderzoeksrechters  en  dergelijke  instellingen, merken  stilaan  hoe  belangrijk  en  ernstig de  gebeuren  zijn.  Ze  werken  nu  pas  aan het  openen  van  meerdere  “  Vrouwen 


‘Mijn  vvilskracht  krijg  ik  van verenigingen  van  gevluchte  vrouvven 

die  een  strijd  voeren.' 


beschermings  instellingen”.  Er  is  allesinds  een  vooruitgang  in  het  onderzoek naar  dit  gebeuren.  Is  dit  voldoende?  Ne- en.  Dit  bleek  na  de  moord  op  Zeynep Boral.  Ik  kende  Zeynep  niet.  De  moordzaak  heb  ik  in  enkele  zinnen  in  de  krant gelezen.  Er  werd  niet  veel  aandacht besteed  aan  de  gebeurtenis  in  de  media omdat  de  overheid  dit  niet  perse  wou publiceren.  Nederlandse  Ministerie  van Justitie,  verklaarde  dat  die  geen  Ere moord  was.  Ik  was  sterk  önder  de  indruk.  Ik  heb  Zeynep  haar  moeder  kunnen  bereiken  en  heb  een  reportage  genomen  met  haar.  Toen  begreep  ik  dat het  ging  om  een  ere  moord.  De  reportage  werd  gepubliceerd  in  de  krant.  Wanneer  het  nieuws  de  aandacht  van  de  media  kreeg,  moesten  de  bevoegden  zich gaan  verdiepen  in  de  zaak.  De  Ministerie  van  Justitie  moest  accepteren  dat  dit om  een  ere  moord  ging.  Zij  hebben  zich hiervoor  moeten  verontschuldigen. 

Mijn  gepubliceerde  teksten  hadden veel  aandacht  gekregen.  De  commisaris van  de  Amsterdamse  Politien,  zei  me dat  mijn  teksten  zijn  functie  sterk  hadden  beinvloedt.  Een  van  de  vrouwelijke  politie  agenten  die  er  toen  ook  aanwezig  was,  boog  zich  över  en  fluisterde het  volgende  in  mijn  oor:  eigenlijk  heeft  de  commisaris  zelf  schrik  om  de slachteroffer  te  zijn  van  zo  een  moord in  Amsterdam. 

•  Wat  is  volgens  u  de  oplossing  voor dit  probleem? 

Eerst  en  vooral  moet  de  vrouw  bewust  zijn  van  alles.  De  mentaliteit  van de  man  moet  sterk  veranderen,  want uiteindelijk  is  het  de  man  die  dit  allemaal  veroorzaakt.  De  man  moet  dit  beseffen:  Als  jij  je  zus  of  vrouw  vermoordt,  beland  je  zelf  in  de  gevangenis  en is  je  leven  ook  zo  beeindigd. 

Ten  derde,  preventie  voor  veiligheid  moet  sterker  aangestuurd  worden. 
De  bevoegde  personen  moeten  de  situatie  ernstiger  opnemen  en  zich  specialiseren  in  het  domein.  De  belangrijkste is  om  het  onderwerp  ter  zake  te  houden en  er  över  blijven  praten.  Als  een  journaliste,  voel  ik  mezelf  verplicht  om  deze  laatste  uit  te  voeren. 

Mannen  proberen  alles  uit  om  de vrouwen  niet  bewust  te  maken  en  om hen  zo  weinig  mogelijk  in  contact  te brengen  met  andere  vrouwen.  Ze  gaan dit  blijven  doen.  Het  belangrijkste  is, dat  wij  onze  strijd  niet  opgeven  en  verderzetten.  Bijvoorbeeld:  de  mannen  die uit  het  Midden  Oosten  komen,  zeggen: jullie  Europese  vrouwen  worden  geleid door  Amerikanen.  Jullie  zijn  önder  de invloed  van  Amerikanen.  Jullie  begrijpen  deze  onderwerpen  niet. 

Terwijl  Europese  mannen  zeggen: 
Deze  problemen  zijn  ver  van  ons,  wij hebben  er  niets  mee  te  maken. 

Hun  doel  is  om  het  onderwerp  niet ter  zake  te  houden.  Wij  moeten  er  bewust  van  zijn  en  moeten  gelijkaardige ideeen  uitbuiten.  De  situatie  moet  ter zake  blijven.  Er  is  vooruitgang  maar  dit is  niet  voldoende.  Ik  vind  dat  de  Koer¬ 


dische  vrouwen  zich  meer  moeten  inzetten  en  wil  me  hier  meer  över  informeren. 

•  Kunt  u  ons  meer  vertellen  över  uw 

doelen  in  de  toekomst? 

Ik  wil  dat  25  juni  2009  (de  dag  waarop  Zeynep  vermoordt  is)  een  nationale dag  wordt  in  Nederland  ter  herdenking voor  Zeynep  en  aile  vrouwen  die  ter  ere moord  vermoord  zijn.  Ik  ben  hier  heel actief  mee  bezig  en  heb  aile  hulp  van Koerdische  vrouwen  nodig. 

Ik  ben  momenteel  een  boek  aan  het schrijven  över  Inseste-relaties.  In  Nederland  wordt  dit  tegenwoordig  wel  vaker  besproken.  Dit  is  een  onderwerp  die in  vele  landen  als  een  taboe  beschouwd wordt.  Mijn  boek  is  gebaseerd  op  een waargebeurd  verhaal.  Het  gaat  över  een vrouwelijke  politieagente  van  Perzische afkomst,  die  verkracht  wordt  door  haar broer.  Om  deze  taboe  te  laten  verdwijnen,  ga  ik  ook  mijn  persoonlijke  bijdra- ge  doen.  Mijn  wilskracht  krijg  ik  van vrouwen  die  verenigen  en  die  strijden voor  hun  rechten. 
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•  Kunt  u  ons  vertellen  wat  u  zoal graag  doet  in  uw  leven? 

Ik  ben  een  moeder,  ik  heb  een  vriend  maar  wij  wonen  gescheiden,  wat  ik het  leukste  vind  is  dat  mijn  dochter  voetbal  speelt.  Ik  ben  de  keeper  in  de  ploeg  waar  ze  speelt.  Als  ik  jongens  zie  die meisjes  uitbuiten  omdat  zij  voetbal  spelen,  zeg  ik  dat  ze  verkeerd  denken.  Men moet  jongentjes  van  jongsafaan  goed opvoeden  zodat  ze  niet  denken  dat  ze meisjes  altijd  kunnen  verslaan. 

De  reden  waarom  ik  apart  woon  met mijn  vriend  is  dat  ik  meer  tijd  wil  maken  voor  mezelf.  Ik  hecht  veel  aandacht aan  mijn  prive  en  mijn  vrijheid.  Mijn vriend  is  ook  een  voorstander  van  Vrouwen  Rechten.  Ik  wil  ook  iets  zeggen  tegen  mensen  die  me  als  een  strenge  feminist  zien:  ik  kook  heel  graag  voor mijn  vriend.  Ik  geniet  daarvan. 


Vertaald  door:  Saime  Ataç 


Aykırı  Bir  Kadın:  Frida  Kahlo 


4  |  anat  tarihinde  ilk  kez  bir  kadın,  tam 

bir  içtenlikle,  yalın  ve  sakinliği  içinde  acımasız  denebilecek  bir  içtenlikle  yalnızca  kadını  ilgilendiren 
I  "  genel  ve  özel  olguları  dile  getirmiştir.  Çok  yumuşak  ve  zalim  olarak  da  nitelenebilecek  içtenliği,  bazı  şeylerin  kesin  ve  tartışmasız  bir  biçimde  tanıklığını  yapmasını  sağlamıştır;  bunun  için  kendi  doğumunu,  meme  emmesini,  ailesi  içinde  büyümesini  ve  her  türden  korkunç  acılarını,  kesin  olgularla  duyguları  genelleştirip,  onları  kosmogonik  ifadesine  ulaştığı durumlarda  bile  her  zaman  yapmış  olduğu  gibi gerçekçi  kalarak,  derine  inerek  resmetmiştir... 
Frida  Kahlo  Meksika  ressamlarının  en  büyüğüdür.  Geleceğin  dünyası  için  sahip  olduğu  değeri  ölçmek  mümkün  değildir.” 


Bu  sözler  dünyanın  en  ünlü  ressamlarından Meksikalı  Diego  Rivera’nın;  25  yıllık  eşi  Frida Kahlo’nun  sanatına  ilişkin  sözleridir.  Pablo  Picasso  da  Paris’te  açtığı  serginin  ardından,  benzeri  bir  yorum  yapar  Rivera’ya  Kahlo  için:  “Ne sen,  ne  Derain  ne  de  ben,  Frida  Kahlo  gibi  yüzler  çizmeyi  biliyoruz”.  Aynı  sergide  Wassily Kandinsky,  Kahlo’yu  gözyaşları  içinde  kutlar. 

Frida  Kahlo  kimdir?  Bazıları  onu  sürrealist, bazıları  ise  Diego  Rivera’nın  ressam  eşi  olarak tanır.  Kendisini  sürrealist  olarak  değerlendirenlere  “ben  sürrealist  bir  ressam  değilim.  Asla  hayallerimi  resimlemedim.  Yalnızca  kendi  gerçeğimi  resimledim”  der.  Dönemin  entelektüellerinden  Alejandro  Gomez  Arias’da,  onun  Diego ’yla  ilişkisini  şöyle  değerlendirir: 

“Bir  ressam  olarak  Frida,  Diego ’ya  hiçbir şey  borçlu  değildi,  yani  Diego  hiçbir  zaman onun  hocası  olmadı,  asla  bir  resmini  düzeltme¬ di  demek  istiyorum.  Hatta  pek  çok  konuda  tersi  geçerliydi,  çünkü  Frida’nın  onun  üzerinde ahlaksal  ve  sanatsal  olarak  güçlü  bir  otoritesi vardı.” 

Kahlo’nun  resimlerindeki  imgelerin,  duygu yoğunluğunun,  fiziksel  ve  psikolojik  acının  en yalın  açıklaması,  onun  yaşam  öyküsünde  ifadesini  bulur.  Resimlerinin  çoğunda,  nesneleşmiş bedeni  ile  bu  bedene  ait  her  organın  acı-umut dolu  çığlığı  hissedilir.  Bu  çığlık,  beden  ile  duyguların  bütünlüğünü  sağlama  mücadelesinde somutlanır  çoğu  kez.  Acı,  umudu  ve  mücadeleyi  besler. 

Meksika’dan  bir  kadın 

Meksikalı  ressam  Magdalena  Carmen  Frida 


Kahlo  Calderon,  6  Temmuz  1907’de,  Mexico City  yakınlarındaki  Coyoacan’da  doğmuştur. 
Fakat  doğum  tarihini,  Meksika  devriminin  gerçekleştiği  1910  olarak  söylemiş,  yaşamının  modern  Meksika’nın  doğuşuyla  başlamış  olmasını istemiştir.  Bu  ayrıntı,  onun  bağımsız  kimliğinin, sosyal  ve  ahlaki  kalıplara  karşı  koyuşunun,  tutkularıyla  hareket  edişinin,  Amerikanlaşmaya karşı  Meksikahlığım  ve  kültürel  gelenekleri  savunmasının  ipuçlarını  vermektedir. 

Frida’nın  doğumundan  kısa  süre  sonra,  annesi  hastalandı  ve  kızına  süt  veremeyecek  hale geldi.  Bu  yüzden  çocuğu,  bir  süre,  Kızılderili bir  süt  anne  emzirdi.  Bunun  Frida’yı  etkilemiş olamayacağına  inandılar.  Ama  Kahlo,  yıllar  sonra  yaptığı  resimlerde,  süt  annesini,  Meksikalı yönünün  mitik  bir  şekilde  bedenlenmiş  hali olarak  gösterdi.  Hakkında  karmaşık  duygular 


beslediği  annesini  çok  nazik,  canlı  ve  zeki,  ama aynı  zamanda,  hesaplı  ve  fanatik  bir  şekilde dindar  olarak  tanımlamıştır. 

Annesine  pek  düşkün  olmasa  da,  Frida  babasını  çok  seviyordu.  Altı  yaşındayken  geçirdiği  çocuk  felci  sırasında  babasının  dokuz  ay  boyunca  kendisine  baktığını  hiç  unutmamıştır. 
Bu  hastalığın  bir  sonucu  olarak,  Frida’nın  bir bacağı  özürlü  kalmış,  kendisine  “Tahta  Bacak Frida”  denmiştir.  Günlüğünde,  çocukluğunun harika  geçtiğini,  babası  hasta  bir  insan  olsa  da şefkat  ve  çalışkanlığın  mükemmel  bir  simgesi olduğunu,  daha  da  önemlisi,  tüm  sorunlarına anlayışla  yaklaştığını  söylemiştir. 

Kaza 

Kahlo,  Escuela  Nacional  Preparatoria’da  aldığı  eğitimden  sonra  doğa  bilimlerine  yönelmek  istemiştir.  Ama  1925  Eylül’üne  kadar  sanatla  ilgilenmeyi  düşünmediği  halde,  kendini, çizim  yapmak  zorunda  olduğu  bir  stüdyoda  bulmuştur.  Kahlo’nun  bütün  hayatını  derinden  etkileyen  kaza,  17  Eylül  1925’ te,  erkek  arkadaşı Alejandro  Gomez  Arias  ile  birlikte  otobüsle okuldan  dönerken  gerçekleşti.  Bindikleri  otobüs,  bir  tramvayla  çarpışır  ve  çok  sayıda  kişi ölür. 

“Benim  zamanımda  otobüsler  hiç  de  güvenilir  değildi;  henüz  yeni  kullanıma  girmişlerdi ve  pek  rağbet  görüyorlardı.  Tramvaylar  boşalmıştı.  Alejandro  Gomez  Arias’la  otobüse  bindim...  Kısa  bir  zaman  sonra  otobüs  ile  Xochimilo  hattının  treni  çarpıştı.  Tuhaf  bir  çarpışmaydı bu;  şiddetli  değil,  ağır  ve  yavaştı,  herkesi  sarstı. 
Beni  daha  da  çok  sarstı.  Önce  başka  bir  otobüse  binmiştik.  Ama  küçük  şemsiyemi  unuttuğu¬ 


mu  görünce,  aramak  için  indik,  beni  harabe eden  otobüse  böylece  bindik.  Kaza  bir  kavşak¬ ta  oldu...  İnsanın  çarpışmanın  farkına  vardığı, ağladığı  doğru  değil.  Gözümden  bir  tek  damla yaş  akmadı  ve  demir  çubuk,  kılıcın  boğayı  delmesi  gibi  beni  deldi  geçti.” 

Alejandro  Arias  Gomez,  trenin  çelik  çubuklarından  birinin,  Frida’nın  leğen  kemiği  hizasında,  bir  tarafından  girip,  diğer  tarafından  çıktığını  anlatmıştır. 

Ambulans  gelip  de  Frida  hastaneye  götürüldüğünde,  doktorlar,  omurgasının  bel  bölgesinde  üç  noktadan  kırıldığını,  köprücük  kemiği ile  üçüncü  ve  dördüncü  kaburgalarının  da  kırık olduğunu  gördüler.  Sağ  bacağı  on  bir  yerden  kırılmış,  yerinden  oynamış  ve  ezilmişti.  Sol  omzu çıkmış,  leğen  kemiği  de  üç  yerden  kırılmıştı. 
Çelik  çubuk  karnının  sol  tarafından  girip  cinsel 


organından  çıkmıştı.  Doktorlar,  tekrar  yürüyebileceğinden,  hatta  yaşayabileceğinden  bile şüpheliydiler.  Onu  parça  parça  bir  araya  getirmeleri  gerekiyordu.  Doktorlar,  anne  ve  babasını  aradılar,  ama  ikisi  de  gelebilecek  durumda değildi.  Onu  ziyarete  yalnızca  kız  kardeşi  Matilde  ve  okul  arkadaşları  gitti. 

Kızıl  Haç  Hastanesi’nden  tam  bir  ay  sonra, 
17  Ekim’de  ayrıldı.  Taburcu  edilmişti,  ama  aylarca  evden  çıkamayacağı  düşünülüyordu.  Bu aylarda,  sıkıntı  ve  acıdan  kaçmak  için  resim yapmaya  başladı.  Kendisini  görmek  ve  resmini yapmak  için  yanında  bir  ayna  bulunduruyordu. 
1925  yılından  başlayarak,  Frida’nın  hayatı,  korkunç  bir  savaş  ve  omurgası  ile  sağ  bacağında dinmeyen  bir  ağrıyla  geçti.  Ama  çok  acı  çektiği halde  bunu  göstermekten  kaçındı.  Hastayken bile  sürekli  gülümsüyordu. 

5  Aralık  1925’te  şunları  söyler:  “Başıma  gelen  en  iyi  şey,  acı  çekmeye  alışmaya  başlamam.”  Sadece  Frida  değil,  ailesinin  de  bu  duruma  alışması  oldukça  zaman  alır.  Sürekli  alçı korseyle  yatan,  acılar  içinde  haykıran  kızlarının karşısında  çaresizdirler.  Kayınpederinden  fotoğrafçılığı  öğrenen  babası,  uzun  yıllar  fotoğraf çekerek  ailesini  geçindirir.  İşleri  giderek  kötüleşen  babası,  Frida’nın  bakım  masraflarını  daha fazla  kaldıramaz  ve  evde  değerli  olan  her  şey  satılır.  Bir  tek  babasının  tutkuyla  çaldığı  piyanosuna  ve  kitaplara  kıyılamaz.  Aile  ciddi  bir  sıkıntı  içindedir.  Babasının  sara  krizleri  sıklaşır. 

Bir  Pazar  günü  aile  Frida’nın  odasında  toplanır.  Tahtalar  taşınır,  alet  çantası  açılır.  Frida’- ya  yeni  bir  karyola  yapmaya  karar  vermişlerdir. 
O  günün  akşamı  karyola  bitirilir.  Tıpkı  kralların sütunlu  karyolasına  benzer.  Annesi  Matilde, 


sürpriz  yaparak  yatağın  tavanına  da  bir  ayna asar,  Frida  kendini  seyredebilsin  diye.  Frida’- nın  ilk  tepkisi  dehşetlidir.  Parçalanmış  bedeni ve  “kendisi”  ile  karşı  karşıyadır  artık.  Bir  süre sonra  aynanın  altında  yatan  bedenine,  parçalanmış  kimliğine  daha  az  korkarak  bakmaya  ve  aynadaki  Frida’yı  çizmeye  başlar.  Dayanılmaz şiddetteki  ağrılarını  duymamanın  bir  yoludur bu:  “Aslında  pek  önem  vermeksizin,  resim  yapmaya  başladım”  der  sonraki  yıllarda. 

Frida  kaza  yaptığında  19  yaşında;  üçüncü  ve dördüncü  omurga  kemikleri  kırılır,  vücudunda derin  yaralara  yol  açar.  Artık  hayatı  korseler,  hastaneler  ve  doktorlar  arasında  geçiren  Frida;  en sonunda  sağ  bacağını  kaybeder.  Korseler  üzerine  yaptığı  resimler;  “orak-çekiçli  korse”, “Marksizm  Hastaları  İyileştirecek”,  “Stalin’le Otoportre”...  gibi  sayısız  resimleri  bu  katologlar- da  yer  almaz.  Yaşamını  anlamlaştıran  ve  acılarını dindiren  sosyalist  kimliği,  onun  asıl  sanatına  yön veren  bir  kaynaktır.  Onun  bu  derece  resim  sanatına  hükmetmesinin  altında;  yaptıklarından kaygı  duymaması,  kendi  derinliğini  keşfetmesi ve  kendi  kimliğini  devamlı  sorgulamasından  dolayı,  1928  yılında  Meksika  Komünist  Partisi’ne katılır.  “Meksika- AB  D  sınırında  Otoportre”  çalışmasında,  ABD  emperyalizminin  sembolü olan  sanayinin  Amerikan  halkını  zehirlemesi, tehlike  sinyalleri  ve  beton  yığınlarının  altında kalmış  insanları  irdelerken,  Meksika  halkının doğal  çiçekleri,  toprağa  yayılmış  yaşam  aşkları, opera  meydanının  görkemi  ve  Meksika  halkı üzerinde  açan  güneşi  simgeleyen  figürleri  görüyoruz.  İki  halkın  ve  sistemin  kıyaslandığı  çalışmada,  sınırda  Frida  durmaktadır. 

Frida’nın  sağlığı  sık  sık  bozulur.  Dayanılmaz  ağrıları  teklarlar.  Buna  rağmen  bütün  gücüyle  resim  yapar.  Amerika’da,  Fransa’da  sergiler  açar.  Başarıdan  başarıya  imza  atar.  Ama  içindeki  boşluk  duygusundan  kurtulamaz.  Üç  gebeliği  de  düşükle  sonuçlanır.  Bebeğe  yaşam  vererek,  bir  anlamda  bedenindeki  ölümle  yaşam arasındaki  mücadeleden,  yaşamı  doğurmak  ister.  Öylesine  büyük  bir  acı  duyar  ki  bundan, kaza  ile  ilgili  kabusları  tekrarlar. 

Frida,  çocuğu  olmadığı  için,  sürekli  evcil hayvanlar  besliyordu.  Bunlarla  ilgili  iki  portresi vardır:  1941 ’de  yaptığı  “Ben  ve  Papağanlarım” ile  1943’te  yaptığı  “Maymunlarla  Otoportre”. 
1950  yılında,  omurgasından  olduğu  ameliyatlar 
nedeniyle,  yine  dokuz  ay  hastanede  yattı. 
1953’te  ise  Meksika’daki  galerisinde  ilk  kişisel sergisini  açtı.  1954’te  hastalığı  ağırlaştı.  Buna rağmen  Kuzey  Amerika’nın  Guatemala’ya  müdahale  etmesine  karşı  yapılan  gösteriye  katılmıştı.  13  Temmuz  1954’te  akciğerlerindeki  damarların  tıkanması  sonucu  ölmüştür,  ama  günlüğündeki  intihar  düşünceleri,  kendi  hayatına son  vermiş  olabileceği  düşüncesini  de  uyandırmaktadır. 

Hayatı  boyunca  acı  çekmiştir  Kahlo.  Ama buna  rağmen,  hayranlık  uyandıracak  bir  şekilde başı  hep  dik  kalmıştır. 

Kahlo’nun  Sanatı 

Resimlerinde  kanlı  doğum  ve  ölümler,  fetüsler,  cesetler,  vücutlardan  ayrı  organlar  vardı. 
Kahlo’nun  bir  başka  belirgin  özelliği  de,  modern  aşırı  kültürel  eğilimlerin  çalışmalarının  öncülüğünü  yapması,  zamanına  göre  hayli  cesur bir  yaklaşımla  görünen  ve  görünmeyen  arasındaki  değişken  sınır,  olumluya  doğru  bir  ilerle¬ me  için  duyulan  güçlü  çekim,  değişim,  bedenin dış  objelerce  ele  geçirilmesi  ve  beden/zihin, dış/iç  gibi  geleneksel  ayrımların  parçalanması gibi  konuları  işlemesiydi. 

Belki  de  bir  söyleme  göre  (Derrida),  dışarısının,  içeriyi  göstermesine  izin  vermek,  deri  gibi  dış  engelleri  kaldırıp  yaşamın  içini,  dışarıya sergilemek  vardır  Kahlo’nun  eserlerinde.  Acı ile  sevinç  arasında,  umut  ile  umutsuzluk,  yaşam ile  ölüm  arasında  devamlı  bir  akıl  bütünselliği arayan  Frida,  hep  direnci  anlattı  resimlerinde... 
Kendi  yaşadığı  gerçeklikler  üzerinden  Meksika gerçekliğine  değinen  Frida,  “Elbisem  Bu  Askı¬ da  Asılı”  adlı  çalışmasında;  Amerikan  kültürünün  öğelerini  simgeleyerek  hepsini  bir  çöplük gibi  üst  üste  yığdı,  insanlar  üzerindeki  hakim kültürün  saldırı  mekanizmasını  işledi.  Bütün bunlar  göz  önüne  alındığında,  Frida’nın  sadece bir  ressam  değil,  aynı  zaman  toplumsal  gerçekliği  sentezleyen,  eleştiri  gücü  kuvvetli  kimliği göz  ardı  edilemez. 


Derleme:  Haber  Merkezi 
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4Namusa’  Çarpan  Taşlar 

•  • 

Önce  beyaz  bir  elbise  giydirildi.  Sonra  beline  kadar  toprağa  gömüldü.  Başının  ve  bedeninin  yarısı  dışarıda  kalmalıydı.  Eller  yarıya  kadar  toprağa  gömüldü.  Az  sonra  toplumun  “namusu”  temizlenecekti.  Etrafta  meraklı  gözlerle  bekleyen  kalabalıklar...  Herhangi  bir  kalabalık  değil  bu;  “Namuslu”  erkekler  topluluğu...  Biraz  sonra  recm  edilecek  kadın şahsında  “namuslarını”  tazeleyecekler. 

Etrafta  ellerine  topladıkları  taşlarla  bekliyorlar.  Üstelik  taşlar  belli  bir  ebatta  olmalı.  Ne  çok  büyük,  ne  de çok  küçük.  Çünkü  taşlar  bir  fırlatılışta  öldürmemeliydi. 
Azar  azar  ama  acı  vere  vere,  dirhem  dirhem  öldürerek... 
O’nu  doğduğuna  “pişman”  ederek... 

Kalabalık  bekleyişte.  Ortak  yanları  birbirlerinin  aynısı  olmaları.  Sanki  tek  bir  erkek  amip  biçiminde  birçok  erkeğe  bölünmüş  ve  çoğalmış  gibi. 

Bekleyiş  başka  bir  erkeğin  komut  vermesiyle  son buluyor. 

İşte  O  An...  Taşı  en  iyi  kim  fırlatacak?  En  iyi  hangi erkek  şiddetle  vuracak?  En  çok  hangi  erkek  recm  edilen  kadının  yarım  kalmış  bedeninde  derin,  ölümcül  yaralar  açacak?  Ne  de  olsa  fırlatmanın  gücü  “namuslu” olmanın  ölçüsü... 

Her  vuruş  bu  ayinde  bir  zikir  gibi...  Zikir  sallanan kafalarla  birlikte  bir  vuruş  ritmine  dönüşüyor. 

Ve  bir  kadının  ölümünü  izlemek... 

Taşı  fırlatan  her  erkek  recm  edilenin  tecavüzcüsü, tacizcisi,  şiddetçisi...  Bu  nedenle  sert  vuruş  yapacak, rüştü  “namusunu”  ispatlayacak.  Her  atış  kendi  onursuzluğunu  gizlemek  için.  Her  vuruş  kendi  namussuzluğunu  kapatmak  için.  Her  vuruş  adeta  tarihsel  bir  intikam  gibi.  Beş  bin  yıllık  intikam  bitmedi  daha.  Bu  şiddetli  vuruşlar  anlık  değil,  zamansal.  Derin  bir  tarihi  damardan  geliyor.  Bunca  sömürüye,  köleleştirmeye  rağmen  halen  yeterince  yok  edemediğini  düşünüyor  kadını.  Halen  bir  şeyler  var  bu  kadınlarda...  Direnen,  karşı çıkan,  isyan  eden  bir  ruh  ve  duygu. ..Demek  ki  kadın halen  tümden  kazanılmış  değil  onlar  açısından...  Demek  ki  tarihsel  hesaplaşma  daha  yerini  bulmamış...  Bu tarihsel  çelişki  bitirilememiş... 

Bir  kadının  en  sessiz  halinin  bile  bir  isyan,  bir  direniş  olduğunu  biliyorlar.  Her  taş  fırlatıldığında  duyduğu tarifsiz  acıya  rağmen  bağırmayan  kadının  durumu  çileden  çıkarıyor  onları... 

O  kadın,  hepimiz  olan  kadın...  Doğurup  da  kendisine  yabancılaşan  soyuna  bakıyor...  Doğurup  da  kendisine  hükmeden,  canavarlaşan,  sömüren,  şiddet  uygulayan  erkeğe  bakıyor.  Edinilmiş  rollerin  ona  nasıl  da  taş olarak  geri  döndüğüne  bakıyor...  Belki  de  tam  çözemediği  erkekliği  işte  o  an  dehşetle  çözüyor...  Nemenem bir  şeyle  karşı  karşıya  olduğunu  o  an  anlıyor.  İşte  O AN.  Erkeklik  tam  da  bu  dediği  an...  Komple  çıplak  haliyle  erkeklik  bu  olsa  gerek...  Ona  tecavüz  eden,  şiddet uygulayan,  taciz  eden  ve  sonra  da  “namus”  adına  taşa tutan  erkeklik... 

Her  taş  ona  gerçekliğin  bir  yönü  olarak  çarpmakta. 
Her  taş  erkeklik  sisteminin  acımasız,  katledici  kimliğinin  bir  parçası  olarak  kanatmakta.  Beyaz  olan  kana  bulanmakta.  Günahlı  olan  sistem  ve  erkeklik  kendi  günahını  toprağa  gömülmüş  bir  kadında  “temizlemekte”. 
Tarihsel  günahın  bedelini  taşlara  tutulan  bir  kadın ödemekte... 

Hınç  dolu  atışlar  bundandır.  Her  taş  attığında  rahatlamayan  ve  daha  fazlasını  isteyen  erkeklik,  günahlarını  bir  süreliğine  askıya  almakta.  Kendini  kandırmak¬ ta.  Kendisine  hayat  veren  ağacı  kesmekte,  çirkinleşmekte,  insanlıktan  çıkmakta...  Kadına  ihanet  etmek¬ te... 

Ruhunu  kanatan  acılar  bedensel  acıda  bittiği  vakit, en  son  yuvalarından  fırlamış  gibi  duran  erkek  topluluğunun  gözleri  onda  takılı  kaldı. 


Günümüze  Ulaşan 

Mezopotamya  da  bulunan  kadın  figürlerin  elinde  arbane bulunur.  Mitolojide  melekler  enstrümanı  olarak  tanımlanır  arp; 

sesi  çok  rahatlatıcı,  dinlendiricidir. 


Yaşamın  acılarına  karşı  direnci arttırır  müzik.  Halkların  tarihlerini  müzikle  dillendirerek günümüze  ulaştırdığına  tanık oluruz.  Söz,  müzik  derken  aletlerin  önemine  vurgu  yaparız.  Bu  amaçla kaybolmadan  gelişerek  günümüze  kadar ulaşan  arbane  ve  arp  gibi  çalgı  aletlerini araştırmak  istedik.  İşte  bazıları: 

Arbane 

Yaklaşık  5  bin  yıl  öncesine,  Sümer  ve Hititlere  dayanan  bir  gelenektir  arbane. 
Bir  çeşit  tef  olan  ve  Kürdistan’da  ‘arbane’ olarak  adlandırılan  enstrüman,  insanlık  tarihinin  en  eski  müzik  aletlerinden  biridir. 
Sade  ve  basit,  ancak  çok  etkileyici  bir  enstrümandır.  Sümerlerden  Hititlere  kadar en  eski  Mezopotamya  ve  Anadolu  uygarlıklarında  bu  enstrümanın  kullanıldığı  görülüyor.  Sümer  ve  Hitit  fresklerinde,  toplu  halde  arbane  çalınan  figürler  bulunur. 
Yine  kadın  figürlerin  elinde  arbanenin  bulunması  çarpıcıdır.  İran’da  yapılan  araştırmalarda  Kermanşah’ta  bulunan  bir  kaya¬ nın  üzerinde  “def  dermane  dila  ye”  yazar. 
Çok  eski  tarihi  ve  halen  yörede  az  sayıda da  olsa  çalan  kişiler  olmakla  birlikte,  bugün  yeni  yeni  geliştirilen  Kürt  kültürüne dayalı  çalışmalarda  arbane  çalan  müzik grupları  oluşturulmaktadır. 


Derviş  Formu 

Kürdistan  halklar  kültürü  içerisinde  arbanenin  kaybolmaması  için;  Siirt,  Şırnak,  Mardin, 
Batman  ve  Diyarbakır’da  araştırmalar  yapılmaktadır. 
Yapılan  araştırmalarda,  arbane  ile  ilgili  olarak,  bilinen dervişlik  formundan  farklı  bir  derviş formuna  Taşlanmaktadır.  Kürdistan‘da  derviş  denilen  ancak  bilinen  dervişlik  kavramından  farklı bir  formu  yaşayan  kişilerle  karşılaşılmaktadır.  Bunlar  biraz  gezgin,  biraz  tasavvuf müziğiyle  ilgili,  ancak  müzik  ve  anlatımlarında  mitolojik  konulardan  da  beslenen kişilerdir.  Konularını  da  lirik  bir  dille  anlatan  bu  kişiler  arbaneyi  çok  iyi  kullanıyor. 
Bunların  arbane  kullanımında  çok  ilginç ritmlere  rastlanmaktadır.  Aslında,  arbane- de  eski  insanların  sosyal  ilişkilerinin,  gündelik  uğraşlarının  müziğe  aktarılmasının ilk  formları  gizlidir.  Tarihteki  ilk  müzik aletlerinden  birisi  olduğu  kuşkusuzdur. 
Ayrıca  bu  enstrüman  şekil  olarak  hububat temizliğinde  kullanılan  küçük  eleklere  de benziyor.  Ritm  olarak  da  eleme  işiyle  uğraşan  insanların  çalışma  ritmini  andırıyor. 
Bu  yüzden  Arbane’nin  ekonomik  bir  araçtan  müzik  aletine  dönüştürüldüğü  de  düşünülebilirin 

Arbane  Yapımı  ve  Çalımı 

Arbanenin  kasnak  kısmı  için  kullanılan  ve  en  güzel  arbanenin  yapıldığı  ağaçlar dut  ve  cevizdir.  Arbanenin  çalınan  kısmı deriden  yapılıyor.  Hayvan  derisi  elde  edildikten  sonra  24  saat  tuzlu  suda  bekletiliyor,  temizlenip  güneşin  önünde  kurutuluyor.  Hayvan  kesimine  dayanan  bu  yapım biçimine  karşı  deriye  yakın  farklı  bir  mad¬ 


denin  arbane  yapımında  kullanılmaya  başlandığı  görülmektedir.  Arbane  çalmayı  öğrenmek  istiyorsanız,  bir  arbane  ustası  ile birlikte  en  az  bir  yıl,  her  gün  üç  saat  düzenli  çalışmanız  gerekiyor. 

Çalgıların  kraliçesi;  Arp 

İnsanlık  tarihiyle  neredeyse  paralel gelişen  arpın  esin  kaynağının  avlanmak  olduğu  söylenegelir.  Avcının  yayından  fırlayan  okla  birlikte  çıkan  sesin  büyüsüne  kapılan  insan,  o  eğik  biçimin  içerisine  birden çok  tel  yerleştirme  yoluyla  farklı  sesler  elde  etmiştir.  Zaman  içerisinde  biçimin  kapanarak  sağlam  bir  üçgen  yapı  oluşturduğuna  Azteklerde  Mezopotamya’da,  Afrika’da,  Çin’de  tüm  eski  tarihlerde  tanık olunur.  Gittikçe  güçlenen  bu  yapının  içine  en  eski  zamanlardan  bugüne  çoğunlukla  hayvan  bağırsaklardan  elde  edilen  teller gerilmiştir.  Ancak  bu  büyüyen  yapı  enstrümanın  doğayla  bütünlüğünü  engellememiş,  en  eski  edebiyat  örneklerinden günümüze  kalan  tasvirlerde  yer  alan  sesi¬ nin  su  berraklığındaki  özelliğini  bütünüy¬ le  korumuştur.  Arpın  bu  huzur  veren  büyüleyici  sesi,  doğanın  bağrından  kopmuş, modern  teknolojinin  katkılarını  da  içine alarak  değişmeyen  heykelimsi  görselliğiy¬ le  hem  bir  halk  çalgısı,  hem  de  konser  salonlarında  aranılan  bir  enstrüman  olarak günümüze  kadar  gelmiştir. 

Ortadoğu  toprakları  üzerinde  18.  yy.’a kadar  varlığını  “çeng”  adı  altında  sürdürmüş  olan  çalgının  değişik  versiyonları  birçok  minyatürde  görülür.  Arplar  birbirlerinden  bağımsız  olarak  farklı  kültürlerin  ve coğrafyaların  içinde  geliştiklerinden  dolayı  biçimleri,  ebatları  ve  tınıları  bakımından  büyük  çeşitlilik  gösterirler.  Mitolojide melekler  enstrümanı  olarak  tanımlanır arp;  sesi  çok  rahatlatıcı,  dinlendiricidir. 
Arp  için  çalgıların  kraliçesi  tanımı  da  kullanılır. 


Haber  Merkezi 


- • - 

Yunan  Iç  Savaşında 

Direnen  Kadınlar 


YUNAN  İÇ  SAVAŞINDA 
DİRENEN  KADINLAR 


Elem  Fourtouni 


Faşist  devletin  resmi  tarihinde  Yunanlı  devrimcilerin,  sosyalistlerin  direnişi  “terörizm”,  “haydutluk”  vb.  olarak  nitelendirilir.  Yunan  direnişinin önemli  bir  kesimi  kadınlardan  oluşmasına  rağmen  direnen  Yunanlı  kadınlardan  ise hiç  bahsedilmez.  Eserin  yazarı  Eleri  Fourtouni  tüm bunları  gözönüne  alarak,  direnen  kadınların  Yunan  tarihinde  oynadıkları  rolü  açığa çıkarmak  ve  onların  tarih  içerisinde  gerçek  yerlerini  almasını  sağlamak  için  birinci  elden  direnişin  içinde  olanların günlüklerini  toplamayı  ve onu  dünya  kamuoyuna  duyurmayı  amaç  edinmiştir.  İşte  “Yunan  İç  Savaşında  Direnen  kadınlar”  bu  şekilde  yazılarak  ortaya  çıkmıştır. 

Faşizme  karşı  direnen, savaşan  kahraman  Yunanlı 


kadınlar  tüm  direnenler  gibi  insanlığa  nasıl  direnileceğini  öğretiyor,  yol  gösteriyor. 
Onlar  yaşadıklarını  olduğu  gibi  anlatmışlar.  Direniş,  yaşayanlardan  daha  iyi  anlatılabilir  mi?  İşte  Toula  Mara: 

“İlk  kez  bizim  yaşımızdaki  kızlar kendilerini  önemli,  yeterli,  vazgeçilmez hissetti.  Gündüzleri  Latince  ve  matematik  sınavları  için  çalışan  ya  da  evde  annelerimize  yardım  eden  öğrenciler  ve  kız çocuklarıydık  hala.  Fakat  geceleri  caddeler  bize  aitti.  Özgür  basının  sürmesini sağladık.  Uzak  mahallelerin  çoğunun  duvarlarını  direniş  sloganlarıyla  doldurduk. 
Ve  uyduruk  hoparlörler  sayesinde  sesimiz,  insanları  teslim  olmamaya,  yılmama- ya,  örgütlenmeye  ve  direnmeye,  kaderlerini  kendi  ellerine  almaya  çağırarak  bütün  şehirde  çınlıyordu.  Kahvelere  şimşek gibi  girip  çıkıyor,  el  ilanlarımızı  dağıtıyorduk.” 

Günlükler  “hayır”  deme  cüretini  göstermiş  olan  kadınların  kaleminden  çıkmıştır.  Öğretici,  ders  çıkarıcı  yanlarıyla dolu,  Eleni  Fourtouni  imzalı  bir  eser; “Yunan  İç  Savaşında  Direnen  Kadınlar”. 


Bir  varmış,  bir  yokmuş.  Bol  bol  süt içenlerin  kentinde  bir  sütçüyle  eşeği  yaşarmış.  Sütçü,  çıkarını  iyi  bilen,  çalışkan,  gayretli  ve  kurnaz  bir adammış.  Sabahları  gün  ağarmadan uyanır,  gider  eşeğini  uyandırır,  neşeli  türküler¬ le  onu  hazırlarmış : 

Güneş  şimdi  doğmadan 
Dostum  benim,  gel  uyan! 

Kazanır  daima  çalışan 
Dostum  benim,  gel  uyan! 

Uykusunu  bir  türlü  alamayan  eşeğin  gönlünü  almak  için  çeşitli  komiklikler  yapar,  ona şeker  verir,  sağrısını  sıvazlamış.  Eşek  isteksiz isteksiz  bir  iki  anınmış.  Ancak  karnı  bir  güzel doyduktan  sonra  keyfi  yerine  gelirmiş.  O  da başlarmış  sahibiyle  birlikte  türkü  söylemeye  : Sabah  erken  kalkmalı 
İşimize  bakmalı 
Öğlen  vakti  olmadan 
Şu  sütleri  satmalı 

Öyle  bir  gayretlenirmiş  ki  eşekçik,  sütüne yüklenen  süt  güğümlerinin  bile  ağırlığını  duymaz  olurmuş.  İki  çalışkan  arkadaş,  horozlar kukkuriku  diye  bağırmadan,  bebekler  ınga  ınga  diye  ağlamadan  yola  çıkarlar,  evlere  süt  dağıtırlarmış. 

“SüüütL.Sütçüüü!” 

Eşek  de  sahibinden  geri  kalır  mı?  Başlarmış  bağırmaya : 

“AL.Aaaaiii!” 

Böylece  sahibiyle  beraber  süt  satarmış eşekçik.  Sahibinin  cepleri  para  ile  doldukça öyle  sevinirmiş  ki...  Her  akşam  yatarken;  “Yarın  olsa  da  işe  çıksak,  sahibimin  cepleri  yine parayla  dolsa!”  diye  güzel  güzel  düşünürmüş. 
Boğaz  tokluğuna  çalışmaktan,  sahibini  mutlu kılmaktan  başka  bir  şey  akıl  etmezmiş  zavallıcık. 

Derken  zengin  olmuş,  adamlar  tutmuş  sütçü.  Sütçülüğü  bırakmış.  Eşek  bu  duruma  üzülmüş  ama  elden  ne  gelir?  Katlanmış  çaresiz. 
Asık  suratlı  bir  adamla  satışa  çıkarken  isteksiz isteksiz  yürür,  eski  günlerini  içinden  acı  acı anarmış. 

“Hey  gidi  günler  hey,  ne  mutluyduk  o günlerde!  Cepte  ağırlığımızca  paramız,  altın yaldızlı  koltuğumuz  yoktu  ama  neşemiz,  dost¬ 


luğumuz  vardı.Birbirimize  sevgimiz  vardı. 
Türkülerimiz  vardı.  Yarınları  bekleyişimiz  vardı.  Canım,  her  şeyimiz  vardı  işte! 

Zengin  oldukça  gülmesini  unutan  asıl  sahibi  artık  ne  kendisini  arar,  ne  de  hal  hatır  sorar olmuş.  Bu  vefasızlık  iyi  yürekli  eşeğe  pek  dokunmuş.  Öyle  ki,  gün  geçtikçe  sararıp  solmaya başlamış.  İnsan,  o  sıkıntılı  günlerin  sadık  arkadaşını,  dert  ortağını,  türkü  arkadaşını  unutur mu?  Bir  türlü  kabullenemiyormuş  bunu... 

Derken,  sıskalıktan  kaburgaları  birbirine geçer  olmuş  hayvancığın.  Değil  sabahtan  akşama  kadar  dolaşmak,  ayağını  bile  kımıldatamaz olmuş.  Ama  asık  suratlı  adam,  eşek  kırılıp  döküldükçe,  acıma  dilendikçe  basarmış  tekmeyi, ‘sen  misin  tembellik  eden’  diye. 

Aman  zaman  bilmeyene  hal  anlatmak  ne mümkün?.. 

İki  gözü  iki  çeşme,  öksürüp  aksırarak,  derdini  anlatamadan  bir  köşeye  çekilirmiş  kara yazgılı  hayvan. 

Asık  suratlı  adam  dayaklar  yetmezmiş  gibi tutmuş  eşeği  sahibine  şikayet  etmiş. 

“Aman  efendim,  ne  uyuz  hayvan  bu?  Üstelik  her  gün  hasta.  Naz  ediyor  ama  kime?  Böy- 


leleri  her  zaman zarar  verir  sahibine.  Bana  kalırsa,  çalışmayana  ekmek  olmamalı.  Satalım, başımızdan  atalım,  gitsin!” 

Parasına  para  katmaktan başka  bir  şey düşünmeyen sahibi,  adamını dinledikten sonra  iri  iri  açılmış  gözleri : 

“Ne  demek?”  demiş. 
“Benim  evimde para  kazanmadan  yan  gelip yatmak,  ha?  Olmaz  öyle  şey! 
İşine  gelmiyor¬ sa,  defolsun! 

Zavallı  hasta  eşek  pencerenin  altında  sahibinin  bu  sözlerini  duyunca  yüreğine  inecekmiş nerdeyse. 

“Yok,  vallahi  kalmam  burda!  Bu  kadar  vefasızlık  sığmaz  benim  mantığıma.”  demiş  kendi  kendine,  üzerinden  güğümleri  atıp  ormana doğru  kaçmış... 

Eşek  gözyaşları  içinde  söylene  söylene  yürürken,  yolda  ufacık  bir  torbayı  bile  taşıyamayan  ihtiyar  bir  çiftçiye  rastlamış.  Hani,  insanlara  bir  daha  yanaşmayacağına  söz  vermiş  ama, yufka  yüreği  dayanamamış  yine.  Kendi  hastalığını,  halsizliğini  unutup  seslenmiş : 

“Çiftçi  baba,  istersen  torbanı  yükle  sırtıma. 
Sana  yardım  edebilirim  belki.”  Çiftçi  o  kadar sevinmiş  ki,  hayvanın  boynuna  sarılmış,  torbayı  sırtına  atmış. 

“Eşek  kardeş,  sağolasın!  Ama  sen  de  ne kadar  zayıfsın.  Besbelli,  hastasın.  Ama  yine  de ben,  senden  daha  hasta  ve  dermansızım.” 

İki  bitkin  yolcu  konuşa  konuşa  bir  kulübe¬ ye  gelmişler.  İhtiyar  sırtından  torbayı  indirirken  eşeğe  teşekkür  etmiş:  “Buyur”  demiş. 


“Biraz  dinlen.  Belki  gideceğin  yol  uzundur.” 

Eşek  üzüntüyle  kafasını  sallamış : “Gideceğim  yer  yok  ki!” 

“Eşin,  dostun?” 

“Yok  dedim  ya!” 

Başlamış  başından  geçenleri  birer  birer  anlatmaya. 

Kafasını  uzun  uzun  kaşımış  sevimli  ihtiyarcık  :  “Doğrusu  sevgili  eşek,”  demiş.  “Hikayen pek  acıklı.  Naparsın,  dünyanın  hali  bu!  Sen  de fazla  duygulusun.  Belli.  Bir  dostun  seni  terk  etti  diye  bu  dünyayı  terk  etmeye  değer  mi?  Gel, burada  kal.  Yemeğime  ortak  ol.  Kıt  kanaat  geçinir  gideriz.  Üstelik,  biz  arkadaş  değerini  biliriz.” 

Pek  sevinmiş  eşekçik.  Yüreğine  su  serpilmiş.  Mutlulukla  ihtiyarın  evine  yerleşmiş.  Neşeli  günler  yaşamaya  başlamışlar.  Günler  ayları,  aylar  yılları  kovalamış. 

Bir  gün  kentteki  zengin  sütçünün  varlığını kaybettiği,  yorgan  döşek  hasta  düştüğü  haberi ortalığa  yayılmış.  İhtiyar  :  “Sana  ettiğini  buldu!”  demiş  eşeğe.  Ama  eşeğin  yüreği  acıyla burkulmuş.  Eski  sahibine  kimsenin  bakmadığını,  pek  zavallı  bir  durumda  son  günlerini  saydığını  öğrenmiş. 

“Ne  de  olsa  eski  dost,  gidip  helallaşayım. 
Bir  yararım  dokunur  mu  sorayım”  demiş. 

Yola  düşmüş.  Ölüm  döşeğinde  bulmuş  eski  sahibini.  Sahibi  önce  tanıyamamış.  Ama, dikkatli  bakınca  sevinçle  boynuna  atılmış : 

“Gel,  benim  eski  dostum!”  demiş.  “Şu  zavallı  sahibini  bağışla.  Anladım  ki  dostluk  parayla  ölçülmemek.  Doğrusu,  sen  iyi  ders  ver¬ din  bana.  Yalvarırım,  sana  yaptıklarım  için  beni  bağışla!”  demiş  ve  ruhunu  teslim  etmiş. 

İnce  duygulu  eşek,  sahibinin  başında  uzun süre  ağlamış.  Son  görevlerini  de  yerine  getirdikten  sonra  çiftçinin  yanına  dönmüş.  İhtiyar çiftçi  onu  sevgiyle  karşılamış  ve  demiş  ki : 

“Sevgili  dostum,  hoş  geldin!..  Doğrusu soyluluğun  gözlerimi  yaşartıyor.  Başkası  olsaydı  gitmezdi.  Böyle  hiçbir  karşılık  beklemeden sevmek  ve  yardımcı  olmak  ne  güzel!  Artık  bu güzel  huyunu  öğrendim  ya,  malım  mülküm, varım  yoğum  şenindir.  Var,  bildiğin  gibi  yaşa. 
Şunu  unutma  sakın;  senin  gibi  olanlar  bir  gün mutlaka  kavuşur  hak  ettiğine! 


Yumurta  Kolisinden  Tırtıl  Yapımı  I  Bilmediklerimiz 


Evinizdeki  kullandığınız  yumurta  paketlerini  çöpe  yapıştırıp  istediğiniz  biçimi  verebilirsiniz.  Yumurta atmayarak  değerlendirebilirsiniz.  Bir  parçasını  şekilde  kolileri  boyayın  ve  kenarlarına  ip  yapıştırın.  Pipo olduğu  gibi  kestikten  sonra  üzerine  pamuk  parçalarını  temizleyici  ile  anteni  yapın  ve  gözlerini  yapıştırın. 


•  Fareler  Kusamaz. 

•  Zürafalar  yüzemez. 

•  Yılanlar  duyamaz. 

•  Karıncalar  uyuyamaz. 

•  Kirpiler  suda  batmaz. 

•  Kutup  ayıları  solaktır. 

•  Sineklerin  5  tane  gözü  vardır. 

•  Zürafanın  ses  telleri  yoktur. 

•  Yunuslar  bir  gözlü  açık  uyurlar. 

•  Develerin  3  tane  kaşı  vardır. 

•  Bir  sineğin  hızı  saatte  8  km.dir. 

•  Zürafanın  dili  35  cm.  kadardır. 

•  Istakozların  kanı  mavi  renktedir. 

•  Kelebekler  ayaklarıyla  tat  alırlar. 

•  Fil  zıplayamayan  tek  memelidir. 

•  Sığırların  4  tane  midesi  vardır. 

•  Kangurular  geri-geri  yürüyemezler. 

•  Kediler  şeker  tadını  ayırt  edemezler. 

•  Fare,  bir  deveden  bile  daha  uzun  süre  susuz  kalabilir. 


Bilmece 


1-  Daldan  dala,  kırmızı  pala. 

2-  Yarım  kaşık,  duvara  yapışık. 

3-  On  ay  yatar,  iki  ay  kalkar;  feneri  yakar,  etrafa 

bakar.  nznA^oS-oı 

SOIBİBÜ  -5 

4-  Dağdan  gelir,  taştan  gelir,  bir  kükremiş  arslan  gelir.  JEUOp 

5-  Sıra  sıra  odalar,  birbirini  kovalar.  bAiu  -4 

6-  Sarı  sarı  içinde,  sarı  zarfın  içinde,  on  iki  birlik  jb^buoü  -9 

kardeş,  birbirinin  içinde. 

7-  Az  gitti,  uz  gitti,  dere  tepe  düz  gitti,  altı  ay  bir  güz  ıŞ9ooq§9iB  -ç 

gitti;  uyanınca  hep  bitti.  qBjm[  -3 

8-  Kutuplara  giden  zenci  ne  olur?  dBouıs 

9-  Yer  altında  civcivli  tavuk  JBjdBAs^ 


10-  Mavi  atlas,  arşın  yetmez,  makas  kesmez,  terzi  biçmez. 


Şubat  2009 
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Karanlıkta  yola  çıkar  Nemrut’a  gidecek  yolcular.  Hiç  bir  teknolojinin  ulaşmadığı  Nemrut  zirvesi¬ ne  insanlar  yürüyerek  ulaşır.  Zirveye  ulaşmak  için  adeta  güneşle yarışırcasına  bir  çaba  harcanır.  Bu  yarış  güneşe  galip  gelmek  için  değil,  onun  büyüleyici doğuşunu  görebilme  telaşıdır.  Sanki  dünyanın  doğuşundan  değil  de  gizlendiği  dağın  altından  çıkıyormuş  hissiyatını  veren  manzarayı  Nemrut’taki  tanrı  heykelleri  binlerce  yıldır izliyor  ve  insanı  şaşkınlık  içinde  bırakan  heykelleri  görebilmek  için  her  yıl  yüz  binden fazla  insan  bir  günlük  de  olsa  buna  tanıklık etmeye  koşar.  Yazın  en  sıcak  günlerinde  bile insanı  soğuktan  titreten  zirveye  hayatta  hiç değilse  bir  kez,  gün  doğumu  ile  gün  batımı- nın  doyumsuz  seyrinin  tadını  çıkarmaya  giderler. 

Bu  muhteşem  yer  Adıyaman'ın  Kahta  ilçesindedir.  Ankar  Dağları  yakınında  2150 
metre  yüksekliğinde  olan  Nemrut  Dağı  dünyanın  sekizinci  harikasıdır.  Nemrut  Dağı  ve çevresindeki  Komagene  Uygarlığı  eserleriyle birlikte  Kuzey  Kürdistan’ın  önemli  bir  parkıdır.  Dev  heykeller,  Tümülüs,  Arsemeia  (Eski  Kale),  Yeni  Kale,  Karakuş  Tepesi  ve  Cendere  Köprüsü  Milli  Park  sınırları  içerisindedir.  Tepesinde  küçük  kırma  taşların  yığılmasıyla  oluşturulmuş  konik  bir  tümülüsün  bulunduğu,  10  metreyi  bulan  heykelleri  ve  metrelerce  uzunluktaki  kitabeleriyle  bu muhteşem  yer,  1987’de  UNESKO  tarafından dünya  kültür  mirası  olarak  ilan  edilir. 

Nemrut'un  hikayesi,  antik  çağın  küçük ama  güçlü  uygarlığı  olan  Kommagene  Krallığına  dayanır.  Kürtçe’de  topluluk  anlamına gelen  kom,  yine  Yunanca’da  koma-gene, genler  topluluğu  anlamına  gelir.  Komagene Uygarlığı  ismini  Komagene  adındaki  tanrıçadan  almıştır.  Komagene  tanrılar  panteonundaki  tek  tanrıçadır.  Yazıtlarda  Argande  olarak adlandırılır.  Bu  tanrıça  Persler’in  Toprak Tanrıçası  Anahita’yla,  Yunan  Tanrıçası  Hera ile  eş  tutulur. 

İnsanlığın  ortak  mirası 

Toros  Dağlarındaki  çeşitli  yolların  birleştiği  noktada  bulunan  Komagene  Krallığı,  Suriye’nin  kuzeyi,  Hatay,  Pınarbaşı,  Kuzey  Toroslar  ve  doğuda  Fırat  Nehri' nin  çevrelediği verimli  topraklarda  yer  alır.  Komagene  Uygarlığı  Grek  ve  Pers  uygarlıklarının  inanç, kültür  ve  geleneklerinin  bütünleştirildiği,  bir nevi  Doğu-Batı  sentezinin  uyarlandığı  bir  uygarlık  olmuştur.  Bu  uygarlık  M. 0. 109  yılında baba  tarafı  Pers  Krallarından  krallar  kralı  olarak  anılan  Darius’la  ,  anne  tarafı  Makedonya hükümdarı  büyük  İskender  ile  akraba  olan bir  prensin  oğlu  Mithradates  Kallinikos  tarafından  Asurlular  Devletinden  ayrılarak  ba¬ 


ğımsızlığını  ilan  etmiştir.  Farklı  topluluklardan  meydana  gelen,  inanç  ve  kültürlerden oluşmuştur.  Kral  Mithrades  herkesin  barış  ve huzur  içinde  yaşayabileceğine  inanarak,  insanların  tüm  inançlarını  yaşayabilmesi  için  ülkenin  dört  bir  yanma  farklı  inançların  tapınaklarını  yaptırmıştır. 

200  yıllık  hükümranlık 

l.Mithradetes  tarafından  ilan  edilen  Komagene  Krallığı  1.  Antiochos’un  egemen  olduğu  dönemde  daha  bir  önem  kazanmıştır. 
Kral  Antichos’un  amacı,  Batıkların  (yani  Yunanlıların)  dini  ile  Doğuluların  (Persler'in) dinini  birleştirerek  yeni  bir  dünya  dini  yaratmaktır.  Nemrut  Dağı’nı  da  bu  dinin  merkezi yapacak  ve  bu  dinin  buradan  tüm  dünyaya yayılmasını  sağlayacaktır.  Kendisi  de  bu  sayede  dünyaya  hükmedecek  ve  ölümsüzlüğe kavuşacaktır.  Heykellerin  başında  yeryüzünün  gücünü  temsil  eden  aslan  ve  gökyüzünün  gücünü  temsil  eden,  tanrıların  habercisi olarak  sembolize  edilen  kartal  heykeli  vardır. 
Devamındaysa  1.  Antiochos  (Theos),  Fortuna  (Komagene-Tanrıça-Theicye),  Zeus  (Oromasdes),  Apollo  (Mithras-Helios-Hermes), Herakles  (Ares-Artagnes)  bulunmaktadır. 
Kutsal  alanda  yer  alan  tanrılardan  herbiri  doğu-batı  tanrılarını  temsil  etmektedir.  Bu  nedenle  heykellerin  isimleri  Yunanca  ve  Persçe olarak  yazılmıştır.  Heykellerin  bir  kısmının yüzü  doğuya ,  bir  kısmının  yüzü  ise  batıya  bakacak  şekilde  çevrilidir.  Tanrı  heykellerinin yanında  Kral  Antiochos,  Darius,  Büyük  İskender  gibi  Pers  ve  Yunan  atalarını  simgeleyen  stel-ler  (tas  levhalar)  vardır.  Kabartmaların  birinde  de  dünyanın  en  eski  horoskopu (yıldız  haritası)  olarak  bilinen  aslan  kabartmasının  boynunda  bir  hilal,  gövdesinde  19,  üstünde  de  3  yıldız  bulunmaktadır.  Bu  3  büyük yıldızın  Mars,  Merkür,  Jüpiter  olduğu  yazıtlardan  anlaşılmaktadır.  Bu  gezegenlerin  dizilişini  kimi  araştırmacılar  MÖ.  14  Temmuz 
109  gününe  ,  kimi  araştırmacılar  7  Temmuz 
62  gününe  dayandırır.  Zira  bunlardan  ilki 
Kral  Mithridates'in  taç  giydigi  güne  ,  İkincisi ise  Nemrut  Dağı’nın  anıtının  kuruluş  gününe  denk  gelir.  Tüm  bunların  yanısıra,  Nemrut'ta  doğuya  ve  batıya  ait  yapılanmalardan olan  sunaklar,  ateş  tapınakları,  tümülüsler (tas  kaya  ve  toprağın  üst  üste  yığılmasıyla oluşturulan  mezarlar),  çeşitli  tapmaklar  bulunmaktadır.  M.Ö.  1.  yy’da  Adıyaman,  Antep ve  Maraş’ı  kapsayan  yerde  bağımsızlığını  ilan eden  Komagene  Uygarlığı,  M.S.72  yılında Romalılar  tarafından  yıkıldı.  Günümüze  kadar  ancak  bu  kalıntılar  varlığını  sürdürdü. 

Antik  çağa  ait  olan  bu  yer  günümüzden yaklaşık  yüzyıl  önce  keşfedilmiştir.  Kari  Sester  adındaki  Alman  kadın  mühendis  tarafından  ilk  olarak  kazı  çalışmaları  yapılmıştır. 
Gördüklerinden  etkilenen  Alman  mühendis, 


Nemrut  Dağı’nın  tüm  gizeminin  açığa  çıkarılmasına  vesile  olmuştur.  Amerikalı  kadın  arkeolog  olan  Theresa  Goel  ise  hayatının  son elli  yılını  Kahta  ve  Samsat’ta  arkeolojik  kazılar  yaparak  geçirmiştir  Nemrut  aşığı  olan  ve yöre  halkı  tarafından  çok  sevilen  Theresa’ya “Neden  evlenmiyorsunuz?”  denildiğinde; ‘Ben  zaten  Antiochos’la  evliyim’  diyormuş. 
Ölümünden  sonra  ‘Küllerimi  Nemrut’a  serpin’  diyen  Theresa’nın  vasiyetini  kardeşi  yerine  getirmiştir. 


Nemrut’ta  neler  oluyor? 

Dünyanın  8.  Harikası  Nemrut  Dağı  bugün,  2  bin  yıldır  tahrip  edilmediği  kadar  bir tahribi  yaşıyor.  2001  yılından  bu  yana  restorasyon  çalışmalarının  yapıldığı  Nemrut’ta amaç,  sadece  ve  sadece  Nemrut  Dağı’nda bulunan  mezar  odasındaki  hâzineye  ulaşmaktır.  Bugüne  kadar  yapılan  restorasyonlar birer  soygun  ve  katliamdan  ibaret  olmaktadır.  Komagene  Kralı  Antochos’un  kutsal  hieratasyonu,  uzman  kişiler  yerine  rüyacılara teslim  edilmektedir.  Çok  hassas  olan  sit  alanında  vinçlerle,  matkaplarla  delinmeyen  yer kalmamıştır.  Kurtarma  adı  altında  yapılan  çalışmaların  tümünün  sadece  bir  soygun  çalışmasından  ibaret  olduğunu  çevreciler  dile  getirmektedirler. 

Amaç,  mezar  odasına  ulaşmak  ve  Nemrut'u  kurtarma  sloganları  atarak  sponsorlar aracılığıyla  rant  elde  etmek.  Çünkü  bilimsel nitelikli  bir  çalışma  yapılmadan  sırf  bir  defineci  mantığıyla  yaklaşılmaktadır.  Restorasyon  ve  koruma  sözleri  bir  göz  boyamadan 


ibarettir.  Kanuni’nin,  Fatih’in  türbelerinden, Atatürk’ün  Anıtkabir’inden  kat  be  kat  özel konumda  olan  Nemrut’a  gösterilen  bu  yaklaşımdan  vicdan  taşıyan  bütün  insanların  kaygılar  taşıması  gerekmektedir.  Yapılan  bu  müdahaleler  Nemrut’un  orijinalitesini  bozduğu gibi,  tarihi  dokuya  da  zarar  vermektedir.  Açılan  ihalelerle  sırf  ticaret  sahası  haline  getirilmektedir. 

‘Çağdaşlığın,  modernliğin  zirvesindeyiz’ diye  adlandırdığımız  günümüzde  sistem, başka  dinlere,  başka  kültürlere,  uluslara  tahammül  gösteremezken  ve  bu  farklılıklardan  dolayı  oluk  oluk  kan  akarken,  ilkel  olarak  tanımladıkları  dini  ve  kültürel  kimliklerin  özgür  olarak  yaşandığı  geçmişlerini  ise hor  görüp  vahşi  olarak  yansıtırlar.  Ama  gerçeklik  bunun  tam  tersi  olduğunu  göstermektedir.  Geçmiş  döneme  ait  bulgular  ortaya  çıkarıldıkça  geçmişteki  uygarlıkların  günümüz uygarlık  seviyesinden  kat  be  kat  daha  barışçıl  bir  dünya  içerisinde  yaşadıkları  görülecektir. 

İlk  doğal  toplum  uygarlığının  Dicle-Fırat arasında  kalan  Doğu  Toroslarda  doğduğu  bilinmektedir.  Fırat-Dicle  arasındaki  bereketli topraklar,  ilk  icatların  bulunduğu  yerlerdir. 
Komagene  uygarlığının  yaşandığı  yerlerin  tarihi  geçmişi  bu  derece  köklüdür.  Ancak  ne hikmetse  ilk  uygarlık  yerleşim  alanları  olan Fırat-Dicle  kenarları  barajlar  altında  bırakılıyor.  Komagene  uygarlığına  ait  önemli  merkezlerden  olan  Zeugma  kalıntıları,  değerli mozaikler  herkesin  gözü  önünde  boğulmaya terk  edildi.  Bu  GAP  Projesinin  bir  parçası olarak  yapıldı.  Sözüm  ona  proje,  bölgenin kalkındırılması,  işgücünün  artırılması,  sosyal gelişimi  sağlayacak  projelerin  gerçekleştirilmesi,  sanayinin  geliştirilmesi,  eğitim  kurulularının  açılması  olarak  Adnan  Menderes  döneminden  Erdoğan  Hükümetine  kadar  tüm iktidarlar  tarafından  Kürdistan  halklarına  ısıtılıp ısıtılıp  sunulan  projelerdi. 
Bu  vaatlerin  gerçekleştirilmemesi  bir  yana,  var olan  değerler  de  yapılan barajlarla  sular  altına  gömüldü.  Kürdistan’da  onca  verimli  arazi  heba  edildi,  yerleşim  yerleri  boşaltılıp  insanlar  Türkiye metropollerinde  işsizliğe terk  edildi.  Ekolojik  dengenin  bozulmasından kaynaklı  iklim  değişikliğinin  etkisiyle  hayvanların  yaşamı  tehdit  altında. 

Doğru  yaklaşım 

İnsanlığın  ortak  mirası  olan  Nemrut’a  bu  yaklaşım,  90  yıldır  Kürtlerin dilini,  kültürünü,  tarihini yok  sayma  politikalarının bir  devamıdır.  Her  ne  kadar  inkar  yoluyla  sonuç alsa  bile  tarihi  kalıntıların gerçekliği  açığa  çıkaracağını  bilmektedir.  Bu korkuyladır  ki  açığa  çıkarılmayı  bekleyen  arkeolojik  kalıntıları  alelacele  ‘kalkındırma projeleri’  adı  altında  yaptığı  barajlarla  sular altında  bırakarak  yok  etmektedir.  Nitekim bir  çok  uygarlığa  ev  sahipliği  yapmış  ve  kalıntıları  günyüzüne  çıkarılmış  Hasankeyf  de bu  projelerin  hedefi  durumundadır.  Bu  projeler  bugün  tarihi  katletme  projelerine  dönüştürülmüştür. 

Komagene  Uygarlığı,  yeryüzünde  barış imparatorluğu  olarak  anılan  bir  uygarlık.  Komagene  2000  yıl  buralarda  hüküm  sürmüş, Perslerle  Helenlerin  sınırı,  Doğu  ve  Batı  sentezi  ama  hepsinden  önemlisi  barış  içerisinde yaşama  kültürüne  sahip  olması.  Bizim  üzerinde  oturduğumuz  tarihi  ve  kültürel  mirasa yaklaşım  biçimimizdeki  ironiyi  görmemiz gerekiyor  artık.  Dünyada  başka  Nemrut  yok. 
2000  yıllık  Kommagene  Medeniyeti  eserleri¬ 
nin  dünyada  eşi  benzeri  de  yok.  Tarihimize sahip  çıkalım. 


Asmin  Derya 


y 


Zona  Hastalığı 


dogatedavi.net 


Zona  hastalığına  virüsler  sebep  olur, deride  sinirsel  ağrılı  kabarcıklar  oluşur.  Bu  hastalığa  sebep  olan  virüse varcella-zoster-virüsü  denir  ve  bu çocuklarda  su  çiçeğine  sebep  olan virüstür.  Yıllarca  sinir  hücrelerinde  saklandıktan  sonra  çıkarak  zona  hastalığına  sebep  olur. 
Zona  hastalığı  genelikle  yaşlılarda  görülür.  Zona  hastalığına  karşı  tedbir  almak  mümkün  değildir.  Zira  bu  virüs  yaşam  boyunca  vücutta  kalır.  Zona  hastalığı  her  yaştan  insanda  gömmesi¬ ne  rağmen  daha  çok  immün  zafiyeti,  kanser  ve AIDS  hastalarında  görülür.  Bu  hastalarında  ortak  yanı  immün  zafiyetidir. 

Zona  hastalığının  sebepleri: 

Zona  hastalığına  sebep  olan  varicella-zoster-virüsü  su  çiçeğine  de  neden  olur  ve  bağışıklık  sistemi  (immün  sistemi)  buna  karşı  antikor üretir.  Virüs,  sinir  sisteminin  kökü  olan  omurilik  kanalına  yerleşir  ve  orada  yıllarca  bekler. 
Antikorlar  bu  virüsü  kontrol  altında  tutar.  Ne zaman  ki  immün  sistemi  çok  zayıflarsa  virüs tekrar  harekete  geçer  (reaktifleşir). 

Zona  hastalığı  nasıl  oluşur? 

1-)  Virüs  çocuk  çağında  (3-10  yaşları  arası ) ilk  enfeksiyonda  su  çiçeğine  yakalanır  ve  virüsler  sinir  sisteminin  köküne  yerleşerek  orada bekler. 

2-)  Virüsün  reaktifleşmesi  (yeniden  harekete  geçmesi)  ile  sinir  köklerinden  çıkar  ve  sinirin  en  uç  noktasından  en  üst  deriye  gelir. 


3- )  Zona  hastalığının  ortaya  çıkması  immün sisteminin  AIDS  ve  kanser  gibi  hastalıklar  nedeniyle  zayıflamasından  dolayı  ortaya  çıkar.  Bu hastalıklar  sırasında  kulanılan  kemoterapi  mantarların  ve  virüslerin  yayılmasını  hızlandırır. 

4- )  Zona  hastalığı,  nadiren  çok  ağır  grip, stres  veya  benzeri  etkenlerden  dolayıda  ortaya çıkabilir. 

Zona  hastalığının  belitileri: 

1- )  Reaktifleşen  herpes-zoster-virüsü  böğürde  daha  çok  görülür  ve  nadiren  de  sağ  veya sol  kalça  ve  sağ  veya  sol  omuzda  görülür. 

2- )  2-3  gün  süren  ağrıdan  sonra  kırmızımsı  tipik  kabarcıklar oluşur  ve  bu  su  çiçeğine  benzer, fakat  onun  gibi  vücudun  her  tarafında  deği,  belli  bir  bölgesinde görülür. 

3- )  Üç  gün  sonra  kabarcıklar en  yaygın  halini  alır.  Bundan  sonra  kabarcıklar  patlayarak  kabuk bağlamaya  başlar  ve  2-3  hafta sonra  iyileşir. 

4- )  Bu  kabarcıklar  ortaya  çıkarken  ateş  yükselebilir  ve  bazı hallerde  lenf  bezleri  şişebilir. 

5- )  Çok  nadiren  zona  hastalığı  geçtikten  haftalar  hatta  aylar sonra  sinirlerde  ağrılar  görülür.  Buna  postzosterik  nevralji  (zona  sonu  sinirsel  ağrı)  denir. 

Zona  hastalığına  yakalananlar  ne  yapmalı: 

1- )  Zona  hastalığına  yakalanaların  başka  insanlarla  kontakta  bulunmamaları  gerekir. 

2- )  Zonaya  yakalananların  mutlaka  doktora  gitmeleri  ve  uygun  tedavi  metotları  kulanmaları  gerekir. 

3- )  Hastalık  süresince  hastanın  dinlenmesi gerekir,  böylece  vücudun  immün  sistemi  güçlenir  ve  hastalıkla  daha  kolay  mücadele  edilir. 

4- )  Zonaya  yakalanaların  ellerini  yüz  ve 


gözlerine  sürmemeleri  gerekir.  Aksi  halde  virüs yüz  ve  gözde  tahribata  sebep  olur. 

Zonanın  teşhisi: 

Doktorun  hastaya  soracağı  hastalığın  hikayesi  ile  ilgili  bilgiler  teşhis  için  yeterlidir.  Zona çok  belirgin  ve  farklı  bir  hastalıktır,  çünkü  kabarcıklar  vücudun  sadece  belli  bölgesinde  görülür.  Açık  ve  belirgin  olan  Zona  belirtilerine (semptom)  rağmen  şüpheli  bir  durum  varsa  o zaman  kabarcıklardan  alınan  bir  parça  mikroskopla  incelenir  (sitoloji)  ve  kan  testi  yapılabilir. 
Böylece  herhangi  bir  şüpheye  gerek  kalmaz. 


Zonanın  tedavisi: 

Herpese  karşı  kulandan  acicilovirin  veya valaciclovir  amapülü  damardan  vurulur  veya brivudin  hapı  alınır  ve  kabarcıklar  üzerine  kaşıntıyı  önlemek  için  puder  (toz)  serpilir.  Bu  hap ve  ampüller  virüstatik,  yani  virüslere  karşı  etkilidirler,  fakat  hiçbir  zaman  virüsleri  yokedemezler.  Bu  nedenle  bu  hastalığın  asıl  ortaya  çıkış  sebebi  olarak  bilinen  immün  zafiyeti  ortadan  kaldırmak  gerekir.  Gökçek  İksiri,  Gökçek Tonik,  ZYE  immün  sistemini  güçlendirir  ve vücudumuz  bakteri,  virüs  ve  mantarlara  karşı daha  etkili  bir  mücadele  sürdürülür.  Gökçek 


İksiri  etkilidir,  çünkü  virüsün  saklandığı  curufu eriterek  yok  eder.  Böylece  açıkta  kalan  virüsü bağışıklık  sitemi  yok  eder.  Hastalık  geçene  kadar  beslenmeye  dikkat  edilmelidir.  Sindirim sistemi  ağır  hayvansal  besinlerle  yorulursa  bağışıklık  sistemi  de  güçsüz  kalır.  Bu  nedenle  beslenmek  önemlidir. 

Bağırsak  florası  ve  kılcal  kan  dolaşımı  sağlıklı  yaşayabilmek  için  çok  önemlidir.  Çünkü vitamin,  mineral,  aminoasit,  enzim,  glikoz,  vb, besleyici  maddenin  hazırlanması,  hücrelere ulaşması  ve  mikroplarla  mücadele  eden  makrofaj,  T  ve  B-  Hücreleri  gibi  savunma  mekanizmalarının  hücre  aralarında  dolaşması  buna  bağlıdır.  Gökçek  İksir  ile  tedavi  olmak  mümkündür.  Tabii  doğru  beslenirseniz,  tedavi  süreci  de o  oranda  kısalır.  Gökçek  İksiri  vücudu  cüruflardan  arıtır,  iltihaplı  hastalıkları  iyileştirir  ve  bağışıklık  sistemini  güçlendirir.  Gökçek  Tonik  mi- de-bağırsak  rahatsızlıkları,  deri  hastalıkları  ve her  türlü  alerjiye  karşı  etkilidir. 

Asla  peynir  yememeli,  çünkü  asidoza  ve  iltihaplanmaya  sebep  olur.  Siyah  çay,  kahve  ve kola  içilmemeli,  çünkü  bağırsakları  kurutur  ve vitamin,  mineral  ve  aminoasitlerin  alimim  (absorbesini)  önler.  Alkol  ve  sigaranın  zararları  belli  kanser,  damarların  yağlanması  vb,  artı  uzun süre  bira  içilirse  cinsel  iktidarsızlık  ve  hatta  kısırlığa  sebep  olmaktadır.  Sucuk,  salam,  sosis  gibi  et  mamullerine  5-6  ay  ara  vermek  gerekir (sade  temiz  et  az  yenilebilir),  çünkü  asidoza  sebep  olmaktadır.  Bu  da  birçok  hastalığın  ana kaynağıdır.  Akşam  yemeği  yerine  yoğurt,  mey¬ ve  veya  salata  yenilebilir  veya  sebze  çorbası  içilebilir.  Hayvansal  besinler,  patates,  tahıl  (beyaz pirinç),  bakliyat  ve  hamurlu  yiyecekler,  özellikle  de  tatlılar  akşam  yenirse  tam  sindirilmez  ve zamanla  problemlere  sebep  olur.  Beyaz  pirinç, patates,  hamurlu  yiyecekler,  tatlı  yiyecek  ve içecekler  ne  kadar  tüketilirse,  o  kadar  yağ  oluşur.  Çünkü  nişasta  glikoza  (şekere)  dönüşür, şeker  de  yağa  dönüşerek  vücutta  depolanır.  Şeker  ve  antibiyotikler  bağırsak  mantarları  çoğaltır,  mantarlar  ise  her  türlü  hastalığı  tetikler. 
Tatlı  deyince  akla  baklava,  çikolata,  dondurma vs  gelir,  kavun,  karpuz  ve  üzüm  de  tatlıdır  ve bunlar  da  mantarı  tetikler,  çünkü  aşırı  şeker içeriler. 
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Bebeklerde  Görülen 
Egzema  ile  Nasıl  Başedilir? 

Aşırı  antibiyotik  ve  temizleyici  kullanımı  çocukların bağışıklık  sistemini  tembelleştirip  güçsüzleştiriyor. 


Son  yirmi  yılda  bebek  ve  küçük  çocuklarda  dört  kat  daha  sık  görülmeye  başlayan  çocuk  egzeması,  aileleri  endişelendiren  bir  rahatsızlık.  Narin  cilde  sahip bebekler  ve  küçük  çocuklar,  cilt  rahatsızlıklarına  karşı  daha  korumasız. 

Eskiden  her  yirmi  çocuktan  birinde  görülen  egzema,  artık  her  beş  veya  altı  çocuktan  birinde  görülüyor.  Doktorlar  çocuk  egzemasındaki  bu  artışı,  batılı  yaşam  biçimi  ile ilişkilendiriyor.  En  çok  kabul  gören  hipotezler,  modern  yaşamın  getirisi  olan  hava  kirliliği,  koruyucu  katkı  maddeleri  ve  polen  mutasyonu  üzerine.  Sert  deterjan  ve  sabun  kullanımının  da  egzemayı  tetiklediği  savunuluyor.  Bir  diğer  güçlü  hipotez  ise,  hijyen  kültürü  ile  alakalı.  Egzema  ve  grip  gibi  bazı 


hastalıkların  çok  çocuklu  ailelerde  daha  nadir  görülmesi üzerine  1989  yılında  geliştirilen  bu  hipoteze  göre,  aşırı  antibiyotik  ve  temizleyici  kullanımı  çocukların  bağışıklık  sistemini  tembelleştirip  güçsüzleştiriyor. 

Doktorlar  aynı  zamanda, piyasada  çok  fazla  bulunan 
“doğal”  bakım  malzemelerinden  de  şikayetçi.  “Bir  şeyin doğal  olması,  onun  sağlıklı  ve faydalı  olduğu  anlamına  gelmez.  Örneğin,  doğada  zehirli sarmaşık  gibi  bitkiler  de  var”  diyen  dermatolog  Dr.  Elaine  Siegfried,  ailelere  güzel  kokulu  ve  paketli,  “doğal”  olduğu  iddia  edilen temizleyici,  nemlendirici  gibi  ürünlere  çok güvenmemesini  önerdi  ve  çocuklar  için  en iyi  cilt  bakımının  hala  günlük  duş  ve  vazelin kullanımı  olduğunu  sözlerine  ekledi.  Bu  tip ürünler  ille  de  egzemaya  sebep  olmasa  bile, hastalığı  artırıyor  ve  diğer  bölgelere  sıçramasına  sebep  oluyor. 

Son  olarak,  uzmanlar  bebeklerde  görülen  egzemanın  henüz  tamamiyle  tedavi  edilemediğini  ve  mevcut  tedavi  yöntemlerinden  her  birinin  ise  farklı  ve  değişken  neticeler  doğurduğunu  söylerek,  dikkatli  olunması  gerektiğini  belirtti. 


I  Öne 

•  Çileklerinizi  ıslak  bir  muslin  kumaşa sarıp  birkaç  kere  hızla  sallarsanız,  çileklere bulaşan  kum  ve  toprakların  muslin  kumaşa yapıştıklarını  görürsünüz. 

•  Gravyer  peynirinin  kurumaması  için,  daha evvel  tuzlu  suya  batırılmış,  nemli  bir  beze  sararak  muhafaza  ediniz. 

•  Ekmek  içi  ile  hazırlanmış  sandviçleri,  üst üste  koyarak,  nemli  ve  iyice  sıkılmış  bir  peçeteye  sararsanız,  uzun  zaman  taze  olarak  muhafaza  edebilirsiniz. 

•  Süte  biraz  karbonat  atarsanız  hem  çabuk bozulmaz  hem  de  kolay  hazmedilir. 

•  Kuş  üzümlerini  ayıklamak  için,  onları  bir 


avuç  unla  ovuşturunuz  ve  kalın  delikli  bir  süzgece  atınız,  un  ile  beraber  çöpler  de  düşer. 

•  Balığı  seçerken  son  derece  dikkatli olmalıyız.  Gözleri  pırıl  pırıl  parlak,  solungaçları ise  pembe  ya  da  kırmızı  renkte  olmalıdır. 

•  Buzdolabınız  bozuldu,  ya  da  artık  boş  yer yok.  Temiz  bir  kovayı  musluk  suyu  ile  doldurun.  İçine  bir  çorba  kaşığı  sofra  tuzu  atın.  Şişeleri daldırın.  Yeterince  soğuyacaktır. 

•  Et  suyunu  dolaba  kaldırmadan  önce  çabuk soğutmak  için,  kemik  kazanını  bir  evyeye  oturtun,  kazanın  çevresine  soğuk  su  tutarak  et  suyunu  soğutun. 

•  Değersiz  olarak  gördüğünüz  limon  kabuklarını  güneşli  bir  yere  koyup  kurutursanız,  özellikle  isli  ve  yağlı  mutfak  eşyalarınızı  ovarken şaşırtıcı  sonuçlar  alabilirsiniz. 


Yemek  tarifleri 


Kereviz  (Ege  usulü) 


Malzemeler 

1  kilo  kereviz  (yapraklı) 

5  orta  boy  domates 

1  demet  taze  soğan  1/2  çay  bardağı  zeytinyağı 

1  çay  kaşığı  tuz 

1/4  çay  kaşığı  karbiber 

1  çay  bardağı  içme  suyu 


Yapılışı: 

Kerevizlerin  yapraklarını  ayıklayıp  bol su  işe  yıkayın,  kerevizlerin  beyaz  kısımlarını  soyun  ve  istediğiniz  büyüklükte  doğrayın.  Soğanları  soyup  yıkayın.  Domateslerin  kabuklarını  soyup  ince  ince  doğrayın. 
Kerevizleri,  yapraklarını,  yeşil  yerleri  ile birlikte  taze  soğanları,  domatesleri,  yağı, tuzu,  karabiberi  ve  suyu  bir  tencereye  koyun.  Çok  kısık  ateşte  kaynadıktan  sonra 
10  dakika  daha  pişirin. 

Afiyet  olsun. 


Şubat  2009 


Şubat  2009 
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Xale  Mihyeddin 


•> 


ın 


Güvercinleri 


Sevgili  Şûjin  Xanimseverler! 

ir  Newayajin  okuyucumuzun 

B  şahsıma  hitaben  yazdığı  bir mektubu  yorum  katmadan  sizlerle  paylaşmak  isterim.  Okuyucum  şöyle  başlıyor: 

“Sevgili  Şujin  Xanım.  Uzun  zamandır yazılarınızı  zevkle  okuyorum.  Ve  ben  de bazı  düşüncelerimi  paylaşmak  istedim.  Ne hakkında  mı? 


tnesajdan b^a  ç-Kar-p 

Kaiar.na 

n,2  eCeK' 

5\et mezsel 


Ivan  Pavlov  var...  Duymuşsunuzdur. 

Kimdir  derseniz...  Yani  bir  psikolog  ve insanlığa  yararlı  hizmet  yaptığı  kabul  edilmektedir. 

Eksik  olmasın.. 

Yanlış  değilsem  ya  ortaokul  son  ya  da lise  bir  falandı  Pavlov  ile  tanışalı...  Tabii sadece  Pavlov  ile  tanışamıyoruz.  Aynı  zamanda  onun  kadar  ünlü  olan  “köpeği”  ile de  tanışıyoruz.. 

Zavallı  köpek. . . 

Amma  velakin  benim  kafama  takılan şeyler  var...  Şöyle  ki: 

İnsanlık  tarihinde  sayısız  deney  falan filan  var...  Kimisi  tadından  yenmez,  kimisi akıldan  çıkmaz,  kimisi  de  ortalığı  karıştırır... 


Pavlov’unki  de  karışıktır...  Şartlı  refleksi  arayan  ve  üzerinde  çalışan  biri  için  süper  olay. 

Ama  şartlı  reflekslerin  şartlanmış  quzulqurt  hali  ile  uğraşmayan  diğerleri  için gerçekte  ne  anlam  ifade  ediyor  olabilir ki?.. 

Ortada  bir  kere  haksızlık  var...  Pavlov tarihe  geçti.  Üstelik  psikoloji  tarihine... 
Ama  köpekten  neden  haber  yok?  Kimdir, nedir?..  Onun  şöhreti  neden  yok? 

Bu  deney bugün  olsaydı ne  olurdu  sizce? 
Büyük  ihtimalle ona  hemen  bir dizi  çekerdi  beyaz  perdedeki dostlar  veya  Hoolyvoodlu  dostlar... 

“Lassie”  diye bir  köpek  vardı...  Hatırladınız mı?  Ya  da  hiç filmini  izlediniz mi?  Öyle  olmuştu  ki  artık  Arnold  Sivastanegezer  gibi  izbandot  adamlar  yetmedi,  artık kahraman  köpekler  falan  devri  başladı... 

Sonra  ekşin  seansında  K-9  gibi  karizmatik  adlarla  köpek  kahramanlar  geldi... 

Oysa  Tarkan  filmler  serisindeki  “atıılll kurtt”  isimli  köpeğin  hiç  mi  hiç  başrolü  olmadı.  . . 

Zavallım  köpek! 

Tarkan  mühim  değil,  mühim  olan  köpeği...  Bunu  burada  not  ettim.. 

Pavlova  geri  dönecek  olursam... 

Şiddetle  onu  ve  bu  camiayı  kınıyorum.  . .  Nasıl  vicdandır  bu?  Pavlov  köpeği delirtip  bırakmış  ama  kimseden  çıt  yok... 

Tam  tersine  “bravoo..bravoo!..  yürü  be pavlov”  diye  gaz  verilip  deneyi  övülü¬ 


yor.  . . 

Bir  Allahın  kulu  “edî  bes  e”  demez mi?.. 

Pavlov  köpeği  aç  bırakıyor...  Sonra  zil falan  çalıyor,  tekrar  eti  gösteriyor  falan... 
Şimdi  kendinizi  onun  yerine  koyun... 

Vallahi  o  zavallı  köpek  şartlı  martlı  refleks  değil.  Deli  edildiği  için  yapıyor...  Yani  psikolojisi  alt  üst  olmuş  köpeğin...  Ne derse  yapar  tabii... 

Çevrecileri  kınıyorum  bu  vesileyle... 

Neden  Pavlov’un  yaptıklarına  ses  çıkartıp  manevi  tazminat  açmıyorlar?  Olmaz böyle... 

Sirklerde  aslan,  at,  ejderha,  wehş,  kaplumbağa  vs  .  haa  bire  delirtip  insanlara  sunuyorlar.  . .  Neden  onlara  da  bir  isim  veril¬ 


miyor? 

Mesela  John’un  leoparı...  Husametti- nin  kurbağası  ...filan  u  bevan... 

Geçen  gün  bizim  pencerenin  önüne ekmek  attım.  Ve  biraz  sonra  bir  güvercin geldi...  Biraz  daha  ilgi  gösterince  elimle  aldım  onu...  Benden  korkmadı  artık.. 

Şimdi  benim  de  bir  deneyim  var. . .  Adı Xale  Mihyeddin’in  güvercini. . .  İtirazı  olan? 
Hem  benimkinde  acı  yok.  Dram  yok.  Sevgi  var,  saygı  var.  Hayvanları  ezmeyelimmm.  Onların  da  duygularının  olabileceğini  unutmayalım...  Sizce  haklı  olan  kim Şûjin  Xanım?  Ben  mi,  Pavlov  mu? 

Selam  ve  sevgilerimle... 

Size  hayran  bir  okuyucunuz, 

Muhyeddin 


I - Şubat  1999  komplo  sürecinde  KGK  Önderliğine  Sayın Öcalan’ın  Yunanistan’da  kalmasına  izin  vermeyerek  komploya  önayak  olan  Yunanistan  başbakanı  /  Yunan  abecesinde bir  harf,  2-  Radyum’un  simgesi  /  aile  ve  devlet  idaresinde  annenin  veya  anne  soyundan gelen  en  yaşlı  kadının  hakim  olduğu  toplum  düzeni,  3-  akla  ve  bilmeye  değil  de iradeye  üstünlük  tanıyan,  ruhsal  olayların ve  bilgi  sürecinin  temelinde  iradeyi  gören bilim  dışı  öğreti,  4-  Eskimoların  kendilerine  verdiği  ad  /  1971 ’den  beri  yıllık  olarak düzenlenen  Dünya  Ekonomik  Forumuna ev  sahipliği  yapan  İsviçre’nin  bir  kasabası, 

5-  (tersi)  mitolojide  yazı  ve  edebiyattan sorumlu  Yunan  Tanrıçası  /  Birleşmiş  Milletler  Çevre  Programının  kısaltması  /  huy, karakter,  6-  büyük  kardeş,  ağabey  /  Bir  şeyi  hatırlamak  için  yazılan  kısa  yazı  /  Kürtçe’de  sel,  7-  Yelkenleri  rüzgara  göre  ayarlama  /  azgın,  hırçın,  8-  net,  duru  /  otlatmak,  9-  yakılmak  için  kesilmiş,  parçalanmış  ağaç  /  astarlık  bir  kumaş  türü  /  olağandan  daha  hacimli,  10-  (tersi)  genellikle  kıldan  dokunan  büyük  çuval  /  bir  hayvan, 

II-  eski  Mezopotamya  halklarının  gök  tanrısı  /  coğrafık  bir oluşum  /  ‘hayır’  anlamında  kullanılan  bir  söz,  12-  ekolojide, bir  canlının  varlığını  sürdürebildiği  yaşama  ortamının  en  küçük  birimi  /  Van’ın  bir  ilçesi 


1-  KGK  Önderliği  üzerindeki  tecrit  ve  baskıyı  protesto  etmek  için  bedenini  ateşe  veren  Leyla  Wali  Haşan  adlı  özgürlük  şehidinin  kod  adı  2-  söylenen  sözün  tersini  kastederek  kişiyle  veya  olayla alay  etmeye  dayalı  / 
Kürtçe’de  ‘bereket’,  3- eski  dilde  bilgiçlik  taslayan,  4-  Portekiz  dilinde 
‘merhaba’  /  tırpana  balığı,  5-  kuşbaşından  daha küçük  et  parçalarının  soğan,  biber,  maydanoz, domates  vb.  ile  bir  sac üzerinde  pişirilmesi  sonunda  hazırlanan  kebap türü  /  Hıristiyanlıkta  bir sembol,  6-  ‘international’ın  kısaltması  /  Yunan mitolojisinde  kanun  koruyucusu  /  Rusça’da 
‘evet’,  7-  bir  kadın  ismi  / bütünsel,  8-  (tersi)  parça,  kısım  /  gizli,  saklı,  9- (tersi)  dini  bir  sözü  sürekli  tekrarlama  /  bir  çoğul  eki,  10-  ısıveren,  11-  yırtıcı  bir sürüngen  /  sancağı,  yelkeni  veya  sereni  direkten  aşağı  alma, 12-  bir  renk  /  nebat  /  bir  sayı. 


Didlnana 


Selma  Koçiva 


Dayımın  Atölyesi-II- 


Karşı  tarafta  ’Bayiri’  dedikleri  tepe  görünüyordu.  Eskiden  o  tepeye  yerleşmişler,  sonra  bulundukları  yerde  ocak  yeri açmışlar.  Annem  tarafı  sülale  fazla  kalabalık  değil.  Bir  kısmı  da  başka  köylere  yerleşmiş. 

Annemin  bir  amcası  İstanbul’dan  dönmemiş.  İstanbul  Boğazı’nda  boğulup  öldüğü  söylenir.  Dayım  adını  amcasından  alırmış.  Mamudina  Mustafa  derlermiş  annemin  amcasına. 

Anlatılan  öyküye  göre  karısını  hiç  sevmemiş.  Gurbete  giderken  karısı  arkasından  beddua  etmiş.  Bunun  sonucu  köye  bir  daha  dönememiş.  Mamudina  Mustafa  çok  yakışıklı  bir adammış  zamanında.  Köyün  bütün  kızları  onun peşindeymiş.  Bir  keresinde  Merkez  Köy’de  bir Xala’nm  yanma  uğramıştık.  Beni  görünce  başladı  ağlamaya  yaşlı  kadın.  ’Bu  kız  Mamudina Mustafa’ya  benziyor’  demişti. 

Hiç  resmi  yoktu  dayımın  amcasının,  siması bana  da  mı  yansımıştı? 

Annem  tarafı  ailemiz  daha  köklüydü.  P’ap’u dini  yönden  güçlü  bilge  bir  insandı.  Onun  bilgeliği  dayıma  da  yansıyordu.  ’Dixa’  denilen  yer adı  eski  kilise  malikanelerini  andırırdı.  Köydeki ‘Dixa’  p’ap’unun  toprağıydı.  P’ap’unun  ocağı köklü  bir  geleneğe  sahipti.  İstixare’ye  yatardı p’ap’u.  Rüyasında  tahlil  yapar  insanlara  yardımcı  olurdu.  Yalnız  benimle  ilgili  bir  hatası  olmuştu.  Büyük  dayımın  oğluna  beşik  kertmesi  ile sözlemişti  beni.  Sözü  bozunca  bir  yandan  da  p’¬ ap’unun  bedduasından  korkar  olmuştum.  Memet  vurulduğunda  benim  de  başım  derde  düştüğünde,  dayım  da  gelmişti  İstanbul’a.  Dayıma ‘Dedem  beddua  etti  ‘  demiştim.  Dayım  beni teselli  etti,  böyle  düşünmememi  söyledi  .Ona inanabilir  miydim?  P’ap’unun  bedduası  bir  yaşam  boyu  bana  gölge  olacak  mıydı?  Batıl  inançlarım  yoktu  ama  P’ap’udaki  gizemli  güce  inanırdım.  İtikatı  kuvvetli  derlerdi  onun  için.  P’¬ ap’unun  istediği  olsaydı  ben  uzaklara  gitmeseydim. 

Hayır,  ben  kendi  yoluma  gidecektim.  Akraba  evliliğine  karşıydım. 

Dayımı  izlerken  neler  gelmiyordu  ki  aklıma?  Didinana  beni  erken  erken  getirirdi  dayımlara.  Fazla  kalmaz;  bir  gece  konaklar,  dönerdi. 
Yine  de  dayımın  evini  çok  severdim.  Bir  anne sıcaklığı  buluyordum  bu  evde.  Oysa  çocuklar hep  baba  tarafına  düşkün  olurlardı.  Ben  ayırım yapmadan  her  iki  ocağı  da  seviyordum. 

Bitti... 


yaşam-spor 


Anormalliğin  Erdemi 


İçinizden  hiç  gören  oldu  mu  köy meydanında  kulaklara  işleyen  ses tonuyla  gülen  birini?  Ben  köyümüz¬ de  gördüm.  Bunun  akıllı  biri  olduğunu  sanmayın.  Zaten  akıllıların bunu  yapacak  cesareti  yoktur.  Yapsa  yapsa ancak  bizim  köyün  delisi  yapar  bunu.  Adı Hisen;  yani  Hüseyin.  Geleneksel  toplumda  içtenlikle  gülemez  ki  insanlar.  Gülen kadın  ‘hafifmeşrep’  bir  kadındır.  Erkek adama  zaten  gülmek  yakıştırılmaz!  Bir  tek Hisen  içinden  geleni  yapar.  Ne  saklayacak sözü  vardır  ne  de  bastıracak  duygusu.  O duygularını  da,  düşüncelerini  de  ağzıyla okur,  herkes  de  onun  her  okuduğuna  inanır.  Zaten  dememişler  midir  ‘çocuklar  ve deliler  asla  yalan  söylemezler’  diye? 


mış.  Deli  Haydar  o  kadar  çok  sevilirdi  ki, onunla  fotoğraf  çektiren  insanlar  ölümünden  sonra  fotoğrafını  dükkanlarına,  arabalarına  ya  da  duvarlarına  astılar. 

Bir  diğeri  ise  Deli  İbo.  O  da  gün  boyunca  topladığı  paraları  günbatımından  sonra dağıtmaya  başlar.  Yoksul  evlerin  kapısını 


Dersim  delilerinden  her  birinin  kendine  özgü  yaşam  öyküsü  vardır.  Hele  bir  deli var  ki  o  hiç  kimseye  benzemez.  Deli  Haydar.  Haydar  Ağa  koca  bir  köyün  sahibidir. 
Aşık  olduğu  genç  kız  kendisine;  ‘güzel  bir damatlık  alırsan  seninle  evlenirim’  der.  Bunun  üzerine  Haydar  Ağa  heyecanla  damatlık  alır.  Kız  onunla  dalga  geçtiğini  söyleyince  zaten  normal  olmayan  Haydar  Ağa,  aldığı  bütün  elbiseleri  parçalayıp  divane  olur. 
O  günden  sonra  kendisine  verilen  yeni  elbiseleri  yırtıp  öyle  giyer.  Her  ne  kadar  ismi Ali  Haydar  olsa  da  Çemişgezek  sakinleri ona  Deli  Haydar  der.  Dersim’de  Çemişgezek  ve  Hozat  köylerindeki  bütün  düğün merasimlerine  katılır.  Bizim  köylülerin  de özel  düğün  davetlisi  olurdu  hep.  Onsuz  geçecek  bir  düğünün  tadı  olmazdı.  Davulcu kadrosuyla  birlikte  köye  gelir,  düğün  sofrasının  baş  köşesine  oturtulurdu.  Düğünler¬ de  ve  tüm  sosyal  mekanlarda  esprilerin  ana konusu  olurdu.  İnsanlar  onun  olduğu  yerde gülerdi.  Dağınık  saçları,  yırtık  elbisesi,  kollarına  ve  bacaklarına  bağladığı  renkli  bezleriyle  Deli  Haydar,  herkesin  gülümseyen bakışları  altında  kalkıp  kendine  özgü  oynardı.  Deli  Haydar,  olabilecek  kötü  olayları  önceden  hissedebilen  biriydi  ve  insanları uyarırdı.  Söylentilere  göre  ‘gitme,  kaza  yapacaksın’  dediği  bir  otomobil  sahibi  onu dinlemeyip  gitmiş  ve  gerçekten  kaza  yapmıştır.  Ondan  sonra  sözü  daha  dinlenir  bir adam  olur  ve  her  seferinde  Deli  Haydar bunu  ispatlayacak  hareketlerde  bulunur. 
Bunun  için  insanlar  bir  şey  yapmadan  önce Deli  Haydar' a  danışırlardı.  Her  gece  başka bir  köyde,  başka  bir  evde  konuklayan  Deli Haydar,  sabahlara  kadar  maniler  okurmuş. 
Ev  sakinleri  onun  okuduğu  manilere  ağlar- 


çalar,  ihtiyacı  olanlara  para  verir.  Kalanı da  bozuk  para  haline getirip  çocuklara  dağıtır. 

Günümüz  toplumunda  kaç  kişi  içinden  geldiği  gibi  davranabilir?  Kaç  kişi düşündüklerini  kaygı  gütmeden  insanların  yüzüne  karşı söyleyebilir?  Kaç  kişi özel  mülkiyet  edinmeden  karın  tokluğuna bu  dünyada  yaşar?  Sosyal  iletişimi  duygularıyla  ve  içtenliğiyle  çıkarsız  yaşayan  kaç  kişi  vardır? 

Aslında  delilere  özgü  bu  vasıflar,  beş bin  yıl  önce  yaşanan  doğal  toplum  değerlerine  benziyor.  İnsanlık  doğallığını  yitireli bin  yıllar  oldu.  Bir  tek  deliler  doğallıklarını yitirmeme  akıllılığını  gösterdiler.  Bunun içindir  ki  Dersim'de  delilerin  yeri  daha farklıdır.  Ne  de  olsa  Dersim-Alevi  kültürünün  de  doğal  toplumla  bağlarını  koparmayan  yanları  vardır.  Dersim  diyarının  kutsal ermişleri  Düzgün  Baba,  Sari  Saltuk,  Munzur  Baba  doğal  toplumu  yaşayan  bilge  kişilerdir.  Onların  dünyayla  ilişkisini  kesmiş, mal  mülk,  iktidar  arzusunu  aşmış  olduklarına  inanılıyor.  Alevi  inancında  yer  alan  bu felsefe  bir  nevi  delilere  de  atfedilmiştir. 
Bunun  içindir  ki  Dersim’de  deliler  kutsal görülmektedir. 

Dersimliler  kentlerinin  tam  orta  yerine Sevusen  adındaki  delinin  heykelini  diktiler.  Dünyada  deli  heykeli  diken  ilk  ve  tek kenttir  de  aynı  zamanda.  Sevusen’in  asıl  ismi  Hüseyin  Tatar’dır.  Dersim  diyarında hakkında  bir  çok  hikaye  rivayet  edilir.  Bir rivayete  göre  genç  bir  kadın  hastalanır.  Bir çok  şehirde  ve  doktorlarda  derman  ararlar, ancak  şifa  bulamazlar.  Onlar  da  çaresiz Dersim' e  dönerler.  Yağmurlu  bir  günde  kapı  çalınır.  Yağmurdan  sırılsıklam  olan  Sevusen  avuçlarına  doldurduğu  yağmur  suyunu hastanın  başından  aşağı  döker.  ‘Dermanın yağmurla  geldi,  iyileşeceksin’  der.  Genç kadın  iyileşip  ayağa  kalkar.  Bunun  gibi  bir çok  hikaye  anlatılır  Dersim’de.  Onun  kutsallığına  inananlar,  dileğinin  gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini  ona  sorar,  hastalığına, 


derdine  derman  arayanlar  onda  şifa  arar. 
Toplumda  delilerin  saf  ve  temiz  yürekli  olduğunu  düşündükleri  için  onun  sözüne  güvenip  istediği  herşeyin  gerçekleşeceğine inanırlar.  Hisleri  çok  güçlüdür.  ‘Beni  bir deli  öldürecek’  demiştir  ve  gerçekten  de Dersim’e  tayin  edilen  şizofren  bir  öğretmen  tarafından  öldürülür. 

Sevusen,  çocuk  yaşta  1938  Dersim Katliamına  tanıklık  eder,  yakınlarını kaybeder.  Vahşet  katliamın  öykülerini  dinleyerek  büyür.  Hastalığının  sebebi  buna  bağlanır.  12  Eylül  darbesin¬ de  sokakta  kimseyi  göremeyince  katliam  sanıp  ‘38  mi  geldi?  Ne  yaptınız, nerde  kırdınız  milleti’  diye  karakola taşlar  savurur.  Her  sokağa  çıkma  yasağında  elinde  taşlarla  soluğu  karakolda alır.  Polis  ancak  evleri  tek  tek  gezdirerek  sevdiği  insanların  ölmediğini  gösterir  ve  onu  sakinleştirir.  Dersim’in devleti  kabul  etmeyen  doğal  toplum özlerini  taşıyan  Alevi  kültürünün  yarattığı  muhalif  yanından  dolayı  egemen  devletler  tarafından  sürekli  baskı ve  katliamlara  uğramıştır.  Bu  katliamlar  toplumsal  travmalara  sebep  olmuştur  ki  Sevusen  bu  travmanın  en  açıklayıcı  bir  örneğidir.  Diğer  bir  boyutu ise  kapitalist  sistemin  yarattığı  toplumsal  şekillenmenin  Dersim’in  öz doğal  Alevi  toplum  yapısına  dayattığı  bozulmadır.  Öyle  ki  çoğu  zaman  Aleviliğin doğal  toplum  kültleriyle,  kapitalist  sistemin  tüketici,  yıkıcı  yanlarının  arasında  sıkışmışlıkta  toplumda  bireylerin  bu  ikisinin arasında  kalmasına  ve  bir  çıkış  yaratamamasına,  bundan  dolayı  da  bir  takım  psikolojik  travmalara  sebep  olmuştur.  Bunun içindir  ki  Dersim'de  delilik  oranı  diğer  yerlere  nazaran  daha  fazladır. 

Kapitalizm  ve  onun  kurumlan  toplumu doğal  özlerinden  arındıran,  tüketici,  birbirine  yabancı  bireyler  yaratıyor.  İnsanları  paranın,  tüketimin  hükmüne  göre  şekillendirip  kendi  normlarıyla  normal  birer  insan  yaratıyor.  İşte  buna  uymayan  kişilere  de  anormal  deniyor.  Gelenekselliğe  ve  kapitaliz¬ me  uymak,  doğal  özlerinden  uzaklaşmak insan  olma  değerlerini  unutmak  mı  normalliktir,  yoksa  hiçbirini  kabul  etmeyip  doğal  özleriyle  içinden  geldiği  gibi  davranıp sosyalitesini  yaşayan,  dünyanın  malında, mülkünde,  hırsında,  iktidarında  gözü  olmayan  bir  deli  olmak  mı  normalliktir?  Siz  ne düşünürsünüz  bilmem  ama  Dersim'de  üniversite  mezunu  bir  grup  deli  olmanın  bir erdem  olduğunu  benimsiyor  ki;  kendilerine  ‘Munzur’un  Delileri’  ismini  verip,  bu isimle  bir  çok  sivil  toplum  platformlarına katılıyorlar.  Biz  düşüne  duralım,  onlar  neyin  normal  ve  olması  gerektiğinin  seçimini yapmışlar  bile. 

Dünyanın  hiçbir  yerinde  Dersim  kadar delilerini  sevip  ona  değer  veren  bir  diyar yoktur.  Her  Dersim  insanı  onları  giydirmek,  yedirip  içirmek  barındırmak  ister. 
Evlerine  bereket  getireceğine  inanırlar. 

Dersim-Alevi  toplumunun  delilere verdiği  değerin  sebebini  şu  anda  Hacette¬ pe  Üniversitesi’ndeki  bazi  akademisyenler  araştırıyorlar.  Delilerin  dışlandığı,  potansiyel  tehlike  olarak  görüldüğü  günümüz  toplumunda  gelişen  rehabilitasyon yöntemleriyle  dahi  çözümler  üretilemezken,  Dersim-Alevi  toplumunun  bu  kişilerle  kurduğu  sosyal  ilişkiyle,  verdiği  değerle  aslında  delileri  doğal  bir  rehabilitasyona  tabii  tuttuğu  görülmektedir  ve  gerçekten  araştırılıp  belli  sonuçlara  ulaşmaya değer  bir  konudur. 

Yeşim  Ekici 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krizler  geçirir  Vırginia.  Sesler  duyar,  hayali  yaratıklarla  sohbet eder.  Ama  bu krizler  sadece  belirli  zamanlarda etkili  olur,  tüm hayatına  yayılmaz. 

Viktorya  dönemi  yetiştirme tarzı  gereği  kendisine  ve  kız  kardeşi  Vanessa’ya görgü  kuralları öğretilmeye  başlanmıştır  artık. 
Hoplayıp  zıpladıkları,  hayal  kurdukları,  her  şeye boş  verdikleri  dönem  tamamen sona  ermiştir.  Kızlar  toplum  içine girmek  zorundadır.  Üvey  ağabeyler  bu  görevi  severek  üstlenirler.  Genç  kızlar  sadece  öğleden  önceleri  bu  Viktorya  tarzı baskıdan  birkaç  saatliğine  kurtulur;  ressam  olmak  isteyen  Vanessa  resim  dersine  gittiğinde  ve Virgina  eve  gelen  öğretmenden 
Yunanca  dersi  alırken.  Fakat 


Erkeklerin  kadınlara bıkıp  usanmadan tekrarladıkları  ‘eze¬ li’  ve  de  ‘ezici’  bir soru  vardır:  “Bizler kadar  düşünme  yeteneğiniz  olduğunu  ileri  sürüyorsunuz.  Madem  öyle,  neden  Shakespeare gibi  bir  deha  çıkaramadınız?”  İşte  Virginia  Woolf  bu  ‘yakıcı’  soruya,  tarihsel  ilişkilerin  kökenine inip  kütüphane  raflarında  şöyle bir  gezindikten  ve  de  kısa  bir  kadın  edebiyatı  tarihçesi  çıkardıktan  sonra  esaslı  bir  yanıt  getiriyor.  Ve  şöyle  sesleniyor  kadınlara:  “Para  kazanın,  kendinize  ait ayrı  bir  oda  ve  boş  zaman  yaratın. 
Ve  yazın,  erkekler  ne  der  diye düşünmeden  yazın!..” 

Büyük,  canlı  bir  aile  içinde korunan,  güven  içinde  her  türlü ihtiyacı  karşılanan  bir  çocuk  olmasına  rağmen  yalnızlık  çeken Virginia  Woolf  un,  hayatı  boyunca  hep  sıkıntıdan  parmaklarını saydığı  söylenir.  Yaşça  kendisinden  hayli  büyük  olan  ağabeyleri dışarıdan  terbiyeli  görünen  delikanlılardır.  Aile  içinde  ensest ilişkilere  maruz  kaldığına  ise  Virginia  Woolf  altmış  yaşlarından sonra  itiraf  etmeye  cesaret  bulur. 

Annesinin  ölümüyle  çocuk yaşta  geçirdiği  ağır  depresyondan  sonra  belirli  aralıklarla  ağır 


abisi,  babasının  da  onayıyla,  elbiselerin  ve  saç  tuvaletinin  resim ve  Yunancadan  daha  önemli  olduğuna  hükmetmiştir. 

İki  erkek  kardeşine  sunulan eğitim  imkanları  Virginia’ya,  cinsiyeti  nedeniyle  sunulmaz,  zira kadınlara  üniversite  eğitimi  görme  hakkı  ancak  1920’de  tanınır. 
Ama  babasının  devasa  kütüphanesi  emrine  amade.  Kardeşleri üniversiteye  gidip  istedikleri eğitimi  görürken  kendisinin  evde  oturmak  zorunda  olmasını  buyuran  kuralı  bir  türlü  aklı  almaz. 
Zaten  daha  sonra  da  aklının  almayacağı  çok  fazla  şey  olacak  ve bunları  hep  dile  getirecektir. 

Öyle  ya,  eğitim  ve  bilgi  erkek işidir.  Kadınlar  bu  akıllı  erkekleri  itaatle  dinlemek  ve  onları  pohpohlamak  için  vardır.  Virginia genç  bir  kadın  olarak  yetiştirilmesi  gereken  ve  çaresizce  direndiği  bu  eğitim  zamanını  “yedi 


mutsuz  yıl”  olarak  adlandırır. 

Hayal  kırıklığına  uğrar.  Toplumsal  kurallara  uyamaz.  Salon sohbetleri  ve  ipek  giysiler  tiksindirir  onu.  Bir  balo  sırasında  dans etmek  yerine  bir  kitapla  karanlık bir  köşeye  çekilir.  Kendisine  tanıştırılan  genç  erkekler  onu  hiç ilgilendirmez. 

Katı  toplumsal  kuralları  ile ağabeyleri,  babalarının  ölümünden  sonra  üvey  kız  kardeşleri üzerindeki  etkilerini  yitirirler. 
Onları  topluma  karşı  dikkatli  olmaya  artık  kimse  zorlamamaktadır.  Miras  olarak  çok  para  kaldığı için  şanslıdırlar.  Katı  kurallara bağlı  olmadan  geceler  boyu  birlikte  oturmak,  tartışmak,  sanat, edebiyat,  din  ve  aşk  üzerine  konuşmak... 

Geceler boyu  süren  tartışmalardan çıkan sonuca göre  ortak  arz  u  1  a  r  ı 
“yaşamm,  görüntülerin  altındaki  derinlerine inmektir”.  Katıldığı bu  sohbetler 
Virginia  ’  y  ı ilerideki yazarlık  hayatı  bakımından önemli  ölçüde  etkiler.  Üniversite öğrenimi  kendilerine  kapalı  olan Virginia  ve  Vanessa,  ilk  kez  mantıklarını  kullanabilir  ve  artık  yalnızca  güzellikleriyle  parlamak  zorunda  değildirler. 

Klasik  romanın  beslendiği  dış olaylar  onda  odak  noktası  değildir.  İç  dünyayı  anlatan  yeni  bir biçim  arar.  Onun  için  önemli 


olan,  yazarak  kendisini  yerine koyduğu  insanın  bilinçaltı  süreçlerine  girmektir.  Dış  olayları  izleyerek  değil,  insanın  içindeki  rit¬ mi  izleyerek  yazar. 

Virginia  Woolf,  bir  kadın  olarak  kendini  hep  eksik  hissetmiştir  ve  ağır  sinir  krizleri  içine  girmiştir.  Yaşadığı  dönemde  sinir hastası  kadınlara  uygulanan  tedavi  şekli;  tecrittir.  Her  türlü  beyinsel  uğraş  yasaklanır.  Romanlarının  birinde  yapay  bir  tedaviye mahkum  edilmenin  kendisi  için ne  büyük  bir  acı  olduğunu  anlatır. 

Virginia  Woolf,  geleneksel romandaki  gerçekçiliğin,  yaşamın  asıl  gerçeklerini  yansıtmadığına,  yapay  olduğuna  inanan  bir yazar.  Gerçek,  her  insana  göre 


değişen,  elle  tutulamayan,  su  gibi  akan  bir  şey.  O  halde  bir  romanda,  kişinin  o  gün  ne  yaptığını,  başından  neler  geçtiğini  anlatmak  değil,  aklından  gelip  geçen  duygularla  düşünceleri,  anlık  izlenimleri  saptamaya  çalışmak  esas  olmalıydı  ona  göre. 
Çünkü  gerçek  yaşamda  büyük bir  karmaşa  vardır.  Hiçbir  şey için  kesin  bir  başlangıç,  orta  ve 


sondan  söz  edilemezdi.  Oysa gerçekçi  romancılar,  roman  kişilerinin  yaşamını  başlangıcı,  ortası ve  sonu  olan  derli  toplu  öykülere dönüştürerek  gerçeği  yansıttıklarını  sanırlardı.  Böylece  de  yaşamın  asıl  gerçeklerini  görmezden gelirlerdi.  Çünkü  yaşamın  asıl gerçekleri  maddesel  değil,  ruhsaldı;  dış  dünyayla  değil,  insanın iç  dünyasıyla  ilişkiliydi. 

Virginia  Woolf  un  amacı,  gerçekçi  romancılar  gibi  yaşamın  bir fotoğrafını  çekmek  değil;  insanların  günlük  yaşantılarındaki duygu,  düşünce  ve  olayları  belli bir  sıralamayla  düzenlemeksizin, olduğu  gibi,  olanca  karmaşıklığı ile  ve  binlerce  izlenim  biçiminde aktarmak  olur. 

Sıradan  bir  kadının  yaşamındaki  bir  tek  gün  bir  romanı  doldurabilir  mi?  İşte  Woolf  bunu  yapıyor.  Çünkü  o,  büyük  sayılan şeyler  üzerinde  değil,  küçük  sanılan  şeyler  üzerinde  durmuştur bütün  eserlerinde.  Ele  aldığı  kişiler,  renkli  bir  hayatları,  çarpıcı yanları  olmayan  sıradan  insanlardır.  Ancak  onların  iç  dünyaları olağanüstü  renkli  ve  zengindir. 
Virginia  Woolf  eserlerinde  psikolojik  yorum  yapmaktan,  roman kişileri  hakkında  belirli  yargılara varmaktan  da  kaçınır.  Çünkü ona  göre,  bir  insanı  tam  olarak bilmek,  derinliğine  tanımak  imkansızdır.  En  yakından  tanıdığımız  insanların  günün  birinde yaptıkları  herhangi  bir  şey  onları aslında  hiç  tanımamış  olduğumuzu  göstermemiş  midir  bize? 
Şöyle  diyor  Virginia  Woolf:  ‘Herkes  kendi  geçmişini,  kalbiyle  bildiği  bir  kitabın  sayfaları  gibi  kapalı  tutar  ve  dostları  sadece  onun başlığını  okuyabilir.’ 

Yazarın  eserleri:  Gece  ve 
Gündüz,  Dalgalar,  Deniz  Feneri, Flush,  Bir  Köpeğin  Romanı,  Jacob’un  Odası,  Kendine  Ait  Bir 
Oda,  Mrs.  Dalloway,  Orlando: Yaşamöyküsü,  Perde  Arası, 
Yıllar,  Virginia  Woolf  un  Günlükleri,  Dışa  Yolculuk. 

Lorin  Piroz 
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Virginia  Woolf  Kimdir? 

Viktorya  Çağı’nın  tanınmış  yazarlarından  birinin kızı  olarak  1882’de  Londra’da  dünyaya  gelen  Virginia Woolf,  ilk  depresyonunu  on  üç  yaşındayken  annesinin  ölümü  üzerine  geçirir  ve  bu  nöbetler  intiharına kadar  belirli  aralıklarla  devam  eder. 

Kadınların  ikinci  planda  olması  nedeni  ile  okula gönderilememiş,  fakat  babasının  kütüphanesinde kendini  geliştirmiştir.  Özellikle  Viktorya  tarzı  yaşamaya  karşı  olan  Virginia  Woolf,  yazılarında  da  bundan bahseder.  1929  tarihli  “Kendine  Ait  Bir  Oda”  feminist hareketin  klasik  bir  kitabı  olarak  kabul  edilir.  George Eliot,  Leo  Tolstoy,  Marcel  Proust,  James  Joyce  gibi yazarlardan  etkilenmiş,  Michael  Cunningham,  Sylvia Plath,  Edna  O’Brien,  lan  McEwan  gibi  yazarları  derinden  etkilemiştir. 

Her  gün  savaş  korkusu  ve  yeteneğini  kaybetme¬ nin  vermiş  olduğu  stres,  dehşet  ve  korku  sonucu  ruhsal  bunalıma  girmiş,  28  Mart  1941 ’de  içinde  bulunduğu  duruma  daha  fazla  dayanamayıp  evlerinin  yakınlarında  bulunan  nehre  ceplerine  taşlar  doldurarak  atlayıp  intihar  etmiştir. 


